ibenimseyin, | Sosyal sını bırakın!| sonuçlara 


idüşünüyorsanız inize sormalısınız: 


Otomasyon ve deneyimi sosyal medya stratejisi veril 


kullanılabilir hale dönüştürebilir. 
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Bankalararası 
Kart Merkezi C10'su 
Celal Cündoğlu 


İnşaatın temelini Verinin sakla, eknoloji atacak paylaşılmâsında suç Ve ceza 


İnşaat sektörünün önemli üç firması Kötü niyetli bilgisayarcılar sıradan tüketicinin rağ ilemuhteşem uyumunu | dekorkulu rüyası. Kamu kuruluşları bu 


eğerlendiriyor. konuda yönetmelikler yayınlamaya başladı. 
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etini k SE İnş olması gerekmektedir. Servislerin kullanımı bılişan 

imi ir siri pi «coğrafi Koş baz istasyonuna uzaklığa, kullanılari cihaza; bağıamılar siteye, şebeke yoğunluğuna bağli olarak. değişkenlik gösterebilir. Servisler üçüncü partilere kullandırılamaz. Bulut santral hizmeti ve Vodafone güvenlik, hizmetleri Vodafone NET tarafından faturalandırılır. Bilgi için; vodafone.com.r 


edito 


İğet. 


Bu yıl; yapay zekâ, Blockchain, güvenlik, 
Tol, dijitalleşme, 

siber güvenlik gibi konu başlıklarını konuşacağımız özel etkinliklerimizde, alanının 

öncü isimlerini dinleme şansı yakalayacaksınız. 


ırden 


CIO etkinliklerini kaçırmayın 


Bu yıl yine sizlerle birçok CIO kahvaltısında bir arada olacağız. ClO kahvaltılarımız tüm yıla yayılmış olarak devam ederken, 2018'in önemli gündem konularını işleyeceğimiz CIO buluşmaları da planlarımız arasında... 
Yapay zekâ, Blockchain, güvenlik, 1o'1; dijitalleşme, siber güvenlik gibi konu başlıklarını konuşacağımız bu özel etkinliklerde, alanının öncü isimlerini dinleme şansı yakalayacaksınız. Daha da önemlisi, CIO kahvaltıları ve buluşmaları artık çok daha yoğun bir networking fırsatı doğuracak. 

Tüm etkinliklerimiz ve özellikle CIO Ödülleri hakkında bilgileri www.cio.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
GIO'larımıza yönelik yaptığımız tüm etkinlikler ücretsizdir ve yalnızca CIO katılımına açıktır. Bu yüzden CIO etkinlikleri meslektaşlarınız ile tanışıp, onların teknoloji ajandalarını öğrenmek ve fikir edinmek için de iyi bir firsat olacaktır. 

Dijitalleşme bir yolculuk 

Hani derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez diye. Biz de dergi olarak dijitalleşmeyi sürekli anlatırken, bazen kendi dijitalleşme alanlarımızı da ıskaladığımız oluyor. Web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız hatta WhatsApp gruplarımız ile sizlere daha yakın olmaya gayret ediyoruz. Ancak dergimizin daha da yaygınlaşması için mutlaka dijital platformlar üzerinden de rahatlıkla ulaşılabilir olması gerekiyor. 

Bu sayıdan itibaren farklı dijital platformlar üzerinden GIO Dergisi'nin dijital edisyonlarına ulaşabileceksiniz. Hem kim bilir, belki bu dijital edisyonlarda çok daha farklı bir dergi 


sizi bekliyordur. 
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DOSYA KONUSU 


İnşaatın temelini teknoloji atacak 


Yeni nesil teknolojilerin inşaat endüstrisine başka bir boyut getirdiği aşikâr. Peki, inşaatın dinamikleri nasıl ve ne yönde değişiyor. Sektörün önemli üç firması inşaat sektörünün teknoloji ilemuhteşem uyumunu değerlendiriyor. 


İL 
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Bilgi güvenliği farkındalığının insanların DNAsına işlenmesi gerektiğini söyleyen 


Ban 
Cün 


kalararası Kart Merkezi CTO'su Celal doğlu, “Siber atakların özellikle 


finans dünyasında sonu gelmeyecek. 


Böyl 


e bir beklenti içinde olmayın! Nasıl 


ki, bankaların onlarca bilgi güvenliği, yüzlerce altyapı ve yazılım uzmanından oluşan teknoloji örgütleri varsa, organize 


SUÇ 


örgütlerinin de aynı şekilde teknolojik 


yetkinlikleri yüksek kaynakları bulunuyor. 


Bilgi 


i güvenliği en tepeden başlayarak 


tüm birimlerin sorumluluğunda" diyor. 


08 
kapılarını aralıyor 


£ Verilerin gitgide daha dinamik, dağıtık ve çeşitli hale « geldiği günümüzde BT altyapılarından uygulama 

© mimarilerine kadar birçok konuda hibrit bulut 

£ dünyasının yeni gerçekliklerine uygun bir şekilde 

< hareket ediliyor. 


44 


52 


GİRİŞ 


Veri evrimi hibrit bulutun 


RÖPORTAJ 


“ Hibrit çözümler IT için 

: yeni kapılar açacak! 

© Oracle ECEMEA Bölgesi Bulut Uygulama Teknolojisi 

e Mimarları Direktörü Burak Görsev'e göre TT 

£ departmanlarının, farklı bir bakış açısı ile hibrit çözümleri 

: değerlendirmeleri gerekiyor. Zira Görsev, hibritin TT'ye, yeni kapılar açacağını vurguluyor. 


TEKNOLOJİ 


“Iddia ediyoruz! ERP'nin 

geleceği yapay zekada 

| Kültürel bariyerlere ve eski teknolojiye rağmen AT, 

* ERP fonksiyonlarını ele almaya hazırlanıyor. Bu elbette ERP tedarikçilerinin yeni otomatik öğrenme özellikleri 

* eklemesi ve işletmelerin incelemeye hevesli olması sayesinde gerçekleşiyor. 


58 
 bulutlamasak mı? 


: Akıllı termostatlardan fitnes aygıtlarına kadar nesnelerin interneti günlük hayatımızın yaygın 

< bir parçası. Bu bağlantılı cihazlar yaşamlarımızı 

< kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek için 

: etrafımızı çevreleyen fiziki dünyadan veri topluyor, * işliyor ve paylaşıyor. 


IoT mimarisini bulutlasak mı 


52 


UZMAN GÖRÜŞ 


74 Çalışanlarınıza siber güvenlik 
eğitimi vermek için 5 ipucu 


© Siber güvenlik konusunun farkında olan çalışanlar, 

: siber suçlulara karşı verilen bitmek bilmeyen 

- savaşı kazandıracak silahlar olabilirler. Çalışanlar sadece saldırıları engellemekle kalmayıp bunları önceden belirleyip tahmin edebilirler. 


KARİYER 


76 Sosyal medya ile kurumsalda 
- doğru sonuçlara nasıl ulaşılır? 


: Otomasyon ve deneyimin harmanlandığı güçlü bir sosyal medya stratejisi verileri pratikte kullanılabilir 

: bilgiler haline dönüştürmede size yardımcı olabilir. Bu 

* sayede ürün, reklam ve müşteri deneyimi stratejilerini Be 

: dahaileri taşıyabilirsiniz. 


ÜRÜN ANALİZ 


84 HP EliteBook 1040 G3 
£ EliteBook 1040 G3 HP'nin premium modellerinden biri ve ekran becerisiyle oldukça dikkat çeken bir model. Dizüstü bilgisayar özellikle BT profesyonellerinin çokça işine yarayacağı daha © önemli yeteneklerle geliyor. di 
90 FINISH 
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mw Gecen Ay 


Geçen ay neler oldu? (für 


Tekneli Kariyer Dasyakonusu 


any zeka detştiswe «| 0lar20ldeCDO'nun | Teori 
01 a ie hdr len 


m —. | Amazon'un video 10) 2 


platformu geliyor 

Amazon, 

AmazonTube'un ticari (0) 3 
marka kullanım hakkını edinmek adına bir 

başvuruda bulundu. 04 
Başvuruda yer alan tanımlamada 

“kablosuz ağlar aracılığıyla, kamu 


yararına yönelik çeşitli konular (0) 5 - üzerinde indirilemeyen ve önceden Teknoloji liderleri kaydedilmiş işitsel, görsel ve görsel 0 6 - “. Dellin dizüstü > zi e işitsel çalışmalar? şeklinde bir ifade bilgisayarı yenilendi ar li ödüllendirildi bulunuyor. Dellin XPS 13 dizüstü yi ie ie (0) 7 modeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilendi. 
Dell, bu model için 
0 8 2018 yılında gittiği yeniliklerde cihazın tasarımını 
değiştirdi. 
CES 2018 gerçekleşti 09 Kapak Kon USU: Dünyanın en büyük 


En başarılı CIO'lar 
10 Sinci kez ödüllendirildi 
11 


teknoloji fuarlarından biri olan CES 2018, Las Vegas'ta gerçekleşti. 
CES 2018'de; yeni nesil otomobiller, akıllı ev 


teknolojileri, sağlık sektöründeki gelişmiş çözümlerin Bu yıl sekizincisi düzenlenen CTO yanı sıra 5G çözümleri, Nesnelerin İnterneti, akıllı ği Ml ne : Mn televizyonlar ve uzun süredir beklenen telefon 1 2 br yalk bkm Ödülleri, 30 Kasım Perşembe günü 


modelleri tanıtıldı. Samsung Electronics'in 


1 3 HARMAN 
International'ı tamamen satın almasının 

14 üzerinden henüz bir yıl 
geçmese de şirketler bağlanabilirliğin ve otonom sürüşün 

1 5 geleceğini tanıttı. Çözüm, evde, seyir 
halinde ya da araç içerisinde birlikte seyahat eden insanların yaşamını 


1 6 birleştiriyor. 


— N Dosya Konusu: 
Philips Orta Doğu ve 1 7 
Türkiye'nin yeni CEO'su 


EM LAM Teknoloji devleri 20189i / Dünyada 127, Türkiye'de 1 8 değerlendirdi! 


88 yıldır faaliyet gösteren 


görkemli bir gece ile sahiplerini 
buldu. Düzenlenen törenle, 26 
teknoloji lideri onurlandırıldı. 


Philips'e 1998 yılında fe ci elan ve «om olak 19 Teknoloji dünyasının önde gelen Ehilips Orta Doğu ve şirketleri CTO Dergisi'ne özel 


Türkiye Sağlık Sistemleri Başkanlığı 


görevini yürüten Özlem Fidancı, Philips 20 Ni. bin 2018 için çarpıcı açıklamalarda Orta Doğu ve Türkiye CEO'su görevine Maersk ile IBM, bulundu. 


Blockchain teknolojisini kullanarak küresel ticaret gerçekleştirmek için daha verimli ve güvenli yöntemler sağlamak üzere ortak bir teşebbüs kurmayı planladıklarını 


atandı. 2 1 
22 


2 3 duyurdular. Ortak teşebbüs tarafından 
üretilecek çözümlerin altı ay içerisinde 1: 
24 piyasaya sunulması bekleniyor. Teknoloji: 
Hasta ve hastane 


Türk bilim insanının # 2 5 deneyiminde yapay zeka 


yapay zekâ başarısı 


Erciyes Üniversitesi dönemi! 

Mühendislik 2 6 

Fakültesi Bilgisayar H mp uğ 

Mühendisliği Bölümü > astanenizin saygınlığının 

Öğretim Üyesi Prof 27 Samsung Galaxy A serisi Li e 

Me & telefonlarını tanıttı hangi düzeyde olduğunu biliyor ri lili vi Samsung Electronics - ye 

Artifical Bee Colony (Yapay Arı Kolonisi) Türkiye, her yaş grubundan MUSunuz? Eğer hastanenizin 

isimli algoritma çalışmasıyla yapay zeka 28 ikiler tarafından 


saygınlığı konusunda endişeleriniz 

varsa her geçen gün daha fazla kuruluş tarafından tercih edilen 

performansı ve hayatı A AR Ma 

kolaylaştıran özellikleriyle üst yapay zekâ ürünleri ihtiyacınıza 

3 1 segment bir telefondan tüm beklenenleri çözüm olabilir, 


karşılamak üzere geliştirildi. 


konusunda dünyada öncü olan devletlerin 

bilim insanlarına örnek oldu. Karaboğa'nın 2 9 
yöntemi, Amerika, Japonya, Almanya, 

Fransa, İngiltere, Brezilya, Hindistan ve Çin 

gibi ülkelerdeki çok sayıda bilim insanının 3 (0) araştırmalarına konu oldu. 


beğenilen Galaxy A serisinin en yeni üyeleri Galaxy A8 

ve Galaxy A8:-ı tanıttı. Yeni Galaxy A serisi tasarımı, 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DİJİTAL DÖNÜŞÜM, 
DAHA AZ KAĞIT VE DAHA 
FAZLA VERİM DEMEK. 


BE 
TİTLEPEN 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inni sn e 


Ti pe. » | od xerox ©) 


ç h — h Ü | V A 
xerox.com.tr Ram ij | p> 00 
SET THE PAGE FREE 


go 


Yönetilen Baskı Hizmetleri lideri Xerox dijitalleşmenizi hızlandırmak ve kağıt kullanımınızı azaltmak için size yardımcı oluyor. Her tür işletmenin iş akışını otomatize ederek süreçlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlıyor. 


giris 
Veri evrimi hibrit bulutun kapılarını aralıyor 


Verilerin gitgide daha dinamik, dağıtık ve çeşitli hale geldiği günümüzde BT altyapılarından uygulama mimarilerine kadar birçok konuda hibrit bulut dünyasının yeni gerçekliklerine uygun bir şekilde hareket ediliyor. 


etApp CTOsu Mark 
Bregman 2018'e dair 5 
beklentisini paylaşarak 


yeni yılda verinin hareketli dünyasında yaşanacaklara yakından baktı. 


1-Veri bilinç kazanıyor 

Bugün verinin nasıl taşınacağına, yönetileceğine ve korunacağına karar veren süreçlere sahibiz. Peki ya veri bu kararları kendiliğinden verebilseydi nasıl olurdu? Veri bilinç kazanıp giderek daha fazla çeşitli hale gelirken üstveri, verinin önceden hareket ederek taşınma, kategorilere ayırma, analiz ve kendini koruma gibi görevleri gerçekleştirmesini o sağlayacak. 
Kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiler en doğru zamanda kendisine ulaştırılırken, uygulamalar ve depolama elementleri arasındaki akışın da gerçek zamanlı bir haritası çıkarılacak. Bu sayede veri kendi kendini yönetebilme kabiliyetine sahip olacak. Veri kendi başına kimlerin erişime sahip olacağını, kendisini kullanıp paylaşabileceğini belirleyecek ve böylece dış veri koruması, gizlilik, yönetişim ve özerklik gibi alanlarda yeni sonuçlar ortaya çıkacak. 

Örnek vermek gerekirse bir araba kazası geçirirseniz birçok grup arabanızdaki veriye ulaşabilmek için erişim isteyebilir. Bir 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hâkim ya da sigorta şirketi mesuliyeti belirleyebilmek için bu veriye ihtiyaç duyarken, araba üreticisi arabanın frenlerindeki ya da başka mekanik sistemlerindeki performansı en iyi hale getirmek için aynı veriyi kullanmak isteyebilir. 


2- Sanal makineler ortaklaşa kullanılan makinelere dönüşecek 

Verinin bilinçli olduğu bir durumda daha fazla vakit harcanmadan ve insanların daha küçük parçalara ayırma, onaylama ve değerli veriyi ayırma gibi süreçlerde neden olabileceği hatalardan kaçınarak hangi verinin kim tarafından ne zaman kullanılabileceği kolayca 


takip edilebilir. Çok büyük oranlarda dağıtık hale getirilmiş verinin daha hızlı, kullanışlı ve ucuz bir şekilde yönetilmesi için gerçek makinelerden ziyade web ölçeğin- de altyapılar ile hazırlanmış sanal makineler kullanılmaya başlanacak. Bu durumu, kendinize ait bir araba kullanmak ile Uber ya da Iyft gibi ortak kullanım imkanı veren hizmetlerin kullanılmasını karşılaştırması ile anlayabiliriz. 
Her gün büyük yüklerle uğraşıyorsanız bir kamyon almanız mantıklı olurdu ancak bir başka durumda sadece belirli bir zamanda başlayıp biten bir iş için kiralama daha pratik bir çözüm olurdu. 
Bunlara ek olarak tek seferliğe mahsus A noktasından B noktasına gitmek için araca ihtiyaç duyacak insanlar da olacak. Aracın modelinden bağımsız sadece hız ve uygunluk durumunun önemli olduğu böylesi bir senaryoda ortak kullanılan hizmetler en iyi seçenek haline geliyor. 

Sanal ve fiziksel makinelerin karşılaştırılmasın- da da benzer bir mantık geçerli. Özelleştirilmiş donanımlar pahalı olabilir ancak sürekli ve yoğun iş yükleriyle başa çıkmak için fiziksel altyapıya yatırım yapmak da daha mantıklı görünebilir. Bulut destekli iş yükleri için kullanılan bir sanal makineyi de kiralama seçeneğine benzetebilirsiniz. Kullanıcılar sanal makineye sahip olmadan veya sanal makine hakkında herhangi bir bilgiye bilmeden de erişime sahip olabilirler. “Kiralama” bittikten sonra araca ihtiyacınız da kalmaz. Web ölçekli altyapılar üzerinde kullanılan sanal makineler (sunucusuz programlama), programlama hizmetlerinin herkesin ihtiyacına göre 


kullanıldığı bir ortak kullanım düzenine benziyor. Detayların geri kalanının bulut sağlayıcısına bırakıldığı bu sistem belirli türlerdeki iş yükleri için geleneksel yollara göre daha uygun ve kolay bir seçenek sunuyor. 


3- Veri o kadar hızlanacak 

ki veriyi bir yerden bir yere taşımak zorlaşacak... Ancak bu hiç sorun değil! 

Verinin muazzam bir dinamikliğe eriştiğini ve hiç olmadığı kadar büyük oranlarda üretildiğini hepimiz biliyoruz. Bu durum öyle bir noktaya geldi ki veriyi bir yerden bir yere taşımak artık git gide zor bir hal aldı. Veriyi taşımak yerine artık veriyi işleyen uygulamaların ve kaynakların verinin olduğu yere taşınması gerekiyor, bu da bulut, merkez ve uç mimarileri gibi yeni yapıların oluşturulması gibi sonuçlar doğuruyor. Gelecek yıllarda merkezden geçen verinin miktarı uçlarda oluşan verinin miktarından daha az olacak. 
Tesadüfen gerçekleşmeyecek bu geçiş, doğru verinin daha sonra karar alma süreçlerinde kullanılmak için saklanması sayesinde gerçekleşecek. Buna örnek vermek gerekirse otonom araç üreticileri araçlarda kullandıkları sen- 


sörler ile çok büyük miktarlarda veri üretirken, bu veriyi araçlar ve veri merkezleri arasında taşıyacak kadar hızlı bir ağ bulamıyorlar. 
Geriye dönüp baktığımızda uç noktaların veri açısından o kadar üretken olmadığını görüyoruz ancak günümüzde giyilebilir teknolojilerden termostatlara ve arabalara uç noktaların hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve merkezdeki ağ kapasitesini aştığını görüyoruz. 
Otonom araçlar ve diğer uç nokta cihazlar durum anında kritik kararları verebilmek için gerçek zamanlı analiz gerektiriyor. Bunun sonucunda da uygulamalar verinin bulunduğu yere taşınıyor. 


4- Büyük veriden Devasa veriye geçiş Solid-State tabanlı mimarilerin ihtiyacını ortaya çıkaracak 

Büyük miktarlardaki veri yığınlarının analizini gerçekleştirme ihtiyacı giderek artarken verinin de işleme kaynaklarına daha yakın hale gelmesi gerekiyor. Devamlı bellek ile veri kaybetmeden çok düşük gecikme süreleri sunan ve bu gecikme süreleri ile de işletmeler için verinin belirlediği yeni fırsatlar yaratan yazılım mimarilerine geçiş sağlanacak. Flaş teknolojisi endüstrinin en çok 


konuşulan konularından bir tanesi. Flaş üzerinde çalışan yazılımlar gerçekte çok değişmedi sadece daha hızlı hale geldi. BT'nin bir kurum içerisindeki rolü de bu değişimi etkiledi. Geçmişte BT'nin temel işlevi sipariş, faturalama, hesap tahsili gibi süreçlerin otomasyonu ve en iyi hale getirilmesi iken şimdi BT'nin müşteri ilişkilerini, her zaman el altında bulunan hizmetler, mobil uygulamalar ve zengin web deneyimleri ile zenginleştirdiğini görüyoruz. Bu aşamada atılacak bir sonraki adımın birçok sensörden ve cihazdan elde edilen verinin yeni iş fırsatları yaratmak için kullanılması ve bunun için de kalıcı bir bellek ile desteklenecek yeni uygulama mimarilerinin geliştirilmesi olduğunu görüyoruz. 


5- Veri yönetimi için merkezi olmayan sabit mekanizmaların ortaya çıkması 

Veriyi güvenilir, sabit ve gerçek anlamada dağıtık bir şekilde yöneten mekanizmaların ortaya çıktığını ve veri merkezlerinin üzerinde büyük bir etki bırakacaklarını göreceğiz. Blockchain bu değişimin şu an var olan en iyi örneği. Blockchain gibi merkezi olmayan mekanizmalar geleneksel anlamdaki veri güvenliği ve yönetimi anlayışlarını sınarken, merkezileşmiş bir sunucuda olduğu gibi merkezi bir noktaya sahip olmaması Blockchain'de saklanan bilgilerin silinmesini ya da değiştirilmesini ve gerçekleşen işlemlerin tersine çevrilmesini imkânsız hale getiriyor. Bir biyolojik sisteme benzetebilecegimiz böylesi bir şemada var olan küçük organizmaların her biri herhangi bir yönlendirmeye ya da iletişime gerek kalmadan ne yapmaları gerektiğini biliyor ve buna uygun hareket ediyorlar. Bizim durumumuzda temel besini veri olan işleyişler, bir mercan kayalığı gibi besinin nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmesi sayesinde merkezi bir kontrole gerek kalmadan ortak bir şekilde işlemlerin gerçekleşmesi sağlanıyor. 

Var olan veri merkezleri ve uygulamalar merkezinde çiftçi- nin bulunduğu ve etrafını saran ortamı yönettiği ticari çiftliklere benziyorlar. Veri yönetimini sağlayan merkezi olmayan, sabit düzenekler verinin azami işlevlerini gerçekleştirebilmesi için mikrohizmetler sunmaya başlayacak. 
Bu mikro-hizmetler ve veri merkezi olarak yönetilen bir kontrole ihtiyaç duymadan birlikte çalışacaklar. ww 
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Fotoğraf devi Kodak 
Bitcoin madenciliği yapacak 


Kodak, CES 2018'de Bitcoin ve Blockchain madenciliği için KashMiner adlı sistemi duyurdu. Kodak, Blockchain teknolojisinin fotoğrafçılar için sunduğu güvenlik hizmetine entegre bir şekilde çalıştığını da dile getirdi. 


eçtiğimiz yıla damgasını vuran ve değerinde yaşanan dalgalanmalar ne- 


deniyle tartışma yaratan Bitcoin'in madenciliği için oldukça yüksek donanımlı bir veri işleme merkezi gerekiyor. Kodak, Sporlite Enerji Sistemleri ortaklığıyla CES 2018'de mevcut çizgisinin dışında hareket ederek bir Blockchain projesine imzasını attı. 


375 dolarlık üretim yapmayı 


vaat ediyor 
Kodak, müşterilerinin iki yıl boyunca ayda 375 dolarlık üretim yapmayı vaat ediyor. Kodak, Blockchain teknolojisini fotoğrafçılar için sunduğu güvenlik hizmetine entegre bir şekilde çalıştıgını da dile getirdi. 

Fotoğraf merkezli kripto para alıverişi için KodakOne isimli platformu da duyuran Kodak, bu iş için Wenn Digital şirketiyle anlaştıklarını belirtti. 

Wenn Digital'in CEO'su Bruce Elliot, yaptığı açıklamada çekilen bir fotoğrafın Blockchain'de kullanılabileceğini ve bu fotoğrafın fikri mülkiyetinin yalnızca kullanıcıya ait olduğunun da altını çizdi. 


Dijital bir hesap defteri gibi kullanılacak Kodak CEO'su Jeff Clarke, kripto para ve Blockchain kelimelerinin teknoloji dünyasında son zamanların en dikkat çekici kelimeleri olduğunu belirterek, fotoğrafçıların dünyasında çözülemez olarak görülen problemlerin çözümünde anahtar olacağını söyledi. 
Kodak, kripto para zinciri teknolojisini esas olarak dijital bir hesap defteri niyetiyle kullanacağını ve KODAKone adı verilen yeni platformun fotoğrafçıların imaj haklarını yönetme konusunda yardımcı olacağını açıkladı. KODAKcoin de fotoğrafçıların çalışmalarının alım satımında kullanılacak. 


KN 
VSOCAMI 


Veecam'den şirketlere yön verecek 


erişilebilirlik öngörüleri 


Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümlerin yenilikçi tedarikçisi Veeam© Software, açıkladığı sonuçlara göre, 10 yıllık tarihinin en başarılı senesini geride bıraktı. 2017 yılını global çapta 
827 milyon dolar ciro ile kapatan Veeam, geçen yıla göre yüzde 36 büyüme oranı ile beklentileri aştı. 
Sanal, fiziksel ve bulut bazlı iş yüklerinin kullanılabilirliğini sağlayan Veeam, inovasyon odaklı vizyonu ile kurumlar için vazgeçilmez bir platform haline geldi. 


ek çok şirket, veri ve 

uygulamalara kesintisiz 

erişilebilirlik sağlamanın 

sadece ciro açısından değil şirketlerin geleceği açısından da önemini fark etti. Bu yönlerini geliştirmek için yatırım yapan şirketler, hem pazarda öne çıktılar hem de müşterileri karşısında itibarlarını artırarak marka bağımlılığı yarattılar. Peki 2018'de neler olacak? İşte Veeam uzmanlarına göre üç başlıkta erişilebilirlik öngörüleri... 


Bulut Kopyalama 

Yükselişte 

Büyük ölçekli şirketler artık sadece dijital hizmet sunmuyor. 
Bu nedenle arıza nedeniyle hizmet verememek kabul edilemez. 
Bu farkındalık, sanallaştırılmış altyapılar üzerinde çalışan yüksek erişilebilirliğe sahip tasarımları dogurdu. Ama 2017'de dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal afetler sadece veri merkezi tasarımının yeterli olmadığına dair endişeleri artırdı. Bu endişe, yükleri devretme anında birden fazla veri merkezi üzerindeki aktif-aktif yapılandırma çalışma maliyetleriyle birleştiğinde, buluta kopyalamayı da katlanarak büyütecektir. Bulut her zaman, değişken yük hizmetleri için mükemmel yatırım karlılığı sağlıyor ve felaket kurtarma da istisna değil. Bu da 2018'de kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için bulut kopyalamanın dikey büyümesine yol açacaktır. 


Veri Sahipliği ve Gizlilik Hakları yönetim kurullarında konu olacak 

2018'den itibaren Genel Veri 


Ozan İnan 
Veeam Türkiye Ülke Müdürü 


Koruma Düzenlemesi'nin (GDPR) bekleyen yaptırımları ve müşterilerin gizlilik endişeleri veri sahipliğindeki görünürlüğü ve odaklanmayı artıracak. Müşteri gizliliğini garantilemek için SaaS hizmetlerine bağlı olmak ya da var olan güvenlik uygulamaları için veri sahipliğini ve gizlilik haklarını sağlamak yeterli olmayacak. Ayrıca son kullanıcılar ve müşteriler 


unutulma hakkını, veri ihlalleri hakkında bilgilendirilme hakkını ve muvafakatlarını geri çekme hakkını talep edebilecekler. Bu talepler, veri sahipliği ve gizlilik hakları üzerine odaklanacak. 2018'de, ortaya çıkan bu uyumluluk alanında farklı kontrol setleri oluşurken, yönetim kurulları da işin öneminin farkına varacaklar. Türkiye de AB tarafından çıkarılan bu düzenlemeye uygunluk amacıyla 2016 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yayınladı. Böylece kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlendi. 


Veri Etkinliğine 

Odaklanmanın Artması 

Geçtiğimiz on yılda her BT organizasyonunun ana odağı, veri koruma ve veri güvenliği oldu. Bu, uyumluluk ve düzenleme baskısının yönlendirdiği | işletmeler için daima bir maliyet merkezi ve masraf oldu. Ama 2018'de aynı veri içeriğinin iş etkinliği değerine nasıl dönüştürüldüğü konusuna artan bir odaklanma görülecek. 
Geliştirme işlemleri, yama testi, makine öğrenimi yoluyla veri setlerinin analizi ve diğer gelişmekte olan teknikler yoluyla veri kullanımının incelenmesi, verilerin olumsuz sonuçlara yönelik bir sigorta poliçesi olmaktan ziyade pozitif işletme değeri için kullanılmasına yol açacaktır. Veri etkinliği işletme değerini ve kuruluşun sahip olduğu depolama modellerini yeniden değerlendirmesini yönetecek. 
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Apple efsanevi kodunu açık kaynak hâline getirecek 


Apple'ın efsanevi işletim sistemi açık kaynaklı olacak. Bu yıl Apple'ın kullanıma açacağı kaynak kodu özellikle Apple'ın fanatikleri için büyük önem taşıyor. 1983 yılında yayınlamış olan Lisa'nın orijinal versiyonunu edinmek için ise 10 bin dolar ödenmesi gerekiyor. 


pple, önümüzdeki sene kullanıma açacağı kaynak kodunu işletim sis- 


temlerine indirme imkânı sunacak. Lisa, kimse için popüler bir platform haline gelmemiş olsa da bazı Apple fanatikleri ve teknoloji tutkunları için ayrı bir önem taşıyor. Computer History Museum (Bilgisayar Tarihi Müzesi) tarafından yapılan açıklamada bu kodun pek yakında özel bir komut aracılığıyla yayınlanacagını açıkladı. 

Müzenin Google Gruplar sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Lisa OS ve uygulamaların kaynaklarının kurtarılmasının ardından Unix'e dönüştürülmesinin (ardından Disk Image Chef sayesinde geri döndürüldüğü belirtildi. 

Şu anda yapılan işlemlerin Apple tarafından değerlendirildiğinin altını çizen müze, Apple'ın 2018'de kodun yayınlanması için onay vereceğinin altını çizdi. 


Bilgisayar tarihinde 

ayrı bir yere sahip 

Kodda bulunan tek problemin LisaWrite'ta kelime kontrol aracında kullanılan Amerikan Tari- 


hi Sözlüğü'nü barındırmayacağa benziyor. Apple'ın 1983 yılında yayınlamış olduğu Lisa'nın orijinal versiyonunu edinmek için 
10 bin dolar ödenmesi gerekiyor. 
Bilgisayar Tarihi Müzesi'nin Lisa OS'i ücretsiz olarak kullanıma sunmasının kullanıcıların dikkatini çekecek bir hamle olarak görülebilir. 

Lisa'nın grafiksel kullanıcı arayüzü barındıran ilk bilgisayarlar arasında yer alması sebebiyle bilgisayar tarihinde ayrı bir yere sahip olmasıyla birlikte yüksek satış fiyatı sebebiyle yalnızca 
10 bin adet satılmıştı. ww 
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Ağlar hakkında, CIO'ların odağındaki 3 konuya dikkat! 


Sadece geleneksel sunucular ve müşteriler değil; her tür endüstriyel tesis, bina, araç, makine ve cihazlar dâhil her şeyin buluta bağlandığı bir geleceğe doğru yol almaktayız. 
Küresel ve her zaman açık ağlar oluşturma, tüm endüstrileri kökünden değiştirecek. 


itrix Türkiye Ülke Müdürü Altan Cengiztekin'e 


göre; ufukta görünen degişikliklere ve pazar gereksinimlerine ayak uydurmak için her CIO, Bilişim Teknolojileri (BT) Müdürü veya Ağ Yöneticisinin ajandasında bulunması gereken üç konu şöyle: 

1. Ağ geleceğin iş ortamıdır. 
Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde iş alanı, dijital teknolojiyle ilk bakışta aklımızın alamayacağı bir ölçüde değişecek. Her şey nesnelerin interneti (loT) adını verdiğimiz, küresel olarak birbirine bağlanmış bir BT altyapısının parçası haline gelecek. IoT, büyük veri analizleri için duyusal veri akışı sağlar ve gerçek zamanlı (veya neredeyse gerçek zamanlı) etkileşime olanak tanır. Hangi endüstri olursa olsun, BT ağı, her işletmenin temelini oluşturacak. 
Örneğin, otomobil üreticileri arabaların bizi sadece A noktasından B noktasına götüren bir araç değil, sürücülere o kişiselleştirilmiş O kullanıcı deneyimi yaşatan birbiriyle bağlantılı yazılım platformlarından oluşan bir geleceğe hazırlanıyorlar. 
Forldift üreticileri, bulut üzerinden yönetilebilen ve arıza kontrolü yapılabilen bir hizmet olarak forklift sağlayabilecekler. 

2. Ağ, yazılım tarafından tanımlanıyor. Küresel ağ oluşturma altyapısının sadece bakır teller, fiber kablolar, devreler ve yönlendiricilerden oluşan devasa donanımsal bir birikinti olduğunu 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düşünmek doğal bir hata. Ancak bu donanım gün geçtikçe artan ölçüde yazılım tarafından tanımlanıyor. Yazılım tanımlı ağ oluşturma, veri yollarının artık önceden tanımlanmış bağlantılar olmadığı, bunun yerine yazılımın bu veri yollarını dinamik olarak belirlediği anlamına geliyor. Böylece ağ daha esnek bir yapı kazanır. Örneğin, şubeler eskiden kiralık hatların yanı sıra acil durumlarda yük devretmek için dar bantlı bir yöntem kullanarak genel merkezle bağlantı kurardı. Buna karşın modern şubeler çoklu IP bağlantıları vasıtasıyla iletişim kuruyor. Şubedeki bir cihaz, hangi bağlantı veya bağlantıların kullanılacağına karar vermek için yazılım algoritmalarından faydalanır. Bu şekilde veri yolları, ekonomik parametreler veya trafik 


yükünü birkaç hat üzerine yaymak gibi teknik gereksinimlere bağlı olarak çeşitlendirilebilir. Böylece çok daha güçlü ve düşük maliyetli bir ağ elde edilir. İdealde ağ, kullanıcı merkezli politikaların farklı uygulamalar, cihazlar ve uçtan uca ağların yapısını akıllıca kontrol etmesini ve güvenceye almasını sağlayan sağlam bir güvenlik mimarisinin parçasıdır. 

3. Ağ performansı, iş performansı demek değildir. Ağın önemi ve performansını artırmanın yeni yolları hakkında bunca tartışma dönerken ağım ne kadar hızlı olursa iş süreçlerim de o kadar hızlı işler diye düşünmek mantıklı görünebilir. Ne yazık ki, bu tam da doğru değil. Ağ, sadece farklı uygulamalar arasında veri iletmenizi sağlayan bir araçtır. İş akışları ve hatta bazen tüm iş süreçleri, uygulamalarda yer almakta. Dolayısıyla başarılı bir dijital dönüşümde uygulamaların nasıl dağıtıldığı konusunda tam kontrol sahibi olmak çok önemli. 
Modern firmalar, bu amaçla “uygulama dağıtımı kontrol cihazları” olarak bilinen cihazları kullanıyor. Bu kontrol cihazları, hem uygulama kullanılabilirliğinin ve davranışının parçalı yönetimi hem de uygulama güvenliği ve güvenli dijital çevre güvenlik politikasının uygulanmasını sağlar. Veri, yeni para birimidir. Bu yüzden sorunsuz bir veri akışı modern fırmalar için gerekli bir ön koşuldur. Her zaman her yerde bulunan bulut hizmetleri, nesnelerin internetindeki artış sebebiyle oluşan küresel bağlanabilirlik ve tüm endüstrilerde hızlı ilerleyen dijital dönüşüm çağında ağ altyapısı, bugünün ve hatta geleceğin iş faaliyetlerinin altyapısını oluşturuyor. Bu durumda işletmeler için en temel gereksinim sağlam ağ bağlantısı. Bu altyapının değişen iş ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayacak kadar esnek kılmak için yazılım tanımlı ağ oluşturulması gerekiyor. Uygulama dagıtımı kontrol cihazları ise ağ, güvenlik ve iş uygulamaları arasında köprü kurmaya yardımcı oluyor. 
Böylece akıllı ağlar, başarılı bir dijital dönüşüm için zemin oluşturuyor. &w 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Sektörden Haberler 


yeni Kanal Satış 
Müdürü 


on 7 yıldır Lenovo Türki- 

>. iş ortakları yöneticiliği görevini yürüten ve bilişim sektöründe büyük tecrübeye sahip Gökhan Maviş, Lenovo'nun yeni Kanal Satış Müdürü oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökhan Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başladı. 
2000 yılında teknoloji sektörüne 
geçiş yapan Maviş, 5 yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2005'de Microsoftta Kanal Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 5 yıl Microsoft deneyiminin ardından 2010'da Lenovo'ya Satış Yöneticisi olarak transfer oldu. 


Casper'dan 
4 kameralı akıllı 
telefon 


Gg VTA ailesinin yeni akıllı elefonları F2 ve A2'yi tanıttı. 
Casper CEO'su Charlotte Lamprecht 2018 yılında özellikle üst düzey Premium VIA modellerine odaklanacaklarını belirtti. Lamprecht sözlerine şöyle devam etti: 

“Akıllı telefonlarda bu yıl daha az 

ekran çerçevesi göreceğiz. Bu da 

son kullanıcılara daha fazla ekran görünümü sağlayacak. Casper olarak VIA ailesinin kamera 

iletişimi bizim için çok önemli. 

Özellikle ön kameranın artık arka 

kameradan daha çok kullanılması ile birlikte bu alana daha fazla 

yoğunlaşacağız. o Modellerimiz 

de bunun en önemli kanıtı. Günümüz teknolojileri 4 kameraya kadar müsaade ediyor fakat ilerde çok farklı noktalarda olabiliriz” 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Lenovo Türkiye'ye Lenov > 


Türk Telekom'da 'akıllı' dönüşüm dönemi 


ürkiye çapında 250'yi aşkın 

ofisi bulunan Türk Telekom, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezleri'ne dönüştürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 8 pilot ofisin TTMM'ye dönüşümünün 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise Türkiye genelinde dönüşümün tamamlanması hedefleniyor. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, son 15 aylık süreçte Türk Telekom'un tüm satış kanallarında entegrasyon ve geliştirmeye gittiğini belirterek, “Grup iştirakimiz İnnova ile birlikte geliştirdiğimiz “akıllı magazacılık' konseptini T'TTMM'lerde uyguladık” dedi. 


GittiGidiyor, e-ihracat ile Türk ürünlerini dünya ile buluşturacak 


eb G eçtiğimiz yıl için büyüme beklentisini yüzde 45-50 

bandında belirleyen GittiGidiyor, yüzde 56 büyüme oranına ulaştı. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay 

<> MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, 1 Ocak 2018 

itibariyle eBay MENA Bölgesi'nin sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, “Bu bölgede ebay.com üzerinden 

yapılan ticareti büyütmeyi hedefliyoruz. Bu genişleme sadece GittiGidiyor için değil, Türkiye e-ticaret sektörü için 

de önemli” dedi. GittiGidiyor'un 2018'de odaklanacağı iki önemli proje 

olduğunu vurgulayan Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlardan ilki 

e-ihracat projesi. 2017'nin son döneminde bir ödeme sistemi firmasıyla 

bu konuda çalışmalara başladık. E-ticaret kanalıyla Türk ürünlerini tüm dünyayla buluşturacağız” 


Yapay Zeka Zirvesi bu ay gerçekleşiyor 


ürkiye'de ilk kez düzenlenecek 

olan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 14 Şubat'ta gerçekleşecek. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAJ) tarafından düzenlenecek zirvede, yapay zekanın etkilediği farklı sektörlerin öncü kuruluşlarından temsilciler yer alacak. Etkinlikte dikkat çeken konuşmacılar arasında; George Mason Üniversitesi'nden Robin Hanson, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Tofaş CDO'su Hayriye Karadeniz, Arçelik CDO'su Ahmet Hasanbeşeoğlu, Migros CIO'su Kerim Tatlıcı gibi çok sayıda önemli temsilci yer alıyor. 


Kurumsal hedefler, PaperWork yatırımları ile pekişiyor 


Folkart Yapı için PaperWork yatırımı ile ihtiyaç ve önceliklere uygun biçimde özelleştirilmiş bir yapı, 360 derece bakış açısıyla konumlandırılıyor. İş süreçlerinin kesintisizliği, ödeme koşullarının istikrarı ve uyumu gibi birçok noktayı gösteren PaperWork yatırımı sayesinde tüm süreçler daha da net izlenebilir oldu. 


2006 yılında kurulan, inşaat, madencilik, elektrik motorları, ilaç üretim sektörlerinde 
uzmanlığı ile öne çıkan Saya Grup bünyesinde faaliyet gösteren Folkart Yapı, kuruluşundan bugüne İzmir'i merkeze alarak, İzmir'e değer katan büyük ölçekli projelere imza atıyor. Şirket, yeni projeleri ile birlikte 11 inşaat eş zamanlı devam edecek biçimde faaliyet gösteriyor, 3 milyar TL'nin üzerinde bir yatırımı İzmir'e kazandırma hedefiyle ilerliyor. Bu hedefler, BT başlığında kapsamlı yatırımları ve bunların sürekliliğini de gerekli kılıyor. 

Folkart Yapı, grubun merkezi BT yönetim anlayışı ile uyumlu ilerliyor. Bu kapsamda direktörlükle birlikte tüm BT süreçleri hem yazılım hem donanım çerçevesinde ortak bir anlayışla ele alınıyor, grup şirketlerinin ihtiyaçlarında konsolide ve merkezi bir yönetim anlayışı önem kazanıyor. Bu anlayış paralelinde, yaklaşık 3 yıl önce iş akışları ve doküman yönetimi başlığında bir uygulama arayışının başladığı bilgisini veren Folkart Yapı Bilgi Teknolojileri Müdürü Mustafa Özcan, kurumsal stratejileri paralelinde GGsoft işbirliği sürecini şöyle anlatıyor: 

“Grubumuzun ana vizyonu her 5 yılda bir grubun büyüklüğünü iki katına çıkartmak. 
Bu vizyon bize dijitalleşmenin hızlı biçimde gerçekleşmesi ve tüm süreçlerimizin, tüm iş akışlarımızın merkezi bir yönetimle birlikte dijital bir ortarnda olmasını, kurumsal hafızayı da bu noktada yönetmemizi gerekli kıldı. Folkart Yapı'nın 2025 yılına kadar sektörde tercih edilen 1 numaralı marka olma hedefi var. Bu vizyon doğrultusunda, BT birimi olarak iş akışlarını ve doküman yönetimini dijital bir ortamda kurumsal sistem ihtiyaçlarını da destekleyecek biçimde ele almak için önemli bir atılım yaptık. 
2017 yılında da grup olarak bu faaliyetleri hızlandırmak, kendi iç kaynağımızla iş akış 
ve doküman yönetimlerimizi yapabilmek, bunları raporlayabilmek, izleyebilmek ve bunları anlamlandırarak yol haritası çizmek adına kurumsal dijitalleşme serüvenimizi başlattık. Bu noktada GGsoft bizim için öne çıkan iş ortağı oldu.” 


Akışlar planlandığı gibi kullanıma alınıyor 

Üç yıllık bir araştırmanın ardından, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Folkart Yapı, PaperWork için kolları sıvadı. Üç ay gibi kısa bir sürede belli iş akışları çerçevesinde proje başlatıldı, iş akışları içinde öncelikli olan üç ayrı iş akışıyla uyarlama ve 

est süreçleri tamamlandı, 2017 Ocak ayı itibariyle sistem canlıya alındı. “Yeni akışlarımızla birlikte Temmuz 2017 itibariyle, sekizinci akışımız oluşmuş durumda” bilgisini veren Mustafa Özcan, detayları şu sözlerle paylaşıyor: 

“Ödeme onay süreci, satın alma talep süreci, şantiye günlük rapor süreci, avans süreci, masraf süreci, taşeron değerlendirme süreci, geçici kabul gibi inşaata 

özel iş akışlarını kullanıcılarımızla analiz ettik ve bu akışları Folkart önceliğinde kullanıcılarımıza sunuyoruz. Canlı sisteme alınmakta olan yeni akışlarımız da var. 
Doküman yönetiminde ise 1 Ocak itibariyle gelen faturalarımızı, resmi evraklarımızı, sisteme tarayarak ve iş akışından geçirerek eklemeye başladık. Yatırımın ikinci fazını 2017'nin üçüncü çeyreği için planladık. 10 yılı aşkın süreyi içeren arşivi doküman yönetimi kapsamında belgeleri tarayarak sisteme eklemek üzerine planlamamız var.” 


Devamlılığı olan bir yatırım, kurumsal fayda sağlar Mustafa Özcan'ın da belirttiği gibi, böyle bir yazılımın kurumsal süreçlere entegrasyonu söz konusu olduğunda, süreci tamamlamak” da bir hedef 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olamaz, tersine, yaşayan, sürekli gelişime ve yeniliklere uygun bir kurgu öncelik olur. Örneğin iş akışı özelinde hedef ve zaman belirleyebilirsiniz, ama onların da gelişiminin sürekliliği ışığında, dinamik bir yazılımı tasarlayıp yönetme gücüne sahip olmak, kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle yazılımı, iş akışlarını, süreçleri sürekli geliştirme gücünü beraberinde getiriyor. Hatta kurumsal prosedürleri tekrar yazmanın gerektiği noktalar ortaya çıkabiliyor. “Bunları 

da kullanıcı geri bildirimleri ile yazılıma uyarlamalarını biz yaparak çok hızlı biçimde geliştirip kullanıma sunabiliyoruz” detayını paylaşan Mustafa Özcan, şöyle devam ediyor: 

“Özellikle ERP ve iş akışları, doküman yönetimi gibi yazılımlarda tamamlanması gereken bir süre hiçbir zaman veremezsiniz. Çünkü karşınızda yaşayan bir sistem var ve bu sürekliliği sağlamak için insan kaynağı yönetimi, kullanıcı farkındalığı, üst yönetimin bu sürece destek vermesi ve buna inanması önemli. Şirket bütününün yetkinliğini geliştirmek için sürekliliği olan, interaktif ve videolu eğitimler, üst yönetimle birlikte çalıştay ve toplantılar düzenliyor, bu yatırımımızın kişisel yetkinliğe kattığı değeri ortaya koymaya özen gösteriyoruz. İş akışlarımız; şirket içi iletişimde ve birimler arasında entegrasyonda, yani işlerin belli bir düzende ve belli bir onay akışıyla ilerlemesi adına önemli katkılar sağladı. Tasarladığımız süreçler bize şirketin iş akış süreçlerini izleyebilmeyi, raporlayabilmeyi, süreçlerle ilgili daha verimli nasıl adımlar atılabileceğimizi görmeyi, bunları optimize etmeyi sağladı. Öyle ki, sistemde gördüğümüz ve aksaklık olabilecek noktaları bu iş akışları sayesinde öncesinde görebilir hale geldik.” 


Bütünsel kullanım, kapsamlı fayda getiriyor 

PaperWork'ün iki temel uygulaması iş akışları ve doküman yönetimi. İş akışı noktasında bir faturanın, yani bir dokümanın iş akışı ile sisteme dahil olması, ilgiyi onay ve kontrollerden geçmesi, bunun doküman yönetim sistemi kapsamında ilgili yapıda otomatik oluşması, profesyonel iş akış yapısından doküman yönetimine entegrasyon ile sağlandı. “Sadece doküman yönetimi ile başlamış olsaydık, iş akış tarafında onay ve kabul süreçleri göz ardı edilmiş olacaktı” diyen Mustafa Özcan, şu detayları ekliyor: 
“Biz bu iki özelliği bir arada kullanarak gelen-giden evrak yönetimlerimizi, süreçlerin iş akışına aktarımını tasarlayarak kabinete hem fiziksel hem dijital ortamda hızlı erişmemizi sağlayan bir platform yarattık. Böylece sürekli güncellenen kendi veri tabanımızı oluşturmuş oluyor, kendi platformlarımızla tüm bu veri tabanını koruyoruz. Günümüzde en önemli değer bilgi ve bu kaynağı en doğru biçimde oluşturabilecek süreçler kendi içinizden geçer. Biz bunu PaperWork'te hem sınıflandırmalar ve yetkilendirmeler yaparak hem tüm departmanları ve tüm çalışanları süreçlerin içine dahil ederek, veriden bilgiye dönüşüm çerçevesinde süreçlerimizi tasarlayarak en verimli yapıyı kurgulamaya odaklanıyoruz.” 


PaperWork, kurumsal büyüme vizyonumuzu destekliyor 


Saya Grup'un vizyonu; her 5 yılda kurumsal büyüklüğü iki katına çıkartmak. Mustafa Özcan'ın da dikkat çektiği gibi, böyle iddialı vizyonu olan bir grupta yer alan tüm şirketlerin hedefleri de büyük. PaperWork'ün entegrasyon yetkinliği de bu noktada kendini gösteriyor. Mustafa Özcan'ın da belirttiği gibi, PaperWork'ün kendi içindeki entegrasyon yetkinliğinin yanında, diğer uluslararası ölçekteki yazılımlarla da hazır entegrasyon araçları var. Tüm bunlar, Folkart Yapı'ya da esneklik ve dinamizm katıyor. 
Bu da kullanışlı arayüzü ile yazılım kullanımını kolaylaştırıyor. İşbirliğinin detaylarını Mustafa Özcan, şöyle anlatıyor: 

“GGsoft ile sözleşme sürecimizde görüşmelerimiz oldu ve onların bakış açısının 

"kendi iç kaynağımızla bu süreçleri yönetebilmek çerçevesinde olduğunu gördük. 
2017'de Folkart Yapı ile bu süreçte adımlarımızı atarken, 2018'den itibaren diğer 

grup şirketlerimizle de bu proje yönetim deneyimimizle çalışmaları başlatacağız. Bu gibi projelerde danışman seçimi ve uyum çok önemli. Bu konuda kıdemli uyarlama danışmanımız Onur Cesur'un hakkını teslim etmemiz gerek. Bize büyük destek vererek, kendi içimizde PaperWork uzmanımız Günay Ünlü ile önemli bir değer yarattı. Proje yönetimini iyi bir ekip olarak doğru biçimde ortaya koyduk ve buna devam ediyoruz. Birçok yeniliği danışmanımız Onur beyden öğrenirken, biz de kazandığımız tecrübeleri GGsoft'a aktararak, onların yeni versiyonlarda yeni özellikler eklemesine imkan verecek ciddi geliştirmelerde bulunmaya başladık. Hatta sektördeki firmalarla bu tecrübelerimizi paylaşarak onlara da destek vermeye çalışıyoruz.” 
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Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi gerçekleşti 


odafone'un yatırımcılarını, satış kanalları çalışanlarını ve iş ortaklarını bir araya getiren geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı. “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” temasıyla düzenlenen 6 günlük zirvede, Vodafone'un son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları, yakınsama projeleri ve iş ortaklarının başarı hikâyeleri de paylaşıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor” dedi. 


HSE, iş sağlığı ve güvenliğini koruma altına alıyor 


H SE Global, 6331 sayılı yasanın İş Sağlığı ve Güvenliği alanına getirdiği yasal mevzuatın tüm bileşenlerini, uyarı verebilen web tabanlı teknoloji ile yönetebilecek bir iş yazılımı olan HSE Radar'ı piyasaya sundu. HSE Global Genel Müdürü Çetin Uygun, şunları söyledi: “Sektörünün önde gelen firmaları tarafından hızlıca kabul gören HSE Radar, ikinci yılında 20 kurumsal müşteri ve 81 bin çalışan sayısına ulaştı. Ayrıca, 


hi 
HSE Gilobal olarak 2018 yılının ilk ve en önemli konularından biri olan ve 


1 Ocak 2018 itibariyle kullanımı zorunlu hale gelen E-Reçete uygulamasını 
da İşyeri Hekimleri'nin ücretsiz kullanımına sunduk” 


Aksigorta'nın Robot Dönüşüm Projesi Uzakdoğu'ya örnek oldu 


zak Doğulu sigorta şirketi Etiga, operasyonel . 
U. . azaltıp verimliliğini artırmak üzere AKSigorta 


başlattığı proje için Aksigorta'nın Robot Süreç Otomasyonu (RPA) çözümünü örnek aldı. Aksigorta Robot Süreç Otomasyonu (RPA) ekibi tarafından Etiga'nın Singapur'da bulunan merkezinde, süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve RPA programlarından Blue Prisim'in etkin bir şekilde kullanılması konusunda eğitimler verildi. Projeyi son bir yıldır 20'den fazla süreçte uygulayan Aksigorta, eğitimin yanı sıra Etiga'da bir çalışanın iki farklı sistem üzerinden gerçekleştirdiği hasar dosyası açma işlemi sürecinin baştan sona çizilip sanal çalışanlar tarafından yürütülerek canlı ortama alınmasına destek verdi. Bu çalışma ile normal şartlarda bir çalışanın 20 dakikada gerçekleştirdiği hasar dosyası açma süresi, sanal çalışanla 
3 dakikaya düştü. 
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Bilgi güvenliği işletmeler için hayati öneme sahip 


İK OCERA Bilgitaş Turkey Doüman Çözümleri A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil; 
veri güvenliğinin Türkiye'deki işletmeler için ne anlam ifade ettigine dair görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Ülkemizde bilgi güvenliğine dair yasal düzenleme ve standartlar henüz olgunlaşma aşamasında olsa da, dünya veri güvenliğinin işletmeler için kritik öneme sahip olacağı yeni bir döneme doğru hızla ilerliyor. Türkiye merkezli işletmeler için bilgi güvenliği, önümüzdeki yıllarda rekabet ortamında güvenilirliklerini ve dolayısıyla karlılıklarını koruyabilmenin bir ön koşulu olacak? 


Zyxel'de yeni yapılanma 


v bir yapılanma sürecine girerek Avrupa operasyonuna bağlanan Zyxel, 2018'de kanal yapısını güçlendirme ve yatırım kararı aldı. Zyxel Türkiye Channel Head Tuğba Şişik şöyle konuştu: “Tüm dünyada Zyxel bünyesinde kanal iş ortaklarını Ally, Silver ve Gold olmak üzere üç iel 

ayrı ayrı kategoride topladık. İş ortaklarımızın yetkinliklerini artırmak ve onlara komple destek sunmak için özel yeni bir portal hazırladık. Her bayi kendisine tahsis edilen şifre ile bu eşsiz kaynağa erişim sağlıyor” 


İstanbul'un merkezinde, iş dünyasının kalbindeysek, 

hem interneti, hem ulaşımı garanti olsun diye metro hattının üzerini seçtiysek, 499,99 uptime'ı şart kabul ettiysek, 

1.040 m? beyaz alanı 7/24 gözümüz gibi korumayı bildiysek, 

13 yıldır bağımsız veri merkezi işinden başka bir iş yapmayı düşünmediysek, 
bulunduğumuz yer tesadüf değil. 
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Özel buluta 50 milyar doların üzerinde harcama yapılacak 


IBM Bulut Türkiye Direktörü Nedim Nazlı, kognitif iş yapış biçimleri sayesinde bilgi teknolojilerini kullanarak alınan hizmetlerin, bulut teknolojileri kullanılarak yönetileceğini kaydetti. Nazlı, “Ozel bulut için 50 milyar doların üzerinde harcama yapılacak" dedi. 


ibrit bulutun ölçeklenebilirlik, esneklik, hız, maliyet ve güvenlik özel- 


likleri ile pazarda iddialı duruma gelmeye çalışan her büyüklükte şirkete ve büyümekte olan ekonomilere hitap ettiğini vurgulayarak sözlerine başlayan IBM Bulut Türkiye Direktörü Nedim Nazlı, “Küçük işletmeler buluttan yararlanarak büyürken, aynı zamanda istihdam yaratıyor. İstihdam yaratılması, dünyanın her yanında- ki gelişmekte olan ekonominin önemli odak noktalarından birini oluşturuyor. Hibrit bulut yaklaşımıyla kuruluşlar ne zaman geleneksel bilgi teknolojileri altyapısını, ne zaman bulutu kullanacaklarını kendileri seçebiliyor. Bu yaklaşım, kuruluşların dayanıklılık, güvenlik ve mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra hız ve esneklik gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda onlara en iyi işlevselliği sağlıyor. Hibrit bulut aynı zamanda en fazla değerin elde edilmesi için mevcut verilerin potansiyelini açığa çıkararak, kuruluşların potansiyel sorunları öngörebilmesine imkân tanıyor ve yüzlerce açık kaynak teknolojisine erişim sağlıyor” dedi. 

IBM olarak kamu ve özel, kurum içi her alanda entegrasyon sağlayan, bütünsel bir hibrit çözümü sunan tek sağlayıcı olduklarını ifade eden Nazlı, “Bu da kurumlara değer katıyor ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda üstün bir 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yetenek kazandırıyor. IBM, 19 ülkede 60'a yakın bulut veri merkezi üzerinden küresel bir ağa sahip. Bu da müşterilere önemli bir esneklik kazandırıyor. IBM bulut altyapısı aynı zamanda nesnelerin interneti, blockchain, büyük veri ve kognitif çözümler genelinde de önemli bir kaldıraç görevi görüyor. IBM Bulut üzerinde gelecek nesil kognitif çözümlere erişim müşteriler açısından yeni değerler kazandırıyor” diye konuştu. 


“Şifreleme teknolojileri, korunmasız verilerin yanlış ellere düşmesini önlüyor” Güvenlik noktasına da dikkat çeken Nedim Nazlı, hibrit bulutta kullanıcıların uygulamalara ve kaynaklara nerede olursa olsun erişebilmeleri için genel ve özel bulut bölümlerinin sorunsuz şekilde birbiri ile entegre edilmesi 


gerektiğine işaret ederek, her bir segmentte depolanan ve kullanılan verilerin, yeterli koruma düzeylerine sahip olmasını sağlamak için de kapsamlı bir güvenliğin tesis edilmesinin önemini vurguladı. Nazlı şöyle devam etti: “Hibrit bulut için entegre bir güvenlik modeli, yönetilebilen erişimden, veri korumasından, anormallikler, tehditler ve aktivitelerin tam olarak görünürlüğünün sağlanabilmesinden oluşuyor. Yönetilen erişim, kullanıcı kimliklerinin ve kimlik doğrulama isteklerinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesini ve böylece yalnızca yetkili kullanıcıların her iki ortamda tutulan kaynaklara erişebilmesine olanak sağlıyor. Veri koruması konusunda uyulması gereken düzenlemeler de bulunuyor. Bilgilerin çalınmasına yönelik saldırılardan verileri korumak için işletmelerin gerekli 


TBM, 19 ülkede 
60'a yakın bulut veri merkezi üzerinden küresel bir ağa sahip. Bu da müşterilere önemli bir esneklik kazandırıyor. 


önlemleri alması bir zorunluluk. 
Yeterli veri korumasını sağlamak için tehdit oluşturan zayıf noktaları belirlemek ve verilerin nasıl kullanılacağını izlemek için kontroller yapılması gerekiyor. Şifreleme teknolojileri, korunmasız verilerin yanlış ellere düşmesini önlüyor. 
Entegre bir güvenlik çözümünün üçüncü parçası ise, olası herhangi bir ihlale karşı görünürlüğe sahip olmak. Bu nedenle, tehditleri izleyen ve takip eden önlemler alınması gerekiyor. Anormalliklere karşı uyarı mekanizmasının olması; düzenlemelere uyumluluk ve bir kuruluşun güvenliğinin olabildiğince su geçirmez olmasını sağlamak için hayata öneme sahip. Bu önlemler alındığı sürece, güvenlik konusundaki endişeler, bulut teknolojisinin nimetlerinden faydalanmanın önünde engel olmayacaktır” 
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“IBM Özel Bulut Platformu, birçok sektör için yeni bir dönemin kapısını açıyor” Değişen ve hızla gelişen ihtiyaçları karşılayabilmek için farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal fırmalar, girişimciler ve kamu kurumlarının ölçeklenebilir, çevik ve 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felaket durumlarına dayanıklı uygulama ve BT altyapısına sahip olmak istediklerini belirten Nedim Nazlı, “Bu nedenle bulut altyapılarından faydalanarak, yeni nesil bulut uyumlu uygulama geliştirmenin yollarını arıyorlar. Ancak yasal uyumlulukla ilgili zorluk- 


lar, bu konuda ciddi kısıtlamalar oluşturuyor. Yasal regülasyonlar nedeniyle bulut altyapısından faydalanamayan kuruluşlar, artık bulut platformunun yeteneklerini on-premise olarak da kullanabilecekler. IBM'in bu yönde geliştirdiği yeni IBM Özel Bulut Platformu (IBM Cloud Private), birçok sektör için yeni bir dönemin de kapısını açıyor diyebiliriz. IBM Özel Bulut çözümü, müşterilerimize kendi veri merkezlerinde regülasyonlarla uyumlu genel bir bulutun faydalarını ve esnekliğini sağlayacak bir platform sunuyor. 
IBM Özel Bulut Platformu ile hem popüler açık kaynak kodlu yazılımları hem de alanında lider IBM orta katman ve analitik çözümlerini içeren zengin bir katalog sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimizin tercih ettiği teknolojileri kullanarak, tek bir platform üzerinde bulut uyumlu yeni nesil uygulamalar geliştirebilmelerine yardımcı oluyoruz. IBM Özel Bulut Platformu üzerinde geliştirilen uygulamaların kolayca IBM Bulut hizmetleri ile entegre edilerek, hibrit çözümler üretilmesi konusunda da aktif olarak çalışıyoruz. 
Bu kapsamda, en çok kullanılan hizmetler IBM'in yapay zekâ platformu Watson, nesnelerin interneti (IoT) ve Weather Company servislerinden oluşmakta. Veri güvenliği ve regülasyonları gözeterek, uçtan uca IBM Bulut üzerinde sektöre özel, gelecek nesil kognitif çözümlerin geliştirilmesi konusundaki (o öncülüğümüzle, müşterilerimize çözümler sunmaya devam ediyoruz” dedi. 


Günümüzde veri tıpkı bir altın madeni gibi 

Nedim Nazlı'ya göre; günümüzde veri tıpkı bir altın madeni gibi... 
“Verinin yüzde 80'i ise hala erişilebilir nitelikte değil ve bu veriler kurumlara ait. Müşteri verilerinden 


ulaştırma altyapı verilerine, ödeme verilerinden tedarik zinciri verilerine kadar aklınıza gelebilecek her türlü ürün. Artan veri hacmini kullanabilmek için de kognitif teknolojilerden faydalanmak gerekiyor ve buna yönelik de ciddi bir eğilim söz konusu. Gelecekte yapay zekaya olan yatırımların da artacağı öngörülüyor. İşte bu ortamda kognitif teknolojiler ve nesnelerin interneti çağında bu teknolojilerden faydalanmak için de güçlü bir altyapınızın olması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde kognitif iş yapış biçimleri sayesinde bilgi teknolojilerini kullanarak aldığımız hizmetlerin bulut teknolojileri (o kullanılarak yönetileceğini ve bireylere ve kurumlara sunulacağını görüyoruz” 


diyen Nazlı, dünya genelinde genel bulut kullanımının yaygınlaşma- ya devam ettiğini, bu noktada da özellikle finans ve sağlık hizmetleri gibi devlet düzenlemesine tabi olan sektörlerdeki kuruluşların özel buluttan yararlandığını kaydetti. Nazlı sözlerini şöyle sürdürdü: “IBM, pazar öngörülerine göre şirketler, 2017 yılından itibaren tüm dünyada özel bulutları oluşturmak ve bunları geliştirmek için 
50 milyar doların üzerinde harcama yapacaklar. 2020 yılına kadar bu şirketlerin yıllık bazda yüzde 15-20 arasında büyüme oranları kaydetmeleri de tahminler arasında yer alıyor. 

Biz de IBM olarak bugüne kadar buluta 8 milyar dolar 


Gelecekte yapay zekaya olan yatırımların 

da artacağı öngörülüyor. 

İşte bu ortamda kognitif teknolojiler ve nesnelerin interneti çağında bu teknolojilerden faydalanmak 

için de güçlü bir altyapınızın olması gerekiyor. 


yatırım yaptık ve bu alanda 18 
şirket satın aldık. Aynı zamanda SoftLayer firması ile piyasadaki en iyi bulut çözümlerini de portföyüyle entegre bir biçimde müşterilerimize sunuyoruz. IBM olarak Türkiye'de bulutun adaptasyonunu artırmak, doğru bulut yatırımlarını teşvik etmek ve kurumların bulut ile rekabetçi hale gelmeleri adına öncü bir görev üstleniyoruz. Aynı zamanda tüm dünyada her gün 5,5 milyon bulut tabanlı hizmeti yönetiyoruz. 
Bulut konusunda çalışan 37 bin uzman kadromuz var ve bulut alanında 2017 yılında elde ettiğimiz bin 900'den fazla patentle bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz” ww 
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Dijital dönüşüm sanıldığı kadar kolay mı? 


Wal-Mart, 2017'de dijital dönüşüm için yaklaşık 

2 milyar dolar harcadı. General Electric ve Unilever 
ise dijital hâkimiyet hedefleri için bir milyar 

dolar harcadıklarını açıkladı. Elbette daha küçük ölçekteki şirketler de yatırım yapıyor... 


yapması, bir web sitesi oluşturması ve müşterileri için bir uygulama sunması işletmeler için zorunlu olarak görülüyor. Dijital çalışma alanlarındaki artış da dijital dönüşümün olgun dünyada köklere indiğinin bir diğer göstergesi. 

Strategic Oxygen'in kurucusu ve entegre teknoloji pazarlama uzmanı Michael Gale'e göre şirketlerin 9084'ü dijital dönüşümde başarısısız olacak. 

Peki basit bir dijital dönüşüm süreci nasıl bu kadar zor olabilir? 


Bim herhangi bir şirketin en azından internetten mal alışverişi 


Dijital dönüşümün gizli anlaşılmazlıkları 

Bir şirketin dijital yolcuğunun amacından tamamen nasıl saptığını hayal etmek zordur. İşte size bu öngörülemeyen durum için perspektif verebilecek varsayıma dayalı bir vaka; 

Hızlı tüketim malları üreten bir şirketin CEO'su olduğunuzu varsayalım. Genellikle müşteri deneyimini yeniden tanımlayarak dijital yolculuğunuza başlarsınız. Pazarlama otomasyonu, kişiselleştirilmiş içerik ve web sitesinde coğrafi hedeflemeyi uygulamak için tonlarca para harcarsınız. 

Muhtemelen sonra müşteri analizine yatırım yapmak iste-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Farklı ekipler ve departmanlar eknoloji araçlarını olduğu gibi ullanmaya başladıklarında sorunlar bir bir başlıyor. 


yeceksiniz. Böylelikle müşterileriniz hakkında daha fazla iç görü sahibi olup, daha fazla satılabilir ürün portföyü oluşturacaksınız. 

Artık müşteri deneyimi ve analizi için teknolojiyi kullanıyorsunuz, bu platformlardan bolca bilgi üretiyorsunuz fakat hepimiz biliyoruz ki kullanılmayan bilgi değersizdir. 

Bu yüzden birdenbire organizasyonunuz yeni bir dizi strateji çalışıyor ve operasyonel süreçleriniz yeniden şekillendiriliyor. 
Bu dönüşümü desteklemek için verimliliği ve yaratıcıllığı sağlayacağını ümit ederek her departman için yeni teknolojik araçlar ediniyorsunuz. 

Farklı ekipler ve departmanlar teknoloji araçlarını olduğu gibi kullanmaya başladıklarında sorunlar bir bir başlıyor. Pazarlama departmanının CRM'inde bulunan müşteri bilgileri muhasebe departmanı tarafından erişilebilir olmuyor. Sonra iş birliğini kolaylaştıran fakat proje maliyetlerini hesaplama yeteneği olmayan bir proje yönetim uygulamanız da bu ortama katılıyor. 

Bütün bunların üstüne birbi- 


rinden farklı içerik ve işbirliği uygulamaları kullanan pazarlama ve hukuk departmanlarınız eklenir. 

Bir başka deyişle her şey dijital olmuştur ama dijital bir karmaşa olmuştur. 


Neler dijital dönüşümde başarısızlığa götürür? 

Eksik veya tamamlanmamış dijital dönüşüm stratejisi genellikle başarısız bir dijital dönüşümün suçlusu olarak tarif edilir. 

Strateji olmadan organizasyonlar, işlerinin her alanına ve aynı anda birbirinden bağımsız olarak saldırma eğilimi gösterirler. Her defasından tek bir alanı hedefleyip, izole geliştirmeler yapmak, organizasyonlarda olması gerektiği gibi birbirlerine bağlı olmayan teknoloji yığınları oluşturuyor. 

Bu silolar ise şirket genelinde entegrasyon problemli uygulamalara ve birbirine karışmış farklı dijital kültürlere yol açar. Dolayısıyla dijital hale gelmenin en önemli amacı (esneklik, hız ve verimlilik) doğrudan boşa gidiyor. 


Doğru yapılan dijital dönüşüm Dijital dönüşüm süreci daha gelişmiş bir CRM, CMS veya ERP'ye geçiş değildir. Aynı şekilde, çalışanlara veya tüketicilere sadece bir mobil uygulama sunmak uzun vadeli bir fayda sağlamaz. 

Dijital dönüşüm süreci çok daha fazla nüansla ele alınmalıdır. 

Başarılı bir dijital dönüşüme yönelik üç adımlı basit bir plan nasıl olmalıdır dersek; 

1. Strateji belirleyin 

Her dijital dönüşüm yolculuğu veri ve araştırmaya dayalı bir stratejinin planlanmasıyla başlamalıdır. Öncelikli odak noktası teknolojiyle süreçleri basitleştirmeye ve her departmanın çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıka erişebilmelerini sağlamaktır. Dijital çalışma alanları, dijital 


müşteri hizmetleri ve dijital pazarlamanın faydaları konusunda çalışanları eğiterek, dijital algısı yüksek bir kültür inşa edilmeye odaklanılmalıdır. 

Ardından stratejiniz hedef pazarınızın istek ve ihtiyaçlarını içermeli. Hangi cihazları ve kanalları kullanıyorlar? Yeni kanallara dönüşebilme eğilimleri var mı? Müşteriniz favori markaları ile ilgili dijitalde ne tür varlıklar görmeli? 

Bunlar cevaplamanız gereken sorudan bazıları. 

2. Teknoloji hakkında akıllı düşünün 

Nadiren de olsa kuruluşlara teknolojiyi düşünmelerini hatırlatmak gerekiyor. Fakat bu hatırlatma daha çok teknoloji konusunda akılcı düşünmeleri için olmalı. Örneğin uygulamalarda kullanılabilirlik ve entegrasyonlara göre daha çok özelliğe ağırlık vermek genellikle kullanıcılar için kullanımı zor olan teknoloji yığınlarına sebep oluyor. 

Birçok organizasyonda, departmanların kendi araçlarını seçmelerine izin verilir ki ilk başta kulağa harika gelir. Fakat bu durum genellikle departmanların 


birbirinden habersiz kendi silolarını oluşturmalarına sebep olur. Bu da iletişimi ve işbirliğini etkileyerek çalışanları dijital dönüşüm fikrinden uzaklaştırır. 

Dijital çalışma alanızı oluşturmak için sınırlı sayıda platform seçmek daha akıllıca bir tercih olur. 
Nitelikler harika olabilir ancak kullanıcı dostu kullanım deneyimi ve mevcut sistemleri ve iş akışlarını bütünleştirme yeteneği üzerine daha fazla odaklanın. Dijital çalışma alanınız modüler ve aynı anda birbirleriyle bağlantılı olmalıdır. 

Müşteri odaklı (teknolojiye gelince, yukarıdakilerin tümünü sadece birkaç farkla hedefleyin. 
İçeriği | kişiselleştirmenize, yeni kanallara dönüştürebilmenize ve müşteri taleplerine hızlı tepki göstermenize yardımcı olacak özelliklere odaklanın. 

Örnek vermek gerekirse; tüketiciler şu anda akıllı telefonlarında ve tabletlerinde sosyal medyada ve uygulamalarda yer alan marka etkileşimlerinden memnun olabilir. Ancak IoT gibi platformların daha çok ve derin kullanıldığı dönemlere girdikçe tüketiciler yavaş ama emin adımlarla akıllı ev asistanları, VR setler, akıllı saatler ve hatta araç gösterge panosu arayüzleri gibi kanallarda markaların yer almasını bekliyorlar. 
Bu nedenle, bu aksiyonları bugün ve gelecekte almanıza yardımcı olacak doğru teknolojileri seçmelisiniz. 

3. Uzmanlara güvenin 

Son olarak ise dijital dönüşüm uygulamaları çok sık başarısızlıkla sonuçlandığından strateji planlaması aşamasında uzman tavsiyeleri aranmalı ve teknoloji uygulama süreci boyunca uzman rehberliğinde ilerlenmeli. 

Her işletmenin benzersiz olduğunu bilerek. Mevcut iş süreçleri ile çalışanların arasındaki çeşitli teknolojik bilgi birikimine uyum sağlamak için çalışana özel bir yaklaşım olması esas. Benzer şekilde her bir markanın müşteri tabanı, destek, sipariş ve içerik tüketme biçiminde değişiklik yapılmadan önce iyi analiz ve doğru strateji kritik öneme sahip. 


Dijital dönüşüm: Teknolojiden daha fazlası Dijital dönüşüm iş yerinde yeni teknolojileri benimsemekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Kısaca iç ve dış talepleri karşılamak ve verilerin sürekli olarak hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak arttığı dünyada zekice hareket etmeyi gerektiriyor. ww 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Bankalararası Kart Merkezi CIO'su Celal Cündoğlu 


Bosüna beklemeyin! 


Sibg 


timans dünyasında 


Mi 


Bilgi güvenliği farkındalığının insanların DNASına işlenmesi gerektiğini söyleyen Bankalararası Kart Merkezi C10O'su Celal Cündoğlu, “Siber atakların özellikle finans dünyasında sonu gelmeyecek. Böyle bir beklenti içinde olmayın! Nasıl ki, bankaların onlarca bilgi güvenliği, yüzlerce altyapı ve yazılım uzmanından oluşan teknoloji örgütleri varsa, organize suç örgütlerinin de aynı şekilde teknolojik yetkinlikleri yüksek kaynakları bulunuyor. Bilgi güvenliği en tepeden başlayarak tüm birimlerin sorumluluğunda" diyor. 


Derya COŞKUN SAYIN 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acettepeli bir profesyonel olan Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM) 


CIO'su Celal Cündoğlu, elektronik mühendisliği eğitiminin ardından kariyerine 1992 yılında Visa International'da başlıyor. Ödeme sistemleri alanında sürdürdüğü iş yaşamında bugün bilgi teknolojileri ve ödeme platformlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak BKM'nin teknoloji komutasını elinde bulunduruyor. 

6,5 yıldır BKM'de olduğunu söyleyen Celal Cündoğlu, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Grubu'nu kurmak üzere 2011 yılında 
BKM'ye geldiğini, sonrasında 2013 
yılında o dönemin CIO'sunun ayrılmasının ardından kendisinin görevi vekâleten üstlenmesiyle uzun soluklu bir sürecin başladığını anlatıyor. Cündoğlu, “Şu anda üç şapkam var; ilki çekirdek teknoloji örgütünün liderliği, ikincisi iş geliştirme ve diğeri de BKM'nin üç iş biriminden biri olan BKM ödeme platformları iş biriminin yöneticiligi” diyor. 

2016'nın Şubat ayında bir organizasyon değişikliği yaptıklarını belirten Celal Cündoğlu, söz konusu süreci şöyle aktarıyor: “Teknoloji örgütünün içerisindeki uygulama ekiplerini koparıp iş birimlerine bağladık. Üç iş biriminin başında bir genel müdür yardımcısı bulunuyor. Her iş biriminin altında kendi uygulama geliştirme ekipleri var. Dolayısıyla geriye kalan teknoloji örgütü çekirdek. Aslında BKM temelde bankalar arası bir kurumken, dijital gelişim ile birlikte artık son kullanıcının hayatına dokunan ürünler de çıkarmaya başladı. Biz de bu değişim doğrultusunda şirket organizasyonunu son kullanıcının ihtiyacına çok daha hızlı cevap verecek şekilde çevik bir yapıya dönüştürdük” 

Dijital gelişim ile birlikte ortaya çıkan ürünlerinden de bahseden 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Cündoğlu, öncelikle BKM Express'i anlatıyor. Cündoğlu, “Ürünümüz 
2012 yılında çıktı. Çok kısa sürede 
bütün bankaların kucaklamasıyla birlikte, Türkiye'nin dijital cüzdanı oldu. BKM Express'te şu anda 
27 bin e-ticaret ve mobil ticaret 
işyerinin entegrasyonu var. Bu işyerlerinde alışveriş yaptığınızda ve ödeme adımına geldiğinizde kart bilginizi girmeden, doğrudan BKM Express'i görerek işlemi tamam- 


Bilgi güvenliği farkındalığı, insanların DNA'sına işlenmeli! 


Celal Cündoğlu: “Siber atakların özellikle finans dünyasında sonu gelmeyecek. Böyle bir beklenti içinde olmamak gerekiyor. Nasıl ki, bankaların onlarca bilgi güvenliği, yüzlerce altyapı ve yazılım uzmanından oluşan teknoloji örgütleri varsa, organize suç örgütlerinin de aynı şekilde teknolojik yetkinliği yüksek kaynakları bulunuyor. 
Bankacılığın icat olduğu ilk zamanlarda mudinin parasını korumak için silaha yatırım yapılırken, şimdi bilgi güvenliği uzmanları, güvenliği öncelik yapan altyapı mühendisleri ve yazılımcılara yatırım yapılıyor. Bilgi güvenliği açıklarını fırsata çevirmek için ciddi iş modelleri oluşmuş durumda. 
Hatta 'crime as a service' bir iş kolu haline geldi. 
Bu alan gerek insan gerekse sistem kaynağı olarak büyük kaynaklar aktarıldığına emin olabilirsiniz. En üst seviye korunma için bilgi güvenliği farkındalığının, insanların DNA'sına işlenmesi gerekiyor. Bu yalnızca bilgi güvenliği departmanının değil, en tepeden başlayarak tüm birimlerin sorumluluğunda diye düşünüyorum. BKM'nin sloganı "Birlikte Daha Güvenli' idi. Burada birlikte kısmı çok önemli. Her bir birey ayrı ayrı sorumlu." 


layabiliyorsunuz. BKM Express'e kredi kartınızın sadece ilk 6 ve son 
4 hanesini emanet etmeniz yeterli 
oluyor. BKM Express hesabınıza giriş yaptıktan sonra tanımlamış olduğunuz kartlarınızı görüyor ve herhangi birini seçerek alışveriş ve ödeme sürecini tamamlıyorsunuz. 
Alışverişinizi yaptığınız işyeri sizin kartınızı değil, yalnızca işlemin sonucunu görüyor. Bu bakımdan çok daha güvenli olduğunu söylemek mümkün” diye konuşuyor. 

Bunun yanı sıra kart saklama altyapılarının da olduğunu aktaran Cündoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kart numarasının oldukça yaygın ve kısmen açıkta tutulduğu sektörlerden biri sigorta sektörüdür. Biz, sigorta sektörü ile ortaklaşa bir çalışma neticesinde onlara bir kart saklama çözümü sağladık. 
Şu anda 11 sigorta şirketine bu kart saklama altyapısını veriyoruz. 
Böylelikle sigorta poliçesi alan bir müşterinin kart bilgileri, söz konusu sigorta şirketlerinin ne ana merkezlerinde ne de acentelerinde tutuluyor. Sigorta sektörü bu konuda çok bilinçleniyor. Gelecekte bu tür çözümler kartları ödeme aracı olarak kabul eden bütün sektörlerde yaygınlaştıkça, kart kullanımı da çok daha güvenli olacak” 


Normal hayatta yaptığımız her şeyin artık dijital izdüşümü olmaya başladı 

Bir diğer öncelikli ve önemli ürünlerinin Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY olduğunu kaydeden Celal Cündoğlu, artık kartların “sağ alt köşe”sinde bir Türk markasının yer aldığını ifade ediyor. Cündoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kredi kartlarının sağ alt köşesinde uluslararası şemaların yanı sıra TROY da bulunuyor. TROY, Türkiye'nin kartlı ödemeler sektöründeki gücünü gösteren uluslararası standartlardaki markamız olarak dikkat çekiyor. Markamızı 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dünyanın örnek aldığı Türk bankalarının desteğiyle hayata geçirdik. 
Böylece 2017'de yaklaşık 2 milyon kartın sağ alt köşesine TROY logo- su yerleşti” 

Dijitalleşme noktasında sosyal medyanın önemini sorduğumuz ve dijitalleşmenin yalnızca sosyal medya odaklı olmasının doğru bir yaklaşım olup olmadığını degerlendirmesini istediğimiz Celal Cündoğlu, şöyle konuşuyor: “Ne kadar çok takipçi, o kadar fazla dijitalleşme diye düşünmüyorum. 
Takipçi sayısı, bakılabilecek pek çok göstergeden sadece biri. Bunun yanı sıra sosyal medyadaki içerik de çok önemli. Kişinin bir mesajı var mı? Çünkü o mesajlar, kişinin bilgisinin de seviyesini gösteriyor. Eğer geleceğimiz dijitalse, dijitalleşmenin nasıl olduğunu ve o kişinin bunu hayatına entegre edip etmediğini anlamamız gerekiyor. Normal hayatta yaptığımız her şeyin artık dijital izdüşümü olmaya başladı. Bir şirkette dijital dönüşüm yapmak istiyorsanız, bunu düşünebilen ve deneyimleyen yöneticilerle çalışmanız şart. 
Bu insanların dijitali hayatlarına entegre etmiş olmaları da önemli bir kriter. Dijital olmayıp da 'Ben iş geliştiriyorum! diyen birisi olmamalı. Sosyal medyada iletişim tek yönlü değil, çift yönlü. Onun için sosyal medya örneğini de veriyorum. Bir vatandaş, hizmetlerinden yararlandığı bir şirketin yöneticisi ile sağlıklı iletişime geçebiliyor mu? 
Özellikle iyi dijital liderler sosyal medyayı karşılıklı iletişim için kullanıyorlar. Şu anda bizim genel müdürümüz Dr. Soner Canko ile insanlar sosyal medyadan iletişim kurabiliyor. Sosyal medya üzerinden sorulan sorulara ve yapılan yorumlara bizzat kendisi yanıt veriyor. Bunun en büyük faydası da ürün ve şirketle ilgili anında geri bildirim alabilmesi oluyor. Dijitalin en büyük güzelliği, bütün kanallarınızı geri bildirime açabilmeniz. 
Dijital budur bence; hızlı geri bildirim, şeffaflık ve anında aksiyon alabilmek” 


Dijitalin önemi her yönetici için artacak, hiçbirinin geride kalma gibi bir lüksü olamaz Türkiye'nin dijitalleşme noktasında hem artılarının hem de eksileri- nin olduğunu kaydeden Cündoğlu, Türk insanının teknolojiyi kucaklamasının çok hızlı olduğunu vurguluyor ve devam ediyor: “Türkiye 
2006 yılında çipli ve şifreli kartlara 
geçiş yaptı. O geçişi sektörümüz büyük bir başarıyla tamamladı. 
Bu önemli bir gelişmeydi. Her ATM, POS ve kart hazır duruma 


getirildi. Tüm süreçler konuşulup hayata geçirildi. Masraflı ve zor bir operasyonu, Türkiye başarıyla gerçekleştirdi. Bankalar gerekli hazırlıkları yaptı ve halkımız da şifreli kartlara o kadar çabuk alıştı ki, bu bize Türkiye'nin teknoloji adaptasyonunun ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Adaptasyonda ve inovasyonda son derece ilerideyiz. Bunlar olumlu olduğumuz taraflar. Elbette eksik olduğumuz noktalar da var. Eğitim sistemimiz, yeterince yazılımcı yetiştiremememiz, güvenlik uzmanı konusunda yetersiz kalmamız, güvenli yazılım bilincini yeterince yerleştiremememiz ve siber ataklara açık olmamız başlıca eksik taraflarımız olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin öncelikle planlı programlı şekilde yazılımcı yetiştirme konusunda ciddi bir açığı bulunuyor. Yazılımın değeri, üst yönetimlerden başlayarak, firma yönetimlerine kadar uzanan tüm birimlerde maalesef yeterince anlaşılmıyor? 

Dijitalleşme noktasında CI-O'ların rolleri üzerinde de duran Cündoğlu, yöneticiler olarak dijitalleşmeyi takip ederken doğru aksiyonlar alınmasının önemine işaret ediyor. “Hatadan kaçmanın yolu yok. Ancak deyim yerindeyse halının altına süpürmek yerine hatanın kök nedenini bulmak çok önemli” diyen Celal Cündoğlu, “Dijitalleşme için CDO'lara önemli roller biçiliyor. Aslında sadece CDO'ar değil, bütün yöneticilerin kendi iş birimlerinin süreçlerini dijitale çevirme sorumluluğu var. 
Dijitalin önemi her yönetici için artacak. Hiçbirinin geride kalma gibi bir lüksü olamaz. BKM'de de böyle bir yapı söz konusu. BKM'nin tüm yönetim kadrosu ile topyekün dijitale yönelmesi benim görevim- de bir azalmaya da sebep olmadı. 
Teknoloji birimleri, her kurumda her zaman olacak” şeklinde konuşuyor. Wi 


CI0'yu bir araya getiren yu LDA Türkiye çapında 


1 000 etkinlikler ile 


görüş ve makaleler | 


10) 


İÇERİK e ETKİNLİK e NETWORKING 


CIO DERGİSİ İLLERE GÖRE İLK 10 DAĞILIMI 


1 İstanbul 96 36 6 Denizli 966 
2 Ankara o 19 7 Adana 4 
3 İzmir 9612 8 Gaziantep 3 
4 Bursa 9 9 Kayseri 963 
Kurumsal IT'ye 5 Kocaeli 906 10 Manisa 2 
yön veren içerik 
Karar alıcılar ile doğrudan iletişim 


Sonuç odaklı etkinlikler ve networking 


İŞ TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK 


Tüm dünyada 40'dan fazla ülkede yayınlanan €10 Dergisi, IDG lisansı ile 2010 yılından bu yana Türkiye'de DÜNYA Şirketler Grubu bünyesinde yayınlanıyor. “İş Teknolojilerinde Liderlik” sloganıyla, Türkiye'de 10 bini aşkın kişiye dokunan C10, bugün Türkiye'de BT satın almalarının yüzde 70'ini yapan C10'lar ile doğrudan iletişim halinde bulunuyor. Üstelik yalnızca BT satın almalarını gerçekleştiren IT yöneticilerinin değil, çevresinin satın alma kararlarını etkileyen mercilere de ulaşan C10 Dergisi, doğrudan iletişim kanallarını açan, yılda 35'ten fazla C10 Kahvaltıları'na da öncülük ediyor. Alanında lider yayın olan C10 Dergisi, yılda 250'den fazla C10'dan içerik hususunda görüş alırken, yayınladığı röportaj ve makaleler ile sektöre de yön veriyor. Aynı zamanda, kurumsal etkinliklere de liderlik eden CIO, 600'den fazla teknoloji liderini çeşitli etkinliklerle bir araya getirirken, her yıl; dünyanın en 

saygın İT ödül programlarından biri olarak kabul edilen C10 Ödülleri'ni de Türkiye'ye taşıyor. 
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; İnşaatın temelini 
| teknoloji atacak 


Yeni nesil teknolojilerin inşaat endüstrisine (we... Oo Oo başkabirboyutgetirdiği aşikâr Peki,inşaatın “  dinamiklerinasılvene yönde değişiyor. Sektörün önemli üç firması inşaat sektörünün teknoloji ile muhteşem uyumunu değerlendiriyor. 


i 
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Derya COŞKUN SAYIN 


Teknolojiden en fazla ya- 
Gi ve yeni nesil teknolojilere oldukça açık olan sektörlerden biri de kuşkusuz inşaat sektörü. İnşaat endüstrisindeki değişimler bu sektörde bilgi teknolojilerinin yerini ve önemini de her geçen gün daha fazla artırıyor. Teknolojideki yeni nesil gelişmeler inşaat alanında iş yapış şekillerinden proje yönetimine kadar her alana yansırken, yeni iş olanaklarının kapısını da açıyor. 
İnşaat sektörünün üç önemli IT Lideri sektördeki heyecanlı gelişmeleri anlatıyor... 
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lol, inşaatın tüm sürecini optimize eden yenilikçi bir inşaat tarzı getirdi 


İK alyon İnşaat CIO'su Koray Kurt, nesnelerin interneti sürecinin önündeki tek engelin hayal gücü olduğunu belirterek, “ Tol, artan nüfus ve buna paralel büyümeyen sınırlı kaynağın daha etkin kullanılarak verimliliği artırmak, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve en önemlisi, işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla ortaya çıktı. Bu gelişmelerin her sektörde olduğu gibi inşaat sektörüne de büyük katkı sağladığını ve sağlayacağını düşünüyorum. İnşaat endüstrisindeki lol'nin kullanımı, bu endüstrinin geleneksel olarak çalıştığı biçimi tamamen değiştirdi ve değiştirmeye de devam edecek. İnternete bağlı cihazlar, ekipman-cihaz iletişimi ve bilgiye gerçek zamanlı erişim ile birlikte lol, endüstriyi tamamen modernize etti” diyor. Gelişen teknolojik yapıların sistemlere entegre edilmesiyle birlikte geleneksel olarak işleyen süreçlere bağlanmış görevlerin otomatize edilerek, gerçek zamanlı bilgilerin elde edilebileceğini söylüyor. Kurt şöyle devam ediyor: “Bununla birlikte daha kesin tahminler yapılabilir ve verilere dayalı kararlar alınabilir. IoT, şirket varlıkları ve çalışanları üzerinde daha iyi kontrol sağlayarak inşaatın tüm sürecini optimize eden yenilikçi bir inşaat tarzı getirdi. Getirdiği yararlardan birkaçını daha iyi enerji kullanımı, verimlilik, bakım, güvenlik, kaynak dağılımı ve süreç yönetimi olarak sayılabilir. IoT'nin hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte çalışma şekilleri değişecek, kaliteli ve kontrollü bir büyüme ile üretim hızı artacak. Bu da yatırımın geri dönüşümündeki (RO) döngü sü-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Kalyon İnşaat CIO'su Koray Kurt 


relerini azaltma yönünde pozitif bir ivme kazandıracaktır. Bunu biraz daha canlandırabilmek adına örneklemeye çalışırsak: Yapım süreci, inşaat sektöründe bir senfoninin orkestrasyonu gibidir. Söz konusu olan önemli bir tedarik zinciri unsuru vardır. Müteahhitler, taşeronlar, tam zamanlı çalışanlar gibi çeşitli proje katılımcılarının yönetiminden kaynaklanan ek bir yönetim karmaşıklığı katmanı vardır. Proje kontrol çözümlerinin bilgi birikim ve yönetim yetenekleri ile eşleştirilmiş olan bir IoT özellikli işyeri, bu süreci değiştirebilir. Tüm cihazlar ve görev süreçleri izlenebilir, kontrol edilebilir ve koordinasyonu sağla- 


Tol'nin hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte çalışma şekilleri değişecek, kaliteli ve kontrollü bir büyüme ile üretim hızı artacak. 


nabilir. Malzemenin A noktasından B noktasına taşınmasının en iyi nasıl olacağını belirlemek için hangi kamyonların ve sürücülerin kullanılması gerektiği belirlenebilir. Aynı işi yapan iki makinedeki yakıt tüketiminin neden farklı olduğunu veya problem kaynağının zor tespit edileceği yerlerdeki (su sızıntılarını veya beton çatlakları vb.) unsurları çok hızlı takip edip aksiyon alınabilir. Tüm bu süreci gerçek zamanlı olarak, işin zamanında planlanması ve dinamik sıralamasını yapabildiğinizi düşündüğümüzde sektörün gideceği noktayı da hayal edebiliriz?” 

Koray Kurt, inşaat sektörüne bakıldığında yeni nesil teknolojilerin kullanım alanlarını başlıklar altında şöyle sıralıyor: 


Uzaktan İzleme ve Yönetim Çalışanların fiziki durumlarını takip etmek, yorgunluktan kaynaklı muhtemel kazaları önlemek için giyilebilir IoT cihazları ile izleme yapılabilir. Çalışanın sağlığı takip edilebilir. Firma, 1SG birimi tarafından belirlenen tehlike sınırları geçilmeden gerekli aksiyonlar alabilir. İnsanlar için tehlikeli olabilecek alanlarda, uzaktan müdahale edebileceğiniz cihazlar kullanılabilir. Benzer şekilde, giyilebilir teknolojiler sayesinde çalışanların performans ölçümleri daha kolay yapılabilir. Bununla birlikte sürecinizi ölçebildiğiniz için yönetim ve karar alma sürecinizi de kolaylaştıracağının da altını çizmek gerekir. 


İş güvenliği 
İşlerin hızla ilerlediği bir ortamda risklerin çok, buna karşılık 


alınması gereken önlemlerin de bir hayli fazla olduğu bir sektörde; hızlı bir şekilde karar alınıp aksiyona geçilmesi, iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Buna paralel hazırlanan güvenlik prosedürlerinin uygulanması da aynı hassasiyete sahiptir. IoT teknolojisi, işyeri güvenliği konusundan da alınacak önlemleri artırma potansiyeline sahiptir. Teknolojik sensörler; ağır ekipman sürücülerini ve personelin kullanabileceği giyilebilir teknolojilere, elektrik hatlarının, su şebekelerinin veya çalışma ekiplerinin bulunduğu alanlara konulabilir. Unutulmamalıdır ki çoğu kaza, iletişim yetersizliği ve insan hatası nedeniyle meydana gelir ve bu sensörler büyük olayları önleyebilir ve çalışma ortamları daha güvenli ve verimli hale dönüştürülebilir. Örneğin acil durum veya iş yerinin boşaltılması gerekiyorsa, şu anda kaç kişi bulunduğunu bilmenin (veya tah- 


liye edebilen kaç kişi var) hızlı bir yolu olması gerekiyor. IoT izleme sayesinde, bireyler bulundukları nokta anında izlenebilir, böylece acil müdahale gerekirse çok hızlı ulaşım sağlanabilir. IoT özellikli işyerinde, sıcaklık ve hava kalitesi sensörleri gibi çalışma alanı koşulları hakkında bilgi sağlayan teknolojilerle donatılabilir. Güvensiz bir seviyenin tespit edilmesi durumunda, işin yöneticisi durumu hızlıca değerlendirip işi durdurma kararını verebilir, Proje Finansmanında bu ölçümler dışarıdan uzman tutularak ilave maliyetle yaptırılıyor. Türkiye'de uluslararası finansman yapılan her projede yabancılar bunu zorunlu koşuyor. İnşaat bittikten sonra da periyodik ölçüm yapma gerekliliği olduğundan uzun vadeli bu ölçüm yapılma gerekliliği bulunuyor. 


Tedarik Yenileme Süreci İnşaat alanlarındaki stok süreci 


Unutulmamalıdır ki çoğu kaza, iletişim yetersizliği ve insan hatası nedeniyle meydana gelir 

ve bu sensörler büyük olayları önleyebilir ve çalışma ortamları daha güvenli 

ve verimli hale dönüştürülebilir. 


çok önemlidir. Bunun için örnegin stok kalemleri RFID etiketleri ile etiketlendiğinde, uzaktan bir sistem ile her an stok durumu ölçülebilir. Stok sayısı belli bir seviyenin altına düştüğünde, sistem merkezi bir sistemden daha fazla sipariş vermek için bir istekte bulunabilir. Boşta kalma süresi düşer ve böylece projeler de stok ile ilgili bir problem yaşanmadan, projenin planlandığı gibi zamanında tamamlanmasına katkıda bulunacaktır. Hem kayıp ve kaçağın önüne geçerek büyük tasarruflar sağlanacak hem de stokların ihtiyaç planlaması doğru ve zamanında yapılabildiği için maliyet anlamında da çok fazla kazanç sağlayacaktır. 


Araç ve Ekipmanları İzleme 

İnşaat sektöründe, büyük ekipman üreticilerinin hepsi lol konseptine çok fazla yatırım yapıyor. Teknoloji olgunlaşmasının bu aşamasında, çoğu uygulama, 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makine saatleri, yakıt tüketimi, GPS izleme ve boşta kalma süresi gibi tüm verileri işler hale getirip, maliyet anlamında kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Bu tür veriler cihaz sahiplerinin önleyici bakım planlamalarını, en uygun çalıştırma prosedürlerini belirlemelerini, ekipmanın yanlış kullanımını önlemeyi ve daha verimli çalışma yapmasını sağlamaktadır. Örnegin; yağın fiziksel durumu kötüleştiğini önceden takip edip zamanı geçmeden değiştirebilirsiniz. 
Benzer şekilde, inşaat içerisinde kullanılan araç ve ekipmanların izlenmesi de çok önemlidir. Hangi kamyonun nerede olduğunu veya kaç tane ekskavatörün şantiyenin hangi bölgesinde bulunduğunu bileceksiniz. Araç filosu yerlerini izlemek için nasıl GPS verileri sanal haritalar üzerinde konumlandırılıyorsa bu önemli araç ve ekipmanların yönetimini etkin bir şekilde yaparak hem süreç kısmında kaybedilen bir zaman var bu ölçümlenecek bunu yanı sıra yedek parça satın alma maliyetleri azaltılabilecektir. 

Şantiye içindeki iş süreçlerini takip etmek amacıyla; örneğin kazı veya peyzaj ekipmanlarının bir arazide tam olarak konumlandırılmasından başlayarak kazma, kesme veya yapılacak diğer arazi değişikliklerinin sanal bir haritasını kullanarak talimatları otomatik olarak yürütülmesine kadar geniş çerçevede hizmet alınabilecektir. 


Ekipman Bakım ve Onarım 

Makinelerin içerisine gömülü sensörler ( vasıtasıyla (ekipman bakımı ve onarımı tespit süreci artık otomatik hale geliyor. Eklenen / eklenecek gelişmiş gömülü sensörler ile bir bakım onarım gereksinimi sorun olmadan tespit edebilir, pro-aktif olarak önleyici müdahalede bulunularak iş kaybını en aza indirilmesi ile işletme maliyetini düşürmesine destek olacağı açıktır. 


Güç ve Yakıt Tasarrufları 

lor, sitelerin enerji tüketimi ile ilgili bilgileri verimli bir şekilde geri göndermelerini sağlar. Örnegin belirli saatlerden sonra enerji tasarrufu için gerekli ayarlamaları yapmanıza izin verir. Buna ek olarak gereksiz ya da fazla yakıt ekipmanlarınızı takip edebilecek ve boşa geçen kullanım zamanları hakkında bilgi de alabileceksiniz. 
Böylece bu cihazların açma ve kapama / çalışma süreleri ayarlanabilir ve projelerde ekipmanlardan kaynaklanabilecek gereksiz zaman kaybının önüne geçilebilecektir. 


Artırılmış Gerçeklik 

Benim en favori konularımdan biri. AR sistemi inşaat dünyasında oldukça fazla yer bulacak. Eskiden 2D çizilen ve planlamaların yapıldığı boyuttan sektörde teknolojik gelişmeler sonrasında 3D hatta 4D, 5D yapılmaya çalışılıyor. Emlak satışları şimdiki gibi 3 boyutlu maketler yerine gerçek boyutlu yapıların içindeymiş izlenimi veren cihazlar üzerinden sunumları yapıp, odaların genişliği, binanın manzarası gibi süreçleri proje gerçekleşmiş gibi anlatabilecek olması heyecan uyandırıyor. Bunun sonucu olarak, bina yapımına konulacak sensörler ile Gayrimenkul Geliştirme firmaları, emlakçılar ya da iş geliştiriciler müşterilerine anlık olarak gelişmeleri izletebilecekler. Şantiye ortamında AR'yi doğrudan ekipman siperlikleri- ne ve araç ön camlarına entegre ederek operasyonel talimatlar, seyir bilgisi ve sürüş bilgisi IoT üzerinden gerçek zamanlı olarak iletilebilecektir. Ayrıca yapım aşamasında kontroller yapılarak planlanan şekilde bir hakkediş 


AR sistemi inşaat dünyasında oldukça fazla yer bulacak. 
Eskiden 2D çizilen ve planlamaların yapıldığı boyuttan sektörde teknolojik gelişmeler sonrasında 

3D hatta 4D, 

5D yapılmaya çalışılıyor. 


yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilecektir. Kalyon Holding olarak üzerinden titizlikle durduğumuz bu konuda biz de kendi yapımız- da 3D boyutlu teknolojilerin daha üstüne çıkarak planlamalar ile 3D çizimlerin konuştuğu, planlar degiştiği zaman 3D çizimlerin değiştiği ya da tam tersi 3D çizimlerin değişmesi ile birlikte planlamala- bir süreci tasarlamaya çalışıyoruz. 
Bunun üzerine de gerçek verilerin analizlerini de yapabilmek adına ERP sistemleri ile entegre yapılar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 


Bina Bilgisi Modellemesi (BIM) Bir diğer favori konum da BIM süreci. BIM 'in kısaca tarih etmek gerekirse proje yaşam döngüsü boyunca veri oluşturmak ve yönetmek için izlenen bir süreç olarak tanımlanabilir. Peki, bu yaşam döngüsünde hangi aktörler olacak? Bu aktörler kurgulanacak yapıya göre değişse de esas temel taşlarını işveren, müteahhit ve müşavir arasında oluşturulacak ortak bir bilgi havuzu içerisindeki iş birliğine dayanıyor. Bu birimler arasında kurulacak köprüler ile bilgi paylaşımı sağlanacak ve projenin ilk tasarım sürecinden yapım aşamasına, bunun devamına ve hizmetin sonlandırılmasına uzanan bir bilgi yönetim sistemi kurulacak. Böylece proje tasarım aşamasından- hizmetin sonlanmasına varan süreç içerisinde bilgi akışı koordine edilerek sürecin her aşaması takip edilebilecek. 
Böyle devasa bir bilgi akışının içerisinde IoT nin olmaması düşünülemez. Kurulacak olan model ile birlikte proje ile etkileşimde bulunanların tüm hareketlerin incelenmesi, iyileştirmesini ve anında alınacak kararlar projenin ilerleme sürecine pozitif katkıda bulunacaktır. 


Usta Robotlar tarafından yapılan şantiyeler görebiliriz 


Yl nesil teknolojilerin sektöre mükemmellik ve kusursuzluk gibi iki önemli kavramı getireceğini söyleyerek sözlerine başlayan Eser Holding Bilgi İşlem Şefi Yasin Şimşek, “Nesnelerin interneti teknolojisi, firmamızın ve inşaat sektöründeki tüm firmaların Ar-Ge ve bilişim sektörüne daha fazla yatırım yapmasına da neden olacaktır. Daha doğrusu buna mecbur olacaklardır. Çünkü özellikle akıllı ev/konut uygulamaları günden güne daha popüler olduğundan ve enerji verimliligi konusu da her geçen gün tüm ülkelerin gündemine daha fazla girdiğinden nesnelerin interneti teknolojisi tasarım sırasında önemli bir yer kaplayacaktır. Çalışanlar anlamında ise, hem teknoloji ile daha üst seviyede ilgili hem de yeni gelişen/geliştirilen, başında “akıllı? ibaresi olan her nesneyi tanıyabilecek, geliştirebilecek kapasitede eleman ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Firmaların, ülke yönetimlerinin veya kişisel müşterilerin isteklerine eğilebilecek bilgi donanımına sahip olan veya bu yönde gelişime açık eleman ihtiyacı artacaktır. Teknoloji nedeniyle işlere ayrılan süreler azalacaktır fakat şirketler kendi karlarını düşünerek istihdamlarını azaltacaklardır” diyor. 

Nesnelerin internetinin, Algılama — Ölçme — Yorumlama 
— İletişim Kurma — Analiz etme/ Tahmin etme / Öğrenme — Harekete geçme / Optimize etme çevriminin tekrarından oluştuğunu hatırlatan Şimşek şöyle devam ediyor: “Nesnelerin interneti ve büyük veri kavramları her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe 


Eser Holding Bilgi İşlem Şefi Yasin Şimşek 


de daha maliyet etkin çözümlerin elde edilmesini sağlayacak. 
Proje Yönetim sürecinde daha az maliyet ile daha kaliteli ve daha kısa sürede biten projeler yapılabilecek. Şu anda inşaat makine sektöründe gelişmelerin yaşandığı bir evre hızla ilerliyor, yakın zamanda dünyanın herhangi bir yerinde drone sürüsü tarafından yönetilen otonom kazı — yükleme — doldurma gibi makine ekipmanları tarafından yönetilen alt yapı şantiyeleri ya da sıva — boya —fayans — zemin döşeme gibi işler, Usta Robotlar tarafından yapılan şantiyeler görebiliriz. 
Robot, Otonom Sistemler ve Sürü Yönetim sistemlerinde de önemli 


Sadece inşaat sektörü değil yaşamın içerisine doğrudan etkileyebilecek, araştırma aşamasından hizmet sağlama aşamasına everilmemin önemli örneklerini göreceğimiz günlerden geçtiğimizi düşünmekteyim. 


gelişmeler olacak” Bilişim çağı- nın yaşandığı son dönemde tüm sektörlerde olduğu gibi inşaatta da önemli gelişmelerin ve değişimlerin olacağının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Yasin Şimşek, “Sadece inşaat sektörü değil yaşamın içerisine doğrudan etkileyebilecek, araştırma aşamasından hizmet sağlama aşamasına everilmemin önemli örneklerini göreceğimiz günlerden geçtiğimizi düşünmekteyim. Bu gelişmelerin sektörümüze yansıyan yönlerinin tüm kurumsal yapılanmalar gibi, Firmamız da takip etmektedir. 
Değişim gerektiren alanlar, teknolojik araç ve ekipmanların elde edilebilirliği, yürütülen çalışmalar içerisinde dönüşümün zamanlaması ve uygulanması süreçlerinde bizleri neler beklediği konusunda hazırlıkların içerisindeyiz. Bu aşamadaki değerlendirilmelerde, bilgi edinme ve değişime yönelik stratejiler üzerinde çalışmalar yapılmasının daha doğru oldugu düşünülmektedir. Firmamız özelinde bakacak olursak çalışma alanımızdaki güncel projelerimiz, üstyapı inşaatlarından daha çok altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi şeklindedir. Bu nedenle ilgili gelişimlerin altyapı tesislerinin ekipmanları ve uygulayım alanlarına yansımasının, üstyapı ve konut alanındakine göre bir adım geriden gelebileceği öngörülmektedir. Bir başka deyişle firmamızın gündemi; yakın takip, bilgi edinme ve değerlendirme seviyesinde bir bakış açısına yönelik çalışmaları içermektedir. Sürekli gelişme eksenli bir bakış açısına sahip Firma Üst yönetimi bu konulardaki gelişmeler hakkında sürekli zinde 


www.cio.com.tr | ŞUBAT 2018 


Dosya Konusu 


kalma ilkesi ile günceli takip ederek bir uygulayıcıları sürekli desteklemektedirler” diye konuşuyor. 


“Kim zarar edeceği konuya yatırım yapmak ister ki?” 

Bu tür teknolojilerin sektörde vasıfsız iş gücü azalmasına sağlayabileceğini kaydeden Şimşek, bir yandan da otomasyon ve bilgi işlem konusunda deneyimli kalifiye eleman ihtiyacına dikkat çekiyor. Bunun yanında yeni nesil teknolojilerin geçiş sürecinde de birtakım eksikler olabileceğini ifade eden Yasin Şimşek şöyle konuşuyor: “Nesnelerin internet teknolojisi, geçiş süreçlerinde muhtemelen maliyetlere olumsuz yansıyacaktır. Çünkü inşaat sektöründe malzemeler çok fazla yenilenmedikçe, kullanılan teknoloji, yapım metodu vs. de çok değişmez. Fakat başında “akıllı” olan nesnelerin sayısı arttıkça bu malzemelerin, nesnelerin, aygıtların hazır üretilmiş modülleri ortaya çıkacağından maliyet zaman içerisinde artmayacaktır diye tahmin ediyorum. Nesneler, aygıtlar, malzemeler talebi karşılayabilecek duruma gelmeye başladığında iş gücü de azalmaya başlayacaktır. Fakat nitelikli eleman ihtiyacı artacaktır. Yukarıda bahsettiğim gibi hem bilişim sektörüne, hem inşaat sektörüne hâkim eleman ihtiyacı artacaktır. Zamandan tasarruf etmenin yanında, ekonomik kayıpları da en aza indirgeyecektir. Ancak insan gücü ihtiyacı oldukça sınırlı, kalifiye ve aynı zamanda teknolojik alanında kendilerini yenileyen, teknolojileri yakından takip edebilenler istihdam olanağı bulacaklardır. Evet, teknoloji transferi pahalı bir husus olduğu için ilave maliyetler getirebilir. Bunu yerli ve milli yazılımlar ile paralelinde gerekli ar-ge çalışmaları ile yeni buluşlar edinmek suretiyle aza indirgemek müm- 


ŞUBAT 2018 | ww.cio.com.tr 


kün görünüyor. Kayıplara yol açabilecek teknolojiler müteahhit ve yatırımcılar tarafından tercih edilmeyeceği için bu tarz teknolojiler zaten pek yaygınlaşamayacaktır. 
Kim zarar edeceği konuya yatırım yapmak ister ki?” 

Gelişecek otonom sistemler sayesinde inşaat yapım maliyetlerinde özellikle iş gücünün ve makine kaynaklarının tüketiminde belirgin azalma, zaman yönetiminde iyileşmeler olacağını dile getiren Şimşek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yeni teknolojik gelişmelerin sunduğu ürünler ve ekipmanlar sektördeki kullanıcılara hizmet sunmaya başladıklarında bir ek maliyet sunması kaçınılmazdır. 
Sunulacak yeni ürün veya üretim sisteminin sektör kullanıcılarına etkileri sunulan hizmet veya ürünün gelişme sürecindeki Ar-Ge maliyetlerinin büyüklüğü, hizmeti üreten organın rekabet koşulları, kullanılan ana kaynakların erişe bilirliği, hizmetin gerçekleşmesindeki uzmanlık gerektiren bilgi düzeyi, bilginin yaygınlaşmadaki kabiliyeti/zorluğu ve en önemlisi Teknolojik gelişimi Dünya düzleminde kullanıma açılmasındaki politikaların olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Tüm bu çok bileşenli etkenlerin bu aşamada öngörülmesinin biz kullanıcılar açısından yaklaşım sağlanabilir ama net bir şekilde belirlenmesi takdir edersiniz ki çok kolay değildir. 
Ama herkesin geçmiş dönemlerdeki teknolojik yeni ürünlerdeki maliyetlerin ilk kullanılan ürünlerde yüksek olduğu deneyimi bize bu görüşün olabilirliği konusunda önbilgi vermektedir. Hatırlayalım PC'lerin Dünyada kullanıma ilk sunulduğu ve yaygınlaşma sürecindeki fiyatlarının 10 yıl sonra dolar bazında yarı yarıya kadar mertebelerde bir ucuz edinimleri olduğunu. Bizim sektörümüz açısından değerlendirdiğimizde ise 


esneler, aygıtlar, malzemeler talebi arşılayabilecek 


ruma gelmeye 


başladığında iş gücü de azalmaya başlayacaktır. 
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durum biraz daha karmaşıklaşabilir. Çünkü inşaat sektörü insan gücü bazlı bir çalışma alanı. Ama unutmamak gerekir ki tüm sistemler mutlaka bir insan yardımı veya yönetimine gereksinim duyabilir. Sadece yeni gelişmelerdeki insan etkisi veya kullanımı daha fazla bilgi ve yönetme kabiliyeti gerekeceğini düşünmek gerekir. 
Maliyetler açısından bakıldığında ise tabii ki ilk yatırım bedellerinin yüksek olacağı gereceği maliyetleri artıracağı bilinmekle birlikte seri, kalite miktarı yüksek üretim ve hatasız üretim girdi maliyetlerinde azalmaya neden olacağı için uzun vadeli, değerlendirmede artı bir değer katabilir. Ama bir olumsuz yönü ise toplumsal beklentileriemek orjinli çalışan insanların iş kaybetme ve gelir düşüklüğü gibi gelişmelerde göz ardı edilmemelidir.. Buna yönelik tüm dünya genelinde kaynakların paylaşımına yönelik toplumsal bazı yeni uygulama yöntemlerinin de ortaya çıkması gibi gelişmeler beklenebilir. 
Buna yönelik tartışmalar için henüz kavramlar gelişmediği için bir öngörü sunmak oldukça zor, ama neden olmasın?” 

3D baskı teknolojileri hakkında da konuşan Şimşek, “Muntazam bir buluş olduğunu düşünüyorum. Her türlü yapı için yeterli estetiği ve sağlamlığı sağlayabilir ise, zaman ve ekonomik kazançları olması bakımından ilk etapta büyük çaplı işletmeler tarafından yatırımlarına dâhil edileceğini düşünüyorum. 3D baskı teknolojisi üretim ve otomosyan kolaylığı sağlayacaktır. Fakat ülkemiz gibi az gelişmiş, gelişmekte olan, altyapı ihtiyaçları halen devam eden ülkelerde 3D teknolojisinin yerleşmesi ve popülerleşmesi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Konut fiyatlarındaki artış ve ekonomik koşullar, teknolojinin getirdiği olanaklardan faydalanabilecek 


gelire ve ödeme gücüne sahip insanların sayısını gün geçtikçe azaltacaktır. Bu yüzden bu teknolojinin hedeflendiği veya tarif edildiği kadar hızlı bir şekilde ülkemiz koşullarında ( uygulanabileceğini 


şu anki ekonomik koşullar nedeniyle öngöremiyorum” diyor. 
İnşaat teknolojisinde çok hızlı değişimler olduğuna dikkat çeken Yasin Şimşek şöyle devam ediyor: “İnşaat ve emlak sektöründe 


Avrupa ve Amerika'daki firmalar, Mars'ta şimdiden nasıl bir teknoloji kullanılabilirliğin arayışındalar. Elbette ki emlak sektörüne hizmet eden firmalar, insan gücü azalacağı için, maliyet artmalarıyla karşılaşacaklardır. Bizim firmamız, nesnelerin internetinin inşaat sektöründe, yaygın kullanımından kısmen de olsa, azami ölçüde o yararlanmaktadır. Genellikle otoyollar, su yapıları gibi inşaat kalemleriyle uğraştığımız için, yakın zamanda çok fazla etkilenmiyoruz.2020 yılından sonra binaların yüzde 50'sinin 3D baskı teknolojisini kullanılması, Türkiye'deki maliyetleri elbette düşürecektir ve sektörü etkileyecektir. 
İnşaat sektörünün her konuda tam otomatik hale gelmesi kavramının, mevcut şartlar içerisinde abartıldığını da düşünebiliriz. 
Nesnelerin internetinin inşaat sektöründe kullanımı, bilgili, donanımlı insanların öncülüğünde yapılacağı varsayılarak, bizlerin de bu hıza ayak uydurması gerekecektir” 

İnşaat 4.0 tanımına değinen Şimşek, bu sayede güvenlik ve kalitenin artacağını söylerken, insan yaşamını kolaylaştıracak nitelikte otomasyonların söz konusu sistem ile sağlanabileceğini belirtiyor. Şimşek, “İnşaat sektörünün her konuda tam otomatik hale gelmesi mümkün değil. Her proje “Maliyet — Zaman — Kalite” üçgeninde değerlendirilir ve “İş gücü — Makine — Malzeme gibi” kaynaklarının, mevcut şartlara en uygun inşaat metodunun uygulanması temeline dayanır. Bu kaynaklarda veya iş yapma metotlarında elde edilecek her teknolojik iyileştirme / gelişme inşaat sektöründe kendine hızlı bir şekilde yer bulacaktır. 
Her konuda tam otomatik hale gelme bu teknolojik gelişmelerin sonunda elde edilebilecektir” şeklinde konuşuyor. 
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Dosya Konusu 


Endüstri 4.0 ile yeni bir çağ başladı, bu çağın seyircisi değil tasarımcısı olmalıyız 


G eleceğin çok hızlı geldiğini söyleyerek sözlerine başlayan Sinpaş GYO CIO'su Hakan Cem Topal, geleceğin, bugünden ona hazırlananların olacağını söyledi. 
Topal, “Tarih boyunca baktığımızda bilgiye teknolojiye kim sahip olmuşsa dünyaya da onlar sahip olmuştur. Endüstri 4.0 ile yeni bir çağ başladı. Bu çağa daha zeki ya da güçlü olanlar değil değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalacak. Yapılan bir araştırmaya göre çocuklarımızın yüzde 65'i daha 
keşfedilmemiş işlerde çalışacak. 20 
sene sonra yaptığımız işten emekli olamayacağız. Bu yüzden dijitalleşme ve endüstri 4.0'ın olanaklarını işletmelerimizde kullanmalıyız” diyor. Bazı sektörlerin ve şirketlerin temel faaliyetlerini yanlış tanımladıkları için krize girdiklerini ifade eden Hakan Cem Topal, “Hollywood yıllar önce kendi misyonunu “sinema için film yapmak” diye tanımlamıştı. Dünyada TV öne çıkmaya başlayınca, ciddi bir krize girdiler. Bu krizden çıkmak için yıllarca rakip olarak tanımladığı TV için film yaptılar! Yani Hollywood asıl işinin 'eğlence üretmek olduğunu anlayamamıştı. Öğrendikten sonra krizden kurtuldu. Bu tür bir sığ görüşlülüğe, pazarlama miyopluğu adı veriliyor. Bizim işimizde 'niteliki konut” üretmek. 
Nitelikli konut üretmek içinde başta nesnelerin interneti olmak üzere Endüstri 4.0'ın nimetlerini kullanıyor ve kullanacağız. Endüstri 4.O'1n yaygınlaşması ile iş yapış şeklimiz, maliyetlerimiz, organizasyon şemamız tabi ki değişecek. Birçok meslek yok olurken yeni birçok meslek ortaya çıkacak” diye konuşuyor. 
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Sinpaş GYO CIO'su Hakan Cem Topal 


İnşaat sektöründe 3D teknolojisinin önemini sorduğumuz Topal şöyle devam ediyor: “Hollanda'da dünyanın üç boyutlu (3D) yazıcıyla yapılan ilk köprüsünü 2017 senesinin Ekim ayında hizmete açtı. 8 metrelik bu köprü, bisiklet sürücüleri tarafından kullanılıyor. 3D yazıcılar gelecek ve çevre için çok önemli. Çünkü üretim aşamasında az malzeme gerekiyor ve çok az malzeme atılıyor. Üstelik klasik inşaatlardan daha ucuz ve hızlılar. Çin ve ABD yazıcıdan çıkan betonla üretim yapmayı denemeye başladılar.3D yazıcıların ve uygulanan teknolojilerin yaygınlaşması ile beton dökmeye belki gerek kalmayacak 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biliriz. 


ancak robot yapımı, bakımı ve kullanımı için çok sayıda insana ihtiyaç duyulacak. Türkiye deki inşaat sektörü bu gelişmelerden çok etkilenecek. Umarım bu süreçte teknoloji kullanan değil teknolojiyi üreten kısımda oluruz” 

Hakan Cem Topala göre; Türkiye'de inşaat sektörüne bilgi çok geç geldi. Zira, bunda suç hem IT şirketlerinde hem de inşaat şirketlerinde. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2015 yılında 40 olan Türk müteahhitlik firması sayısının 
2016 yılında 46 olduğu bilgisini 
veren Topal, “Bu sayı ile Türkiye, 
65 firma ile listede birinci sırada 
yer alan Çin'in ardından dünya ikincisi. Dünya ikincisi olduğumuz bu sektörde bilgi teknolojilerini çok daha etkin kullanmalıyız. 
TT şirketleri için finans ve telco şirketleri her zaman en değerli müşteri oldu. Diğer sektörler hep ikinci planda kaldı. İnşaat şirketlerinde Markalı Konut Projeleri üretecek seviyeye gelmeleri biraz vakit aldı. Ama son yıllardaki inşaat sektöründeki teknoloji yatırımları açığı kapattı, hatta birçok sektöründe bence önüne geçti. 
Yüzde 95'lere varan Bulut Bilişim kullanımını buna örnek verebiliriz. Belki önümüzdeki süreçte Blockchain altyapısını kullanarak akıllı sözleşmeler yapacağız. Sonuç olarak Endüstri 4.0 ile yeni bir çağ başladı. Biz bu çağın seyircisi değil tasarımcısı olmalıyız” 


IT yöneticilerinin buluşma noktası... 


Www.computerworld.com.tr 


s Uzman Görüşü 


Pat Gelsinger 
CEO, VMware 


Teknoloji dünyası siber güvenlik alanında neden sınıfta kaldı? 


Git gide mobil hale gelip buluta taşınan dünyamızda müşterilerimizin hassas verilerini ve kritik uygulamalarını koruyarak bize duyulan güveni her geçen gün biraz daha artırıyoruz. 
Burada karşımıza çıkan asıl zorluk ise uygulama mimarileri ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde dönüşürken siber suçluların birincil hedefleri haline gelmeye başlamaları... 


ması olduğunda ne yazık ki müşterilerimizin beklentilerini 

karşılamada sınıfta kaldık. Endüstrimiz güven üzerinde inşa edilmiş ve bu güven donanım ve yazılımlarımızın sorunsuz bir şekilde çalışacağı, müşteri verilerinin güvenliği, kritik öneme sahip sistemlerin erişilebilirliği ve bütünlüklerinin korunacağı inancına dayanıyor. Git gide mobil hale gelip buluta taşınan dünyamızda müşterilerimizin hassas verilerini ve kritik uygulamalarını koruyarak bize duyulan güveni 


TT eknoloji endüstrisi olarak konu güvenlik ve verilerin korun- 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her geçen gün biraz daha artırıyoruz. Burada karşımıza çıkan asıl zorluk ise uygulama mimarileri ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde dönüşürken siber suçluların birincil hedefleri haline gelmeye başlamaları. 

Albert Einstein “Deliliğin tanımı aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı bir sonuç beklemektir?” demişti. Ne yazık ki şu anki siber güvenlik yaklaşımımızı daha iyi anlatabilecek bir cümle yok. En temel güvenlik modelimizi yeniden programlamadan kendimizi bu sarmalın dışına atamayacağız gibi görünüyor. 


Siber güvenliği dönüştürmek: Kötüleri ayıklayıp iyiyi temin etmek Karşılaştığımız sorun bugün yeterli inovasyona ve inovatif çözüme sahip olmayışımız değil aksine siber güvenlik alanında muazzam bir inovasyon dalgasının gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Sorun “kötüleri ayıklama” noktasındaki en temel ve kurucu yaklaşımımızdan kaynaklanıyor. Sisifos'un zirveye ulaşma çabasından farklı olmayan ve sonu gelmeyecek bu yarışta her zaman geriden takip eden, bir şeyleri yakalamaya çalışanların olduğu grupta yer alacağız. Geniş bir saldırı yüzeyinde kötüleri ayıklamaya çalışmanın samanlıkta iğne aramaktan farkı olmadığını kendimize hatırlatmak gerekiyor. 
Peki sorunu farklı bir açıdan görmeye çalışırsak ne gibi bir degişim yaratabiliriz? Kötülük ayıklamaya takılıp kalmaktansa iyiyi yerinde tutacağımız bir düşünme şekli edinemez miyiz? İyiye odaklanmaya başladığınız anda dikkatinizi dağıtabilecek küçük ayrıntıları da geride bırakıp saldırı yüzeyinizdeki açıkları ve zayıflıkları daha rahat bir şekilde görmeye başlayabilirsiniz. Nasıl mı? 
Kötüleri ayıklama prensibinin kalbinde eski zamanlardan kalma bir siber güvenlik konsepti olan “ayrıcalığın en azını” verme yaklaşımı bulunuyor. Kullanıcılar ve sistem bileşenlerine verilen erişim, işlev ve etkileşim, olabilecek en minimum seviyede tutuluyor. Bir başka deyişle, kesin ve net bir erişimimiz yoksa, erişemiyorsunuz. Bugün için fark yaratan ve çığır açan durum ise “en az ayrıcalıklı” yaklaşımını büyük ölçeklerde inovasyonun hızını kesmeden ya da hizmetlerin aksamasına neden olmadan sağlayabiliyor oluşumuz. 


İyiyi sağlama alma yaklaşımı sabit bir “kapatma” yönteminin çok daha ötesinde bir noktada duruyor. Burada bahsettiğimiz şey daha fazla detayla ve nüansla çok yönlü hale getirilmiş bir yaklaşım. “En az ayrıcalıklı” yaklaşımı ile iyiye ulaşırken güvenlik ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılmasında hızlı, esnek bir sistem ihtiyacı arasında bir denge bulmaya çalışıyoruz. Bir başka deyişle güvenliği bizi belli kalıplara sokup korumaya çalışan bir yaklaşımdan bize güç veren bir yaklaşıma dönüştürüyoruz. o Arabalardaki fren pedalları gibi iyi bir güvenlik sizi yavaşlatmaz aksine hızlı gitmenizin önünü açar. 


İyiye ulaşmanın üç temel prensibi 

İyiye ulaşmanın temelinde üç prensip yatıyor. Bunların ilki uygulamaların etrafında inşa edilmiş “en az ayrıcalıklı” bir ortamı destekleyecek güvenli bir altyapı. 
İkincisi, ortamların sınırlarını ve içeriğini belirleyerek ekosistemleri güçlendirmek ve ekosistemlerin bu sınırları belli bir düzene getirmesini sağlamak. Son olarak ise iyi bir siber hijyeni basit ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceginiz bir sisteme sahip olmak. 


Güvenli altyapı 
Güvenli bir altyapı, kritik önemdeki uygulamaları ve verileri hızlıca kilitleyebileceğiniz seçenekler, mimarinin içinde bulunana güvenlik kontrolleri ve tekrarlanabilir, odaklanmış siber hijyen süreçleri ile oyunun kurallarını değiştiriyor. Böylesi bir altyapı yalnızca güvenli bir şekilde inşa edilmiş olmayıp aynı zamanda size uygulamalar ve altyapı arasındaki ilişkiyi anlama fırsatı verip onların etrafında “en az ayrıcalıkli” ortamlar yaratmanızı sağlıyor. 
İyiye ulaşmayı hedefleyen alt- 


yapıların merkezlerinde en fazla önemsediğimiz şeyler olan veri ve uygulamaları doğal bir şekilde düzenleyecek mimarinin her bir noktasına yayılmış yetkinliklerle donatılmış olması gerekiyor. Bugün birçok siber güvenlik kontrol mekanizması altyapının derinliklerinde yer alan sunucu, yöneltici, anahtar gibi bir donanıma bağlı hale getirilmiş durumda. Neden? 
Çünkü donanımın yön verdiği bir dünya için tek çözüm bu. Yazılımın şekillendirdiği dünyada ise zengin ve akışkan bir düzlemde çalışıp donanım tanımlı yazılımların sınırlı dünyasından kaçabiliyoruz. 


Ekosistemi güçlendirin 

İyi sonuçlara odaklanan güvenlik kontrolleri ekosisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olması gerekiyor. Böylesi kontroller korumaya çalıştıkları veri ve uygulamalar hakkında zengin bir içeriğe erişim ve her daim hazır olacak görünürlük ve kontrol özelliklerini kullanıcılara sunmalı. Samanlıkta iğne aramaktan yorulan 


ekosistem artık oyunun dinamiklerini baştan aşağı değiştiren “iyiye ulaşma” fikrinden yola çıkarak degişik yöntemleri bir araya getirmeyi tercih ediyor. 


Siber hijyen 

İyiye ulaşmanın kalbinde yatan sürekli uygulanan bir temel siber hijyen pratiği saldırılara karşı alabileceğimiz en etkili adım olabilir. 

Ancak konu siber hijyen olduğunda sürekli tek davranışımızın süreksiz olmamız ve siber hijyen konusunda sınıfta kalmamız olduğunu görüyoruz. Bu soruna güvenlik ekiplerinin sorunu ya da ihtiyaçları anlamamaları neden olmuyor, siber hijyenin sürekli değişen bir dünyada her geçen gün daha zor hale geliyor olması sınıfta kalmamızın temel nedeni. İyi bir siber hijyenin vazgeçilmezi olan 5 adımın daha basit ve kolay şekilde uygulanabilmesini sağlamalıyız. 

Son yıllarda manşetlerde yer alan büyük güvenlik saldırılarını incelediğinizde saldırıya uğrayan işletmeler üç temel prensibi takip etselerdi bu saldırıların tamamen engellenebileceğini ya da etkilerinin çok düşük seviyelere çekilebileceğini görüyoruz. 

Konu güvenlik olunca insanların aklına gelen ilk soru “Nasıl daha güvenli hale gelebiliriz?” oluyor ancak sormamız gereken asıl soru “BT altyapımı hangi yeni yollarlar destekleyerek güvenliğimi dönüştürebilirim?” olmalı. 

Teknoloji endüstrisinin siber güvenlik konusunda sınıfta kaldığı böylesi bir dönemde zihinlerimizdeki güvenlik modelini baştan aşağı değiştirmenin vakti geldi. ww 
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Hibrit çözümler IT için yeni kapılar açacak! 


Oracle ECEMEA Bölgesi Bulut Uygulama Teknolojisi Mimarları Direktörü Burak Görsev'e göre TT departmanlarının, farklı bir bakış açısı ile hibrit çözümleri değerlendirmeler gerekiyor. Zira Görsev, hibritin TT'ye, yeni kapılar açacağını vurguluyor. 


Kd zellikle son 20 yılda bulut çözümlerinin hayatımız- da oldukça aktif olarak 


yer almaya başladığını söyleyen Oracle ECEMEA Bölgesi Bulut Uygulama Teknolojisi Mimarları Direktörü Burak Görsev, “Yahoo, Hotmail, Gmail gibi global e-posta uygulamaları ile başlayıp sosyal medya ortamları ile devam eden çözümleri örnek gösterebiliriz. Bulut çözümlerine yaklaşım açısından, şirketlerin ve bireylerin uyumluluk hızı, tepkisi, reaksiyon hızı tabi ki birbirinden çok farklı. Genelde iş dünyasında uzman olduğumuz alanlarda kalmayı daha çok tercih ediyor, yeniliklere alışmakta tereddüt ve direnç gösterebiliyoruz ki kişisel tercihlerimizde, tabi ki aldığımız risk kıyas kabul etmez, bu bariyerleri çok daha hızlı aştığımızı görebiliyoruz. 
Bulut konusunda karşılaşılan yaklaşım hatası, bulut çözümlerine geçişi sıfır ya da bir şeklinde düşünülmesi, algılanması: Ya hep ya hiç yaklaşımı. Hibrit çözümler de bu yaklaşım için çok uygun bir ilk adım olarak görünüyor. İş geliştirme araçlarının, test ortamlarının, kanunen bulundurmak zorunda olduğumuz; ancak aktif olarak kullanılmayan sistemlerin bulut ortamlarına taşınması birkaç örnek olarak düşünülebilir” diyor. 
Hibrit bulut çözümlerinin şirketlere, koşmadan önce emekle- | geçiş yapısı olarak değerlendirilebi- rasyonların yürütüldüğü sistemleri meyi ve yürümeyi öğretebilecek bir | leceğini ifade eden Görsev, ana ope- doğrudan bulut üzerine taşımak 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yerine, bu sistemleri destekleyici iş süreçlerini buluta almanın değer katan bir başlangıç olabileceğini kaydediyor. Burak Görsev şöyle devam ediyor: “İnsan kaynakları performans yönetimi, yetenek yönetimi ve eğitim yönetimi, ya da 360 
derece müşteri ilişkileri gibi konular basit, hızlı bir şekilde bulut üzerine taşınabilir ve merkez sistemler ile kurulacak entegrasyon yapısı ile de bilgi alışverişine devam edebilirler. 
Şirketler, günümüzde bilgi teknolojileri harcamalarının ve iş gücünün büyük bir kısmını mevcut sistemleri idame ettirmek için kullanıyorlar. 
Bu sistemlerin, canlı kullanım ortamları olduğu gibi test, geliştirme, canlı öncesi gibi kurulumları da olmak durumunda, Bulut konusunda ilk adımı atmak isteyen şirketler, canlı olmayan ortamların buluta taşınması ile işe başlayabilirler. Hibrit yapı bu konuda şirketlere toplam satın alma maliyetinden, yatırımların geri dönüşüne kadar hem finansal hem de yapısal faydalar sağlamaktadır” 


N 


Clouds 


RAV ATENİ 


Hibrit modele geçiş ile 

buluta ait tüm teknoloji çözümlerinde iyileşme görülecek 

Bugün şirketlerin hibrit modelin getireceği avantajlardan yararlanmak üzere çalışmalara başladıklarını gördüklerini belirten Görsev, “Bunu görmek gerçekten memnuniyet verici. Hibrit modele geçen şirket sayısının artması ile başta altyapı olmak üzere, bulut teknolojilerine ait tüm teknoloji çözümlerinde iyileşme görmemiz mümkün olacaktır. Şirketler, rekabetin arttığı günümüz şartlarında, özellikle bilgi işlem maliyetlerini, bulut üzerinde sunulan gerek uygulamalar (Software as a Service — SaaS), gerek platform çözümleri (Platform asa Service — PaaS) ya da bulut donanımları (Infrastructure as a Service - laaS) ile oluşturulabilecek yeni çözümler ile doğrudan kâra dönüştürmek için ilk adımı atmış olacaklar. Yurtiçinde açılacak olan veri merkezleri ile (Oracle Türkiye-Veri Merkezi gibi), özellikle dona- 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gibi konular basit, 


hızlı bir şeki 


bulut üzerine taşınabilir ve 


de 


merkez sistemler 


ile kurulaca 


entegrasyon 


yapısı ile de 


bilgi 


alışverişine devam 


edebilirler. 


nım ve orta katman çözümlerinin bu veri merkezleri üzerine hibrit yapıya uygun olarak kurgulanması ve kullanılması mümkün olacak” diye konuşuyor. 

Türkiyede faaliyet gösteren şirketlerin bilgi işlem departmanlarında değerli uzmanların çalıştığına işaret eden Görsev, bu noktada hibrit yapıların kurgulanması ve kurulması için herhangi bir bilgi eksikliğinin olmadığını söylüyor. 
Burak Görsev şöyle devam ediyor: “Bu konuda çözüm sağlayan Oracle gibi şirketler, yerleşik çözümleri için kullandıkları çözümleri buluta taşıyarak, yeni öğrenme süreçlerinin ve gereksinimlerinin önüne geçebiliyorlar. Burada bence yapılması gereken iş, bilgi işlem departmanlarının farklı bir bakış açısı ile hibrit çözümleri değerlendirmeleri gerekliliği. Hibrit yapılar bilgi işlem departmanlarına ek bir yük getirmeyip, aksine maliyetleri azaltıp, mevcut iş gücünü yeni teknolojilere ve fırsatlara yönlendirmek için yeni kapılar açacaktır” ww 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irçok sektöre olduğu gibi 

inşaat sektörüne de özel 

çözümler üreten Univera, dijital dönüşüme paralel olarak bugünün 'alıllı” projelerine destek oluyor. Başarı için teknolojinin getirilerinin iş süreçlerine entegre edilmesinin gerekliliğini savunan Univera Ürün Müdürü Demirhan İşbakan ile inşaat sektöründeki dijitalleşmeye paralel, IoT teknolojisini ve bu kapsamda sundukları önemli çözümleri konuştuk... 

Teknoloji ile birlikte müşteri beklentilerinin de değiştiğini söyleyen Univera Ürün Müdürü Demirhan İşbakan, “İnşaat sektöründe sunduğumuz çözümlerimiz ile beklentileri karşılayan projelerin oluşmasına destek oluyoruz. Sahadan Veri Toplama ve Mobil Ekip Yönetimi çözümümüz Ouest ile tüm inşaat süreçlerini izlemek ve belirlenen bütçe, zaman kapsamında tamamlanması mümkün. İnşaat süresince iş süreçleri hakkındaki tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılarak, olası sorunlara karşı önlemler ve çözümler geliştirilebilir. 
Bilgiyi doğru bir şekilde analiz ederek iş süreçlerindeki hatayı minimize, hızı maksimize ediyoruz. Tüm mobil cihazlar ile kullabileceğiniz esnek mobil formlar ve toplanan bilgiyi belirlenen detaylarda analiz eden güçlü raporlama alt yapısına sahibiz. Böylelikle sahadan toplanan bilgilere gerçek zamanlı erişilebiliyor. Şantiye denetimleri, 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güvenlik durumu, hak ediş takibi, imalat gelişimleri, iş emirleri, şantiyede kullanılan demirbaşların yer ve durumları, personel puantajları gibi bilgilere gerçek zamanlı ve kolay bir şekilde kontrol ediliyor, raporlama alt yapımız sayesinde kararların et- 


> 


kili ve doğru olmasını sağlıyoruz” dedi. 

“Özellikle inşaat sektöründe sahada konumlandırılmış değerli iş makinaları bulunuyor. Proje kapsa- 


Univera, lol teknolojisi ile inşaat sektörüne destek oluyor 


İnşaat sektöründe sahada konumlandırılmış iş makineleri bulunduğunu hatırlatan Univera Ürün Müdürü Demirhan Işbakan, “Proje kapsamında oluşan maliyetleri izlemek ve yönetmek avantajlar sağlıyor. IoT de bize bu noktada yardımcı oluyor" dedi. 


mında oluşan maliyetleri izlemek ve yönetmek finansal ve zaman açısından avantajlar sağlıyor. IoT teknolojileri de bize bu noktada yardımcı oluyor. Sahada konumlandırılmış tüm ekipmanlara (yerleştirilmiş montajı kolay ve dış ortam şartlarına dayanıklı sensörler sayesinde farklı tiplerde veri toplayabiliyoruz. Hatta internet erişiminin mümkün olmadığı uzak şantiye noktalarında, sensörler üzerinde oluşan bilgiyi mobil cihazına kurduğumuz bir uygulama ve bluetooth teknolojisi ile toplayabiliyoruz” diyen Demirhan İşbakan, bu sayede; iş sahasındaki operasyonun uzaktan izlenmesi, sorun tanımlama, tedarik ihtiyaçlarını yönetmenin yanı sıra iş makinesi ve ekipmanlarının bakım ve servis süreçlerinin planlanabildiğini ifade etti. 


“Geleneksel yöntemler ile 

iş süreçlerini devam ettiren firmalar ayakta kalamıyor” İşbakan şöyle konuştu: “Maliyet artışından korkarak geleneksel yöntemler ile iş süreçlerini devam ettiren firmalar uzun vadede pazarda ayakta kalamıyorlar. Teknoloji son yıllarda gelişim gösteren bir konu değil, yıllar içinde evrilirken birçok iş sahası yerine yeni iş sahaları doğdu. 
IoT, mobilite, bulut bilişim gibi teknolojiler, her zaman karşılaşılan ihtiyaçlara çözüm bulmak ve iş yapma metodlarını iyileştirmek üzere gelişiyor. Univera olarak sunduğumuz çözümlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını, yaptığımız ROJ analiz çalışmaları ile belirliyoruz. 
Bu analiz doğrultusunda hazırladığımız projelerimiz sayesinde, müşterimizin ihtiyacını tam anlamıyla karşılayabiliyoruz” ww 


“CIO Türkiye” Linkedffi Grubu 


Deneyimlerinizi paylaşın, karşılaştığınız problemleri meslektaşlarınızla tartışın, analiz edin. 


CTO Türkiye LinkedIn grubun üyeleri, güncel IT konularına olan yaklaşımlarını, çözümlerini ve karşılaştıkları sorunları meslektaşları ile paylaşıyorlar. Grubumuza üye olarak yalnızca bu seçkin topluluğun bir parçası olmakla kalmayacak, aynı zamanda CTO Türkiye tarafından yayınlanan anketlerin raporları, başarı öyküleri ve tüm diğer analizlere erişim hakkı kazanacaksınız. 


Yalnızca CIO'lara açık olan CTO Türkiye grubuna sizleri de bekliyoruz. 


Linkedin.com'dan 'Gruplar'a gelin 'CIO Türkiye'yi arayın. 
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Röportaj 


Beyaz yakalı da dijitalleşti! 


Yakasız iş gücü geliyor 


Artık farklı bir çalışma metoduna geçildiğini söyleyen Expertera CEO'su Alp Sezginsoy, “Endüstri 4.0'ın beyaz yakadaki yansıması biziz. Bu yansıma, insanların çok daha esnek, farklı, aynı anda pek çok müşteriye hizmet edebildiği yeni bir döneme doğru geçiş” dedi. 


on dönem teknolojik geliş- 
S meler, çalışanlara yeni roller 

yüklerken bu noktada kurumlarda yetenek açıkları da kaçınılmaz oluyor. Özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte, dijital bir çağın kapıları aralanırken firmalar da farklı bir ekosistemin içine doğru giriyor. 
“Biz buna yakasız iş gücü diyoruz” diyen Expertera CEO'su Alp Sezginsoy ile yeni nesil teknolojinin getirdiği bu sıra dışı platformu konuştuk... Yeni bir dijital devrime geçerken yapay zekanın da 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korunduğunu söyleyen Expertera CEO'su Alp Sezginsoy, bu şekilde tüm çalışma metotlarının da degiştiğini ifade etti. “Bütün çalışma biçimlerimiz evirilerek, farklı bir çalışma metoduna doğru geçiyor” diyen Sezginsoy, Endüstri 4.O'ın iş gücündeki yansımasının da kendileri olduğunu söyledi ve ekledi: “Expertera olarak Endüstri 4.0'ın beyaz yakadaki yansımasıyız. Bu yansıma, aslında artık insanların çok daha esnek, farklı, aynı anda pek çok müşteriye hizmet edebil- 


diği yeni bir döneme doğru geçiş. 
Buna paylaşım ekonomisi de deniyor” Tüm bunların hepsinin bugünkü adının “işin geleceği” oldugunu söyleyen Alp Sezginsoy, yeni devlerin Airbnb, Uber gibi platformlar olduğunu kaydetti. Sezginsoy, “Bunlar, kaynakların çok daha birlikte kullanıldığı, aynı kaynaklara teknoloji sayesinde birlikte erişilebildiği ve paylaşılarak kullanıldığı bir ekonomi sistemi. Expertera da bunun en son noktası. Bizler gibi çalışanların artık git gide platform- 


lara doğru geçtiği, kendi iş gücü ve bilgisini kurumun içindeki tek tip otomasyondan çekerek, kendi özelleştiği branşlarda, farklı müşteriler ile segmentlere verebildiği bir platform. Biz buna yakasız iş gücü diyoruz. Expertera da bunu sağlıyor” dedi. Expertera platformunda her türlü uzmanlığın bulunabildiğini ifade eden Sezginsoy, 
15 bini aşkın uzman ile en üst seviyeden daha klasik uzmanlıklara kadar pek çok ihtiyacı sağlayabildiklerini vurguladı. Alp Sezginsoy şöyle devam etti: “Önemli olan firmanın ne tip bir ihtiyacı olduğu ve ne kadar süre bu uzmanlığı talep ettiği ile ilgili. Dolayısıyla bizim müşterilerimiz her sektörden olabiliyor. Expertera Zen ürünümüz de hızlı büyüyen ve büyümekte olan KOBİ'lere yönelik. İçinde finans, insan kaynakları, yazılım ve dijital pazarlamanın olduğu ana bir kanal kurduk. Expertera'nın odağı tamamen kendi alanında en yetkin uzmanları bulundurması. Hepsi deneyiminden okuluna kadar ve hatta kişisel özelliklerine kadar belli bir filtreden geçip Expertera Zen platformuna alınıyor, eşleştirmeler de buna bağlı olarak yapılıyor: 


Doğru uzman kimdir, nedir, nasıl ulaşabilirsiniz? 

Siber güvenlik noktasına da vurgu yapan Alp Sezginsoy, yetenek açıgında siber güvenliğin en başta gelen alanlardan biri olduğunu ifade etti. “En üst seviye siber güvenlik uzmanları bilindiği gibi bir kurum içinde çalışmıyor; ancak onların uzmanlığı firmanın veri güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Burada doğru uzman kimdir, nedir, nasıl ulaşabilirim? dediklerinde danışmanlık alabiliyorlar. Firmalar yetenek açığını, kendi esnekliğinde kendi bütçelerine uygun olacak şekilde yönetebiliyorlar” diyen Sezginsoy, Expertera'nın bulunma amacının da bu olduguna işaret etti. Asıl önemli konunun Expertera'nın sağladığı ilgi ve uzmanlığın erişilebilir olması olduğunu söyleyen Sezginsoy, “Firmalar öncelikle, kendi içinde bulunmayacak ya da bulunduramayacağı uzmanlara tamamen kendi ihtiyaçları kadar ulaşabiliyor. 
Firmalar için en önemli faydası bu. 
Bunun yanında; firmaların artık çok hızlı inovasyon yapması gerekiyor ve kendi içinde bunu sürekli yapması mümkün olmuyor. Dışarıdan bir uzmanlıkla bu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bir önemli nokta da hız. İhtiyaç olan uzmanlığı çok hızlı bir şekilde alıp buna yönelik ekibini kurabiliyorsun. Verimlilik ve maliyet de çok önemli. Yüzde 80-90'a kadar çıkan verimlilik ile çalışma imkânı var. 
Ayrıca yeni dönem adaptasyonu da söz konusu. Firmalar yeni döneme uyum sağlayabilmek istiyorsa yakasız iş gücünü kullanmaları son derece önemli” diye konuştu. 

Expertera'nın çok sıkı bağlı olduğu gizlilik sözleşmeleri olduğunu anlatan Alp Sezginsoy, böylelikle uzmanlar ile imzalanan gizlilik sözleşmeleri kapsamında kurumların veri güvenliğinin garanti altına alındığının da altını çizdi. 


Expertera'nın ço sıkı bağlı olduğu gizlilik sözleşmele olduğunu anlatan 
Alp Sezginsoy, 


böylelikle uzmanlar 


ile imzalanan gizlilik sözleşmele kapsamında kurumların veri 


güvenliğinin garanti 


altına alındığının da altını çizdi. 
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Veri bilimci kısmı 

özellikle önemli yetenek açıklarından biri 

Sezginsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Uyguladığımız yöntem giderek tercih edilen bir metot olmaya başladı. Bundan birkaç yıl önce yetkin uzmanların yakasız olarak çalışabileceğinden kimse haberdar değildi ve konuşulmuyordu. Ancak firmalar şimdi bunun farkında. 
Firmaların geleceğe hazırlanabileceği en önemli yöntemlerden biri bu. Özellikle siber güvenlik, IoT, dijital liderler, strateji ve yurtdışına açılmaya yönelik sektör uzmanları kurumların en çok tercih ettiği uzmanlıklar olarak dikkat çekiyor. 
KOBİ tarafında ise hukuk, finans, insan kaynakları, dijital pazarlama ve yurtdışına açılma gibi uzmanlılar tercih ediliyor. Veri bilimci kısmı özellikle önemli yetenek açıklarından biri” 

Alp Sezginsoy ayrıca; son dönemin popüler konularından biri olan yapay zekâ konusuna da deginerek kurumların bu konuda bir strateji belirlemeleri gerektiğini söyledi ve ekledi: “Şu aşamada çok stratejik uzmanlar alıyorlar; ancak gelecek aşamalar için daha fazlasına ihtiyaç duyulacak” ww 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Röportaj 


Süreçlerini dijitalde yönetmeyen inşaat firmaları rekabetçi olamaz! 


Süreçlerini dijital ortamda yönetmeyen kurumların rekabetçi olamayacağını söyleyen PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, “PaperWork platformu, inşaat firmalarının sahip olduğu uygulamalarla entegre çalışır. Süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir” diyor. 


* 
| EE sektöründeki teknolojik 


gelişmeler bu sektöre sunulan 

hizmetlerin de tam anlamıyla dijitalleşmesi noktasında bir ilerlemeyi beraberinde getiriyor. Zira Paper Work Satış Direktörü Tolga Eşiz de söz konusu gelişmelerin ancak karmaşık süreçlerin elektronik ortamda yönetilmesiyle mümkün olabileceğini kaydediyor. 

İnşaat sektörünün farklı kondisyonları bir araya getirerek, belirli bir proje alanı dâhilinde hedef sürede işin tamamlanmasını amaçladıgını söyleyen Paper Work Satış Direktörü Tolga Eşiz, “Bu nedenle iş birimlerinin birbirleriyle kesintisiz iletişimde olması, işlerin zamanında tamamlanması için hayati önem taşır” diyor. 

Süreçlerini ve dokümanlarını dijital ortamda yönetmeyen kurumların uzun vadede rekabetçi olmalarına olanak bulunmadığını ifade eden Eşiz, “Paper Work platformu, inşaat firmalarının sahip olduğu tüm uygulamalarla entegre çalışır. Süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir. İş birimleri arasındaki görev dağılımını yönetir. Atanan işlerin durumunu takip eder. 
Verilen hedef sürelerde görevlerin tamamlanıp O tamamlanmadığını kontrol eder. Performans raporları ile çalışanları sürekli izler. Proje sırasında oluşan dokümanları arşivler, yetkiler dahilinde paylaşılmasını sağlar. Paper Work'ün tek amacı sahip olduğunuz insan gücünden en 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yüksek seviyede verimlilik almanızı sağlamaktır” diye konuşuyor. 


PaperWork gelişmiş yazılım teknolojisine sahip 

Paper Work'ün iş akışlarının görsel bir tasarım aracı ve sürükle bırak yöntemi ile tasarlanmasını sağlayan, aynı zamanda kodlama ihtiyacını en aza indiren gelişmiş yazılım teknolojisine sahip olduğunu belirten Tolga Eşiz, bu sayede firmaların kendi süreçlerini kendilerinin tasarlayıp maliyetleri düşürdüğünü 


kaydediyor. Eşiz, tasarlanabilecek bazı örnek süreçleri şöyle aktarıyor: 

* Hakediş onay süreci 

» Geçici kabul süreci 

* Satınalma süreci 

» Teklif değerlendirme süreci 

« Ödeme onay Süreci 

«e E fatura, fatura onay süreci 

«e Yardım masası süreci 

«e Sözleşme yönetimi 

«e Proje dokümanlarının arşivlenmesi ve paylaşılması 

» İzin, masraf,avans.işe alım, performans değerlendirme 

» Tedarikçi değerlendirme, öneri/ talep ww 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Teknoloji 


İddia ediyoruz! ERP'nin geleceği yapay zekada 


Kültürel bariyerlere ve eski teknolojiye rağmen AT, ERP fonksiyonlarını ele almaya hazırlanıyor. Bu elbette ERP tedarikçilerinin yeni otomatik öğrenme özellikleri eklemesi ve işletmelerin incelemeye hevesli olması sayesinde gerçekleşiyor. 


apay zeka ve otomatik öğrenme siber güvenlikten pazar analitiklerine, 


bot'lardan kendi kendine giden araçlara kadar birçok iş alanını yerinden sarsıyor. 

Fakat iş çekirdek kurumsal fonksiyonlara geldiğinde, bilhas- 


ŞUBAT 2018 | www.cio.com.tr 


sa kötü kararlar verme risklerinin 


yüksek olduğu yerlerde, yapay zekanın kullanımı halen emekleme aşamasında. 

Örneğin; AmerisourceBergen adlı ilaç firmasına bakalım. Firma 
47 ülkede 19,000 çalışana sahip ve 
yıllık toplam gelirleri 147 milyar 


doları buluyor. Bu rakamlarla Fortune 500'ün 11'inci sırasında yer buluyor. 

Firmanın başkan yardımcılarından Alexander Kugler, ürünleri için fiyat belirlerken firmanın daha iyi kararlar vermesine yardımcı olmada yapay zekanın potansiye- 


linin gayet farkında. Fiyatlar çok yüksek tutulursa müşteriler başka bir yere kaçar. Çok düşük tutulursa fırma gelir kaybeder. 

Daha önce firma ürün maliyetlerini belirlemek üzere çeşitli sistemlerdeki verileri çekmek için tabloları kullanıyordu. Müşterilerin fiyat değişikliklerine ne kadar hassas olduklarını ortaya çıkarmak ve rekabetin ne durumda olduğunu görmek için geçmiş tarihe ve kendi genel bilgilerine başvuruyorlardı. 

“Bu endüstri trend ve dinamikleriyle eşleşmeyen eskimiş bir fiyatlandırma Oo metodolojisiydi” şeklinde konuşuyor Kugler. 

Bu sebeple 15 ay önce AmerisourceBergen otomatik olarak üretim maliyetlerini hesaplayan, geçmiş işlem verilerini analiz eden ve yapay zekanın gelecekteki konuşlandırmaları için temel bir katman yaratmak üzere hava durumu tahminleri gibi dış verileri içeri çeken entegre bir sisteme yönelmeye başladı. 

İş dönüşümünün bir parçası olarak ERP fonksiyonunu geliştirmeye yönelik Al gereksinimi öngörüsü ilk benimseyenler arasında artıyor. ERP tedarikçileri de gelen talebi karşılamak için ürünleri içerisine otomatik öğrenme becerilerini ekliyor. 


ERP'nin geleceği AmerisourceBergen'in seçtiği platform, Vendavo, içinde akıllı fonksiyonlara sahip ama şu ana kadar firma bunları kullanıma sokmadı. 

Bunun yerine firma bir fiyat maliyetin altında belirlendiğinde uyarılar gibi dâhili uzman algoritmaları kullanıyor. Bunlar veri bilimcilerin çalışmasını temel alarak oluşturuldu ama otomatik öğrenme sistemleri tarafından anlık olarak üretilmiyor. 

“Eylül ayında sistemi kullan- 


maya başladık ve onu daha çok temel iş kurallarını yürütme anlamında kullanıyoruz; şeklinde konuşuyor. “Emekleme aşamasındayız ve yürümeye hazırlanıyoruz? 

Belirlenen bir fiyatın üretim maliyetlerinin altında kalıp kalmadığını belirlemek karmaşık bir hesaplama olabilir ama bu nihayetinde sadece bir hesap işi. Bir formül ortaya çıktığında ve doğru veri ulaşılabilir olduğunda bir sonuç elde etmek sadece hesaplamaktan ibaret. 

Ancak diğer olası uyarılar var ki bunlar basit hesaplamalardan ziyade değerlendirme gerektirir. 
Mesela, belirli bir takım hava olayları söz gelimi grip aşılarına olan talebi tetikleyebilir. Veya yeni bir rakip fiyatları aşağı çekerek belirli bir pazar segmentine giriş yapmak üzere olabilir. 

“İleri baktığımda kesinlikle iş riski uyarılarındaki değeri görü-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İş dönüşümünün bir parçası olarak 
ERP fonksiyonunu geliştirmeye yönelik 
AT gereksinimi öngörüsü İlk benimseyenler arasında artıyor. 
ERP tedarikçileri de gelen talebi karşılamak için ürünleri içerisine otomatik öğrenme becerilerini ekliyor. 


yorum) diyor Kugler. “Onbinlerce müşterimiz var ve onbinlerce ürün satıyoruz. Henüz gerçekleşmelerinden evvel potansiyel sorunlar konusunda bizi uyarabilecek bir sürece ya da çerçeveye sahip olmak fevkalade olabilir?” 

Otomatik öğrenmenin bir diğer kullanım alanı iş akışı otomasyonu.... İlkadım bir kişinin bir dizi eylemi otomatik olarak tetikleyecek kararı verebileceği bir taslağa sahip olmak. Ardından karar verilmesi gereken bir sonraki sefer sistem geçmiş deneyimi baz alarak bir dizi eylem önerisinde bulunabilir. Son olarak tavsiyelerde yeterince güven oluştuğunda sistem eylemleri otomatik olarak gerçekleştirebilir. Bu noktada insan sadece süreci gözetecek ve istisnalarla uğraşacak. 

“Kesintisiz karar vermeye sahip olabilirsiniz ve fiyat ekibinin fiyatlandırma arkasında yatan sanat üzerine daha fazla odaklanmasına imkân sağlayabilirsiniz/ şeklinde konuşuyor Kugler. “Bu, fiyat ekibini organizasyona gerçekten değer katabileceği gerçek fırsatlar üzerine odaklanması için serbest bırakır?” 

Örneğin; bugün bir fiyat ekibi üyesi daha karmaşık fiyat analizi üzerinde üç saat ve fiyat yönetiminin dâhil olduğu daha rutin görevler için beş saat harcayabilir. Akıllı Ootomasyonla birlikte onlar fiyat yönetimi için sadece bir saat harcarken diğer yedi saatlerini değer katan aktiviteler için ayırabilir. 

“Bu kişi sayısını azaltmaya çalıştığım bir durum değil” diye konuşuyor. 

Ama bu gelecekte olacak. 

Şu anda AmerisourceBergen temeli yerli yerine oturtma sürecinde olduğundan bunun ardından iş riski uyarıları, tahmine dayalı analitikler ve iş akışı otomasyonu için otomatik öğrenmeyi 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nasıl kullanacaklarını belirlemeye yönelebilir. Henüz herhangi bir karar verilmiş değil, diye ekliyor Kugler. 

Fakat daha iyi öngörülerde bulunmak, daha iyi fiyatlar belirlemek ve hatta üretim maliyetlerini düşürmek akıllı sistemlere sahip olmanın yegane faydası değil. 

Al teknolojisi aynı zamanda firmanın kendisini savunmasına yardımcı olacak; ve sadece mevcut doğrudan rakiplerine karşı değil. 

“Amazonun bizim alanımıza girmesi gibi şeylerin gayet farkındayız” Odiye konuşuyor. 
“Amazon'un güç kazanmak için her şeyden yararlanmayacağını düşünmek için aptal olmamız lazım? 

Alın avantajından yararlanmayan o firmalar zarar görecek, diyor Kugler “Karlarının daha fazla erozyona uğradığını göreceksiniz ve nihayetinde çeşitliliğe yönelerek farklı gelir akışlarına yönelecekler ya da satın alınmaya aday olacaklar” 
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Al'ye hazırlanmak AmerisourceBergen gibi birçok firma halen otomatik öğrenme, gelişmiş analitikler, akıllı arayüzler ve iş akışı otomasyonunu kullanan akıllı ERP sistemleri için hazırlanma sürecinde. 

AL tabanlı ERP ürünleri ve özellikleri pazara henüz girdi ve firmalar bunların benimsenmesinde yavaş ve dikkatli bir yaklaşım izliyor, şeklinde konuşuyor New York merkezli SapientRazorfish başkanı Josh Sutton. SapientRazorfish ERP sistemlerine Al yeteneklerini eklemelerinde yardımcı olmak üzere fırmalara danışmanlık hizmetleri sağlıyor. 

“Al günümüzde iş dönüşümünün oldukça önemli bir parçası ve dönüşüm oranı şimdiye kadar olduğundan daha hızlı” diyor Sutton. 
Sutton çok sayıda fırmanın ERP'ye AL eklemeyle ilgili dar hedefli pilot projeler başlattığını görüyor, ama bu halen çok erken. 

“Gerçekten bu yolun henüz başındayız, şeklinde konuşuyor. “En fazla başarıyı elde eden firmalar ok- 


AI günümüzde 

iş dönüşümünün oldukça önemli bir parçası ve dönüşüm oranı şimdiye kadar olduğundan daha hızlı. 


4 w 
/ ) di pp ÇA im « 
< - > e İ 0 —17) 


yanusu kaynatmaya çalışmak yerine küçük parçaları alanlar. Bu firmalar gerçek sonuçlara sahip; erkenden” 

Operasyonları geliştirmek için yapay zeka ve otomatik öğrenmenin potansiyelini görebilen bir diğer firma Home Depot. 

Bugün firma müşteri gereksinimlerini tahmin etmek için satışları, hava durumu trendlerini ve diğer verileri analiz eden veri bilimcileri- ne sahip. 

Kasırgaları ele alın, örneğin. 

“Hızlıca yanıt verebilir ve stratejik olarak konumlandırılmış dağıtım merkezlerinde su, kontrplak ve jeneratörler gibi acil durum malzemelerini yönlendirebiliriz, şeklinde konuşuyor Home Depot'un iletişimlerden sorumlu müdürü Paul Mayer. “Kesinlikle kasırga genel merkeziyiz” 

Bugün bunun tamamı insan beyin gücüyle yapılıyor. Ama firma yapay zeka ve otomatik öğrenmenin kullanımını değerlendiriyor ve test ediyor. Özellikle sıra tedarik zinciri ve envanter yönetimine geldiğinde. (“Hedefimiz müşteriler 


onlara ihtiyaç duyduğunda doğru ürünlere doğru zamanda sahip olduğumuzdan emin olmak; şeklinde konuşuyor. 

Analitik firması LevaData tarafından bu ay yayınlanan bir ankete göre firmaların yüzde 69'u Al'ın kendi tedarik zincirlerini nasıl geliştirebileceğiyle ileri derecede ilgileniyor. 

Peki o zaman daha akıllı ERP'ye geçişi önleyen ne? Oyunda olan çeşitli faktörler mevcut; kültürel sorunlar, işin diğer bileşenleriyle karşılaştırıldığında ERP için bulutun daha yavaş benimsenmesi ve teknolojinin daha henüz ortaya çıkıyor olması gibi. 


ERP'nin insan sorunu 

LevaData anketine göre katılımcıların yüzde 49'u şirket bünyesindeki yeteneğin bu çekirdek iş süreçlerinin radikal dijital dönüşümleri için henüz hazır olmadığını söyledi. 

Söz gelimi tedarik sürecini ele alın. Büyük işletmeler binlerce tedarikçiden binlerce farklı ürünle uğraşıyor olabilir ama sorumlu kişiler genellikle halen Excel tablolarını ve fiyat anlaşması yaparken de içgüdülerini kullanıyor, diyor LevaData kurucusu ve CEO'su Rajesh Kalidindi. 

Onlar masaya vurmak, yıllara dayanan iş deneyimlerini ve geliş- 


Az 


miş içgüdülerini kullanmak istiyor, diyor Kalidindi. 

Artık onların veri güdümlü bir yaklaşıma yönelmesi gerekiyor. 

“Ve insanlar © benim işimi elimden alacak, diye düşünüyor” diyor Kalidindi. “Onlar makinenin kararına mı yoksa benim kararıma mı güvenecek?” 

Yaz döneminde SAS tarafından yürütülen bir ankete göre Al'ın benimsenmesinin önündeki en büyük engel kültürel direnç. Katılımcıların yüzde 49'u teknolojiye fazla güvenmediklerini söyledi. 

Bir makinenin tavsiyesini almaya isteksiz olmanın yanı sıra çalışanlar aynı zamanda daha iyi kararlar vermek için makinenin ihtiyaç duyduğu bilgiyi devretme- ye de isteksiz olabilir. Özellikle sıra mesela fiyat anlaşmalarına geldiğinde Alın sadece nihai sonuçları değil aynı zamanda hangi stratejilerin işe yaramadığını da bilmesi gerekiyor. 

“Zorluk tüm verileri almada, sadece insanların yönetmek istedigi veriler değil, şeklinde konuşuyor SapienRazorfishden Sutton. “Bu işletmelerin mücadele ettiği davranışsal bir güçlük. Al verinin tamamıyla daha iyi çalışır, sadece insanların paylaşmak istediği verilerle değil. Çoğu zaman insanlar sistem içerisine yalnızca onları iyi gösteren şeyleri koyacak” 


Yaz döneminde 
SAS tarafından yürütülen bir ankete göre AT'ın benimsenmesinin önündeki en büyük enge kültürel direnç. 
Katılımcıların yüzde 49'u teknolojiye fazla güvenmediklerini söyledi. 


Yavaş ilerleyen bulutlar 

Bulut tabanlı ve SaaS konuşlandırmalar ERP tedarikçilerinin en son teknolojileri uygulamasını ve veri beslemeleri ile dışarıdaki partnerlerden analitik araçlarını entegre etmesini kolaylaştırıyor. 

Diğer Oyandan Panorama Consulting'in bu yılki çalışmasına göre işletmelerin yüzde 67'si halen yerinde ERP kullanırken sadece yüzde 33'ü bulutu ya da bulut tabanlı tedarikçileri kullanıyor. 

Karşılaştıracak olursak, IBM'e göre CRM. sistemlerinin yüzde 87'si şu anda bulut gücünü kullanıyor. 

“Çoğu fırma teknoloji geliştirmelerini ön ofiste uyguladılar ama daha yeni yeni arka ofis uygulamalarına bakmaya başlıyorlar” diye konuşuyor IDC analistlerinden Mickey North Rizza. 

Bulut tabanlı ERP veya SaaS ürünlerini kullanan işletmeler sıra yapay zekaya geldiğinde avantaja sahip, diyor Rizza. 

“Maalesef birçok büyük organizasyon halen geleneksel yerinde ERP sistemlerine sahip ve daha buluta geçmiş değil. Bu büyük organizasyonlar inovasyonu kaçırıyor” 

Rizza iş dönüşümünün teşvik edilmesine yardımcı olmak ve otomatik öğrenmeyle daha fazlasını gerçekleştirmek için daha fazla firmanın operasyonlarını buluta kaydırmasını bekliyor. 

ERP tedarikçileri AI becerileri sunuyor 

Önde gelen her ERP tedarikçisi ya yakın dönem yol haritasında yapay zekaya sahip ya da çoktan özellik ve araçları çıkarmaya başladı. 

Söz gelimi Ekim ayında Oracle bulut tabanlı EPM ürünleri için çeşitli AT eklentilerini duyurdu. 

Oracle ERP ve EPM ürün pazarlama grup başkan yardımcısı Steve Cox daha fazla ürünün yakında geleceğini söylüyor. Şu ana değin firmalar benimsemenin henüz çok başında, her ne kadar bazı organizasyonlar çoktan analitik tarafında Al'i kullanmaya başlamış olsa da, diyor Cox. 

“İngilterede NHS sahte talepleri yakalamak için yapay zekayı kullanıyor” diye konuşuyor. 
“Kullanım durumu için bu iyi bir örnek” Ancak Al daha fazlasını yapabilir. 

“Belirli bir gün için fabrikalarınızdan bir tanesinin üretim kotasını dolduramayacağına dair bir hava durumu uyarısı aldığınızı hayal edin. Dolayısıyla kendinizi müşterilerle önemli problemler yaşarken bulacaksınız, diyor Cox. 
“Daha önce olanları baz alarak size altı olası çözüm önerisinde bulunuyor ve her bir çözümün mali sonuçlarını da gösteriyor. İstediğiniz birini seçtiğinizde size atmanız gereken adımları gösteriyor. Fakat en önemlisi benzer bir şey yeniden yaşandığında sistem bunu hatırlıyor” 

İşte gelecek bu, diyor Cox, ve bu yüzden Al'ın işletmeler için bulut bilgiişlem gibi dönüştürücü olmasını bekliyor. 

“Benim görüşüme göre yapay zeka ve otomatik öğrenme her şeyi değiştirecek, diye ekliyor. 

Cox, 2018'in Al'nin ERP ala- 


nında önemli benimsenmeler görmeye başlayacağı yıl olacağını öngörüyor. 


“İlginin çok büyük olduğunu düşünüyorum; diyor Oracle NetSuite ürün pazarlama başkan yardımcısı Paul Farrell. 
“Onu şimdiden kullanan bazı işletmeler var ve müşteri veri tabanımıza baktığımızda herkes ilgileniyor ama onlar pratik uygulamaları bekliyor” 

Yapay zeka ürünü olan bir diger ERP tedarikçisi Infor. Coleman Al bot'u geçtiğimiz yaz duyurdu. 
Bot Amazon Lex derin öğrenme 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ve doğal lisan arayüzünü kullanıyor. 

Ürün henüz beta aşamasında ve ilkbaharda devreye girecek, diyor Infor Coleman Al kıdemli ürün direktörü Rick Rider. 

Whole Food'da tedarik zinciri ve ticari operasyonlar çözüm mimarı olan Billy Blackerby, o harika bir özellik takımı, diyor. 

“Müşteri sınıfı fonksiyonelliği iş ortamına getiriyorsunuz; diyor. 

Ayrıca sistemin kullanıcının ne istediğini tahmin etmesine yardımcı olan tahmine dayalı analitikler ve otomatik öğrenme becerileri de geliştiriliyor. 
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muhafazakâr olma eğiliminde” diyor Lee. Özellikle onlar bir önerinin arkasındaki nedenin açık olmadığı “kara kutu” Al sistemleri hakkında tereddüt yaşıyor. 

“İş liderlerinin yatırımcıların gözüne bakarak bu kararları verirken süreci anlıyorum; demesi önemli; diyor Lee. 

Örneğin Vendavo otomatik olarak müşterileri pazar segmentlerine ayırabilir ama müşteriler sistemin kümeleri oluşturma nedenini ve belirli bir müşterinin diğerinde değil de niye bu kümede olduğunu görebilmeli. 

“Verinin içinde olmayan bir şeyi bilebilirsiniz; sistem içine dâhil edilmemiş sizin iş bilginiz, sizin genel bilginiz” şeklinde konuşuyor Lee. 

Müşterilerin yaklaşık yüzde 10'u otomatik olarak pazar segmentlerini tanımlamak ve fiyat gücünü he- 
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“Benim aklıma gelen uygulama durumu çeşit planlama alanında7 diyor Blackerby. “Coleman, X kategorisindeki bir metrelik rafa sığabilecek, Y tatil sezonunda çıkacak diğer kuru ürünlerle benzer bir ürüne ihtiyacım var?” 

Büyük işletmeler buna yönelmek istiyor diyor B2B alanında büyük global firmalara fiyat analitikleri araçları satan ve 2016 yılında otomatik öğrenme araçları sunmaya başlayan Vendavo'dan Mitchell Lee. 

“Onların gi bir 


herhan- oldukça 


çoğu çalışmada 


saplamak için çoktan otomatik öğrenme teknolojisini kullanıyor ve o tavsiyeler ardından insanlar tarafından inceleniyor, diyor Lee. 

“Tavsiyelerin işe yarayıp yaramadığını, yeni fiyatlandırmanın doğru olup olmadığını görmek için zaman içinde görüntüleniyor;' şeklinde konuşuyor. 

“Ancak organizasyonlar değişime ve bunun otomatikleşmesine karşı gönülsüz? diye ekliyor. “İnsanlar bu kararları kendileri vermeye alışmış. Bir makinenin ürettiği hatanın sonuçları, bu tavsiyelerin bazılarının sonuçları birbirini izleyebilir” 

“Otomatik öğrenmeyi ERP'deki birçok spesifik alana uygulama arayışındayız, diyor bulut ERP tedarikçisi Acumatica'nın platform stratejileri başkan yardımcısı Ajoy Krishnamoorthy. 

Söz gelimi kullanıcılar, “Alexa, Acumatica'ya sto- 


gumda kaç adet laptop var diye sor, sorusunu sorabilecek, diyor Krishnamoorthy. 

Yeni özelliklerden bazılarını denemeye başlayan firmalar var ama bunlar henüz üretimde değil. 

Alexa entagrasyonu durumunda, firma bunu çıkarmaya yakın ama güvenlik endişeleri sürüyor. Örneğin rastgele insanların firma verilerini talep ederek almasını istemezsiniz. 

“Ses tanıma bileşenini tamamlamamız gerekiyor ve bunu yakında bitireceğiz, şeklinde konuşuyor. 

Bir diğer bulut tabanlı ERP ürününe sahip firma çoğunlukla orta ölçekli firmalara hizmet veren VAL Firma Al üzerindeki çalışmalarına bir yıl kadar önce başladı. 

Firmanın uygulamaları içerisinde IBM Cognos iş zekası ürünleri kurulu ve aynı zamanda IBM'in Watson yapay zeka platformuyla birleştiriyor. 

“Endüstrinin geleneksel bloklarındaki müşterilerimizin çoğu Al'nin onlar için yapabileceklerine bakıyor, diyor VAI CIO'su Kevin Beasley. “Gelecekte biz daha fazla Al yeteneği geliştirdikçe bu genişleyecek” 

“Daha yeni başlıyoruz; diyor Sage Intacct kıdemli başkan yardımcısı Aaron Harris. “Bu tamamen yeni bir şey. Altta yatan teknolojiyi henüz inşa ediyoruz ama müşterilerimizin bunu kullanmaya başlaması için hazır değil” 

Sage Intacct kapanışı tümden devre dışı bırakmayı planlıyor ki böylelikle kurumsal defterler her zaman güncel kalacak ve problemler çeyrek sonunda değil de anında belirlenerek çözülecek. 
Ayrıca rapor oluşturmak yerine kullanıcılar doğal lisanlarıyla bir soru soracaklar ve platform sadece finansal sistemden değil birden çok kaynaktan veri getirecek. 

“Müşterilerin çokça heyecanlı 


olduğunu görüyoruz; diyor Harris. 

İş akışı otomasyonuna odaklanan Nintex firması müşterilerinin mevcut kurallardan daha akıllı, daha esnek iş akışlarına geçmesi- ne yardımcı olmak üzere otomatik öğrenme ve doğal lisan işleme üzerinde çalışıyor. 

Teknoloji henüz test aşamalarında ve 2018'in başlarında piyasaya çıkacak, şeklinde konuşuyor Nintex CMO'su Matt Fleckenstein. 

“Halihazırda gelişmiş inceleme aşamasında çalıştığımız bir grup müşterimiz var, diyor Fleckenstein. 

Söz gelimi bazı firmalar 100,000'i aşkın farklı iş akışına sahip. Yapay zeka çalışanlara bazı eylem önerilerinde bulunabilir, hatta eylemlerin bazılarını otomatik olarak yerine getirebilir, diyor Fleckenstein. 

“İlk olarak o, “Her zaman belirli bir miktarın altındaki kontratları belirli bir kişiyle onaylama eğilimindesiniz. Bunu onaylamak istiyor musunuz? diyor” 

Ardından iki ya da üç yıl içinde, firma tavsiyeler konusunda güven kazanınca, sistem tavsiye adımını atlayarak doğrudan eylemi 


gerçekleştirebilir. “Zamanla daha fazla güven inşa etmemle ve gerçekten ondaki değeri ve dezavantajlarının kısıtlı olduğunu görünce ona daha fazla güç vereceğim; şeklinde konuşuyor Fleckenstein. 
“Bu ekibinize yeni katılan bir çalışandan çok farklı değil; onlara olan güveniniz arttıkça onlara daha fazla sorumluluk verirsiniz. “ 


Yaparak öğrenmek 

Al ve otomatik öğrenmeyle başlamak için en iyi ilk adım yapmaktır, diyor dünyanın en büyük madencilik firmalarından Brezilya'lı Vale'in TT inovasyon müdürü Helio Mosguim. 

Vale, SAP'nin Leonardo platformunu kullanarak ATı prototip servisleri inşa ederek otomatik öğrenme denemeleri yapıyordu. 

Söz gelimi, çalışanlar hâlihazırda yedek parça siparişi vermeye çalışırken önce tedarikçi kataloglarına bakıyor, oradan parça kodlarını buluyor ve ardından o kodları sisteme giriyor. 

“Bu birçok hatanın yapıldığı karmaşık bir sistem; diyor Mosguim. 

Firma ses tanıma teknolojisi kullanmayı düşündü ama bunun pratikte işe yaramadığı ortaya çıktı. 
“Ekipmanlar dışarıda bakım alanında ki burası çok gürültülü, diye açıklıyor Mosguim. Bu yüzden Vale görüntü tanımaya yöneldi ve parçaları görme yoluyla tanımlayarak öğrenmek için SAP Leonardo'nun otomatik öğrenme yeteneklerini kullandı. 

“Şimdi sahadaki bir kişi iPad ile bir resim çekebilir ve hemen direkt oradan talep oluşturabilir;” diyor Mosguim. 

ERP'de Al'ın potansiyeli inanılmaz, diyor SAP Industries başkanı Patrick Bakey. “Önümüzdeki birkaç yılda tekrar eden, sıkıcı görevler otomatik hale getirilecek ki bu da verimliliği arttıracak, firmaların işleri yeniden tahsis ederek yeni roller belirlemesine imkan tanıyacak? şeklinde konuşuyor. 
“İşletmeler stratejik ve yaratıcı projeler için daha fazla yeteneği atayabilecek” Ayrıca çalışanlar kurumsal teknolojiyle yüzleşirken daha kolay bir zaman geçirecek. 

“Bugün evinizde yakındaki pizzacıları bulmak, öneriler, incelemeler ve kuponlar almak için Alexa veya Siri gibi yapay zeka bot'larını kullanıyorsunuz/ diyor Bakey. “Aynı kullanışlılık ve zeka düzeyini kurumsal uygulamalara getireceğiz” ww 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lol mimarisini bulutlasak mı bulutlamasak mı? 


Akıllı termostatlardan fitnes aygıtlarına kadar nesnelerin interneti günlük hayatımızın yaygın bir parçası. Bu bağlantılı cihazlar yaşamlarımızı kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek için etrafımızı çevreleyen fiziki dünyadan veri topluyor, işliyor ve paylaşıyor. 


irçok işletme operasyon- 
B larını daha iyi anlamak, 

daha bilinçli kararlar vermek, müşteri bağlılığını ateşlemek ve verinin nasıl yaratıldığını yeniden tasavvur etmek amacıyla veriyi kullanmak için loT”u benimsiyor. Söz gelimi, bir tedarik 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zinciri yönetimi firması palet, kasa ve konteynerlerine diğer çevresel değişkenlerle birlikte coğrafi konum, ortam 1sı ve basıncını takip eden sensörler yerleştirdi. Bu firmanın müşterilere sağladığı değeri dönüştürüyor; palet kiralamadan nakliye halin- 


deki ürünlerin kalan raf ömürlerine dair verileri baz alan tedarik zinciri maliyetlerinin optimizasyonuna. 

Düşük maliyetli sensörlerin, elastik bilgiişlemin ve veri bilimlerinin hızlı evrimiyle birlikte birçok endüstri izleyicisi kurum- 


sal lol konuşlandırmalarının patlamasını bekliyor. Esasında Gartner 2018'de işletmelerin yaklaşık 4,1 milyar bağlı nesneyi kurma yarışında olacağını öngörüyor; 2020'de ise 7,5 milyar. 

Uzmanlar tüm bu geliştirmelerin aynı zaman diliminde dünya genelinde yaklaşık 44. trilyon gigabyte ekstra lol verisi üretmesini bekliyor. Bu da bizi şu temel soruya getiriyor: Patlamaya hazır olan bu veri trendinin çözümünde hangi teknoloji mimarisini benimsemek daha iyi? Bunun etrafında üç genel seçenek mevcut: yerel, bulut veya hibrit mimariler. Cevap, her zaman olduğu gibi kullanım durumuna göre değişir. 


Yerel loT mimarisi 

Yerel bir mimari, verinin ağın sınırında, kaynağa en yakın olan yerde işlendiği edge bilgiişlemi görevlendiriyor. IDC'ye göre 
2019 itibariyle IoT verisinin yüzde 45'i edge'e yakın ya da edge'de saklanacak, işlenecek ve yürütülecek. Bu model daha küçük bir performans ayak izi sağlıyor ki işletmelerin veriye daha gerçek zamanlı yanıtlar vermesine yardımcı olabilir. Söz gelimi bir petrol sondaj platformunda sensörler sorunlu bir valfın yangına neden olup olmadığını tespit edebilir. Böyle bir durumda işletmeler gecikmeleri karşılayamaz. 
Valfı kapatmak için verinin bir uyduya, veri merkezine ve ardından geri gönderilmesi gerekiyorsa bu çok geç olabilir. Fakat daha hızlı bir performans ayakizi ile veri, merkezinden uzağa seyahat etmek zorunda değil. Bu da gecikmeleri azaltır ve kritik zamanlı kararlara imkân tanır. 

Dahası yerel mimariler bulut ortamları gibi internet bağlantılarına bağımlı değildir. Ve yerel mimariler aynı zamanda katı 


veri güvenliği endişelerine sahip fırmaların tercihidir. Yerel mimarinin edge bilgiişlemi kullanmasının oldukça mantıklı oldugu çok sayıda kullanım durumu mevcut. 


BulutloT mimarisi 
Bir bulut loT mimarisi değerin dâhili ve harici veri kombinasyonu üzerinden idare edildiği çok sayıda bağlı cihazı yöneten organizasyonlar için yararlı olabilir. Örneğin, tedarik zinciri uygulamaları parçanın özel görünümünü, bütünün birleşik görünümüne bağlı olarak anlaşılmasından fayda sağlayabilir. 
Ve tam görünüm dışında kalan sadece tek bir veri seti önemini kaybeder. 

Söz gelimi tek başına yerel mimari kullanılarak inşa edilen bir varlığın her bileşeni için te- 


Bulut mimarilerinden yararlanan IoT konuşlandırmaları zaten var olan yenilikçi ve rekabetçi sunumlar sebebiyle çok daha verimli olabilir. 


z şe 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darik zincirini organize etmeye çalışmak imkânsız olabilir. 

Ayrıca bulut mimarileri diğer loT cihazları ve bulut sistemleriyle bütünleşip etkileşimde bulunma becerisiyle çok daha büyük bir birlikte işlerlik sunuyor. 
Bu model çok daha fazla mimari esneklikle birlikte harici veri kaynaklarından yararlanılmasını sağlıyor. Son olarak bulut uygulamaları ekosistem içinde bir ölçüde en yüksek inovasyonu görüyor çünkü yazılım geliştiriciler öncelikli olarak büyük pazarları hedefliyor. Bulut mimarilerinden yararlanan IoT konuşlandırmaları zaten var olan yenilikçi ve rekabetçi sunumlar sebebiyle çok daha verimli olabilir. Bu itibarla bir bulut mimarisi organizasyonların lol yatırımlarında geleceğe hazır olmasına imkân sağlayabilir. 


# 
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Hibrit mimari 
Sıklıkla en iyi yaklaşım büyük çekirdek veri setlerinin edge'de verimli bir biçimde işlenmesini ve ardından küçültülmüş birleşik türev verisinin çekirdekte işlenmesini sağlayandır. 
Örneklendirecek ( olursak, park sensörleri konuşlandıran akıllı şehirler tüm sensör verilerini otopark yakınlarında işleyebilir ve ardından şehir merkezine yaklaşan sürücülere akıllı yönlendirme tavsiyelerinde bulunmak üzere çeşitli otoparklardaki boş yer sayısına dair sadece özet veri getirebilir. 
Nihayetinde birkaç saniyede bir tüm o verinin gidip gelmesi maliyetli olabilir ve konuma yaklaşan sürücülerin bir otopark içinde müsait olan noktaların tam yerlerini bilmesi gerekmez. Bu tür durumlarda hibrit bir mimari idealdir. 
Varlık optimizasyon dünyası için bir diğer örnek, sensörleri kullanan rüzgar türbinlerine yönelik uygulamalar. 
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Söz konusu uygulamalarda yerel olarak her bir türbinlerdeki sensör verileri toplanarak analiz edilir ve ardından kolektif performansları optimize edilir. Burada çok sayıda ayrı veri noktaları birlikte bir türbinin bileşeninin sağlılığı hakkında derinlemesine bir görüşe imkân sağlar. Her bir bileşenin sağlığı diğer bağlantılı bileşenlerinkiyle birleşik olarak tek bir türbinin görüntüsünü sağlar. 

Son olarak tüm türbinlerden gelen özetlerin bir araya getirilmesi rüzgâr çiftliğinde açıklayıcı ve işlemeye uygun bilgiyi getirir. 

Bu tür bir durumda verinin ne kadarının ağın kenarında, ne kadarının merkezde işlenmesi gerektiği önemli bir mimari degerlendirmedir. 

Yerel mimarinin gerçek zamanlı yanıtı ile bulut sisteminin geniş erişimi ve ölçeklenebilirliğinin kombinasyonu her iki dünyaya en iyi oyunu oynama imkânı sağlıyor. 


Hangi IoT mimarisinin en uygunu olduğunu belirlemek için organizasyonun mevcut ve planlanan cihazlarına, iş hedeflerine ve bağlamlarına, birleşik süreçler ve planlanan neticelerin aralığına bakın. 


İş gereksinimlerini dikkate alın 
Sonuç itibariyle tasarım değerlendirmeleri, IoT sistemleri için veri merkezi ve bilgişlem mimarisi üzerinde bilinçli seçimleri teşvik edebilir. Hangi lo1' mimarisinin en uygunu olduğunu belirlemek için organizasyonun mevcut ve planlanan cihazlarına, iş hedeflerine ve bağlamlarına, birleşik süreçler ve planlanan neticelerin aralığına bakın. Bu iş gereksinimlerini ölçeklenebilirlik, performans, bantgenişliği ekonomisi ve teknoloji inovasyonu oranı gibi teknolojik faktörlerle birlikte değerlendirin. 
lol büyümesi üzerinden yarar sağlama fırsatı çok büyük. IoT destekli cihazların yayılması hızla sürerken, hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızda, işletmelerin sadece iş modelleri ve konuşlandırma planları hakkında değil aynı zamanda tasarım ve temel olarak işlerinde IoT' vaadini gerçe- ge dönüştürmek için hangi sistem mimarisinin gerekli olduğunu düşünmeleri elzem. Www 
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Veri ve yapay zeka çağında Felaket Kurtarma 


Verilerin kaybolmadığını teyit etmek, kayıpların hızlı ve verimli bir biçimde kurtarılmasını sağlamak için işletmelerin altyapılarında, yüksek seviyede yedekliliğe yatırım yapması gerekiyor. 


erinin artırılmış operasyonel verimliliği, daha iyi müşteri yakınlığı ve 


sürekli gelişip müşteri deneyimini besleyen tek gerçek avantaj halini alıyor. Bu itibarla işletmeler veri varlıklarının kurtarılabilir ve işlerini destekleyen çeşitli veri temelli senaryolara bütünleştirilebilir olmasını temin etmek üzere 


felaket kurtarma çabalarını sadece ulaşılabilirlik ve hizmetlerin güvenilirliği üzerine odaklanmaktan kaydırıyor. 


Ham veri DR'nin ötesinde düşünmek 

Yeni ürün ve hizmetleri planlar, fikir oluşturur, deneyler ve tasarlarken/geliştirirken işletmeler kurul 


çapında verinin çok sayıda şekil ve biçimine gereksinim duyuyor. 
İş açısından kritik bu senaryolar sıklıkla dönüştürülmüş, işlenmiş ve ihtiyaçları karşılamak için uygun hale getirilmiş veriye bağımlı. 
Ürün ve hizmetleri yönlendiren ham veri ve dönüştürülmüş veri arasındaki “fark”ın dönüşüm tekniklerindeki artan karmaşık teknikler sebebiyle artmasıyla felaket kurtarmanın sadece kayıp verinin kopyasının geri getirilmesi zamanını değil aynı zamanda verinin yeniden dönüştürülmesi için gereken zamanı da içermesi gerekiyor. 


Al ve makine öğrenimi-eğitim modelleri 

Makine Öğrenimi, NLP, Anomali Tespiti vs. gibi Al teknikleri öngörüleri, sınıflandırmaları ve kategorizasyonu yürütmek üzere yararlanılabilen “modeller” üretiyor. Bu modeller yeni ürün ve hizmetlerde giderek daha yaygın hale gelecek. 
Modeller AT özellikli ürün ve hizmetlerin yüksek hizmet seviyeleri sağlamayı sürdürmesini temin etmek için felaket kurtarmayı gerektirecek. 
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Al ve makine öğrenme 

eğitim verisi 

Al sürecinin önemli bir parçası eğitim verisinden özellik mühendisliği ve özellik çıkarımıdır. Bu faaliyet doğru Al modellerini inşa etmek için kullanılabilen veri cephelerini tanımlıyor ve arkasından modelleri tecrübe edip üretebilmek için veriyi hazır ediyor. Verinin bu aracı durumu ham verilerin Al modelleri içerisine hızlıca yeniden yerleştirilmesi için anahtar konumunda. 


Aramalarla optimize 

edilmiş veri 

Hem son kullanıcı hem de çalışana dönük çok sayıda dijital ürün ve hizmet, verinin hızlı keşif ve kullanımını mümkün hale getiren arama teknolojileriyle yönlendiriliyor. 


Hem son kullanıcı hem de çalışana dönük çok sayıda dijital ürün ve hizmet, verinin hızlı keşif ve kullanımını mümkün hale getiren arama eknolojileriyle yönlendiriliyor. 


Arama bazlı senaryoların inşası arama indekslerinin oluşturulup yönetilmesini gerektiriyor. Arama indekslerinin inşası için gereken zaman değişiklik gösterebilir ve büyük veri takımları için bu basit bir iş değil. Bu arama tabanlı senaryoların sürdürülebilir olmasını temin etmek söz konusu indekslerin felaket kurtarma planının bir parçası olarak saklanmasını gerektiriyor. 


Analitikler 

Pazarlama, destek, operasyonlar, ürün ve hizmetlerin kullanıcılara sağlanması gibi fonksiyonları yürütmek için ham verinin dönüştürülmüş versiyonunun bir diğer anahtarı analitiklerdir. Veriyi bir araya getiren ve istatistiksel ola- 


rak analiz eden analitikler aynı zamanda küçümsenmeyecek bir bilgi işlem maliyetine sahip. Bu sebeple analitikler kapsamlı bir felaket kurtarma stratejisi için önemlidir. 


Bulut veya yerinde felaket kurtarma 

Kapsamlı bir felaket kurtarma planını belirlemek için önemli sorulardan bir tanesi, felaket kurtarmanın bulut üzerinde mi yoksa yerinde mi geliştirileceğidir. Felaket kurtarma kurumsal IP ve iş sırlarını barındıran daha yüksek degerden verileri (A1 modelleri gibi) içerdiğinde veri gizliliği, güvenligine dair yaygın endişeler artarak güncelliğini koruyor. 

Diğer taraftan büyük bulut sağlayıcılarının ölçek ekonomisi, adanmış güvenlik ve operasyonları işletmeler için yüksek seviyeli güvenlik ve gizlilik sağlayabilir. 
Bununla birlikte güvenlik ve gizlilik konusunda endişe duyan işletmeler verinin her zaman güvene alındığını temin eden şifreleme hizmeti sağlayan felaket kurtarma seçeneklerini aramalı. Şifreleme yerinde saklanan veriler için dahi iyi bir başlangıç noktasıdır ama bu bilhassa bulut içinde tutulanlar için önemlidir. 

Maliyet etkin felaket kurtarma stratejisi için iyi bir strateji hibrit bulut stratejisidir. Bu yaklaşımda veri yerinde ve bulutta saklanarak seviyeli bir veri yedekliliği ile riskin dağıtılması sağlanır. Bulut tabanlı felaket kurtarma daha maliyet etkin, güvenli ve zahmetsiz olabilir. 
AWS, GCP ve Azure gibi genel bulut sağlayıcılarının tamamı felaket kurtarma seçenekleri sağlıyor. Daha fazla sağlayıcı kolay başlangıç sunuyor; örneğin NetApp artık büyük organizasyonlardaki yerinde veri merkezleri için AWS ve Azure üzerin- 


deki felaket kurtarmaya bir yol sağlıyor. 

Ancak verileri uygulamaların içerisine yeniden entegre etmek için gereken zamanı temin etmek için uygulamaların API öncelikli olarak tasarlanmış olması önemli. 
Söz gelimi felaket kurtarma senaryosu esnasında, hizmet adresleri ve veri adresleri API katmanı içinde bir değişim olmaksızın güncellenebilir. Bu da asgari servis kesintisine, uygulamaların servis kesintilerinden kurtarmak için gereken değişikliklerin minimuma indirilmesine yöneltir. 


Yedeklilik üzerinden felaket kurtarma 
Veri güdümlü bir dünyada veri 


Maliyet etkin felaket kurtarma stratejisi için iyi 

bir strateji hibrit bulut stratejisidir. 
Bu yaklaşımda veri yerinde ve bulutta saklanarak seviyeli bir veri yedekliliği ile riskin dağıtılması sağlanır. 


altyapısı iş değerini, iş sürekliliğini ve kullanıcı memnuniyetini teşvik etmede inanılmaz derecede kritik bir rol oynuyor. O verinin kaybolmadığını, hizmet kesintilerinin süratli ve verimli bir biçimde giderildiğinden emin olmak etmek için işletmelerin altyapılarında yüksek seviyeli yedekliliğe yatırım yapması gerekiyor. Hem bilgi işlem hem de veri altyapısı altyapı içerisindeki birden çok katmanlı yedeklilik üzerinden hizmet kesintilerine karşı çok dayanıklı olmalı. Hem veri hem de bilgi işlemin fazlasıyla ulaşılabilir ve dirençli olmasını sağlamak felaket kurtarmanın hızlı, verimli ve şeffaf olmasını temin etmenin anahtarıdır. ww 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ağlık sektöründe bulut üze- 
S rinden dağıtımı yapılan, yazılım özelliklerine sahip ağ çözümlerinin ötesinde mobil klinikler, ayakta tedavi uygulamaları ve seyahat halinde çalışan doktorlar gibi pek çok yenilik yaşanıyor. 
Bu yenilikler sağlık konusunda 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sunduğu imkanların yanında bilgi teknolojilerinin kullanımı nedeniyle hastaların kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunmasında yeni gereklilikleri beraberinde getiriyor. 

Bu alanda çalışan yöneticiler gelişen ağ teknolojilerine uyumluluk konusunda çalışmanın ve 


Mobil sağlık uygulamaları yeni teknolojilere uyum sağlar mı? 


Yazılım ile istenilen nitelikler kazandırılabilen ağ çözümleri sağlıktaki mobilite kavramına yeni bir boyut getirdi. Mobil sağlık uygulamalarındaki yeniliklerle, pek çok yönetici, yeni teknolojilere uyumun önemli olduğunun farkına varmış durumda, 


uyumluluğu sağlamanın önemli olduğunun farkına varmış durumda. Sağlık ve finansal verilerin potansiyel olarak oldukça pahalı olan kaynakları kullanarak hem erişilebilir hem de güvenli olmasını sağlamak uyumluluk sürecindeki zorlukların başında geliyor. 


Sağlık sektöründe mobilite ve HIPAA standartları 
Yazılım özelliklerine sahip WAN çözümleri gizlilik ve veri güvenliği konusunda HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) uyumluluğunu sağlayabiliyor. Sağlık sektöründe mobil olarak çalışan kişiler esnek, üst düzeyde erişilebilir SD-WAN çözümleri ile ağ altyapısına bağlı kalarak çalışmalarını yürütebiliyor. Bu sayede sağlık kayıtlarının kaybolma ve çalınma riski olan dizüstü bilgisayar gibi mobil ortamlarda depolanmasına gerek kalmadan bulut ortamına veya özel veri merkezindeki herhangi bir konuma aktarımı sağlanıyor. Bulut ortamında veya veri merkezinde depolanan veriler veri güvenliğinin yanında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgilere erişim imkanı sağlayarak daha iyi hizmet sunulmasını mümkün hale getiriyor. 
HIPAA'nın kapsam olarak en önemli önceliklerinin arasında sağlık verilerinin sağlayıcıdan sağlayıcıya daha kolay transfer edilirken gizlilik ve güvenliğin sağlanması geliyor. Hasta kayıtlarının korunmasının kritik noktalar arasında yer alması kayıtların zaman içerisinde çok daha fazla hedef alınması durumunu beraberinde getiriyor. Reuters haberine göre “sağlık verileri kara borsa piyasasında kredi kartı bilgilerinden 10 
kat daha fazla değer” buluyor. 
Forbes tarafından yayınlanan raporda “2016 yılında 27 milyon 
hastanın kayıtlarını etkileyen 450 
ihlal gerçekleştiğini, 120 ihlalin dış kaynaklardan gerçekleşen saldırılardan meydana gelmesine karşın 
200 saldırının (yaklaşık olarak ihlallerin yüzde 65'inden fazlasının) organizasyon içerisindeki eylemlerden ileri geldiği” belirtiliyor. 
Sağlık kayıtlarının hiçbir zaman değişmemesi ve kesin olan bilgiler olması sağlık verilerinin önemini 


artırıyor. Bu verilerin ele geçirilmesi kötü niyetli kişiler tarafından kimlik bilgilerinin kullanılması, yanlış teşhis koyulması ve yanlış ilaç satın alınması gibi durumları beraberinde getiriyor. 

Yazılım özelliklerine sahip WAN çözümleri mobil sağlık uygulamaları, küçük ölçekteki klinikler, küçük ve özel olarak çalışan doktor muayenehaneleri gibi sağlık organizasyonlarında kişisel bilgilerin korunmasını mümkün hale getiriyor. Örneğin kan bankası gibi birimlerde çalışan sağlık profesyonellerinin her gün farklı bir birim- de veya farklı bir bölgede çalışması bu konudaki ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yazılım özelliklerine sahip WAN altyapısı sayesinde sağlık verilerinin farklı bölgelerde çalışırken dahi ihlallerin yaşanması durumu ortadan kalkıyor. 

Bulut üzerinden dağıtımı yapılan sistemler ile yazılım özelliklerine sahip ağ çözümlerinin bir arada kullanılması noktadan noktaya 


Forbes tarafından yayınlanan raporda “2016 yılında 27 milyon hastanın kayıtlarını etkileyen 450 ihlal gerçekleştiğini, 
120 ihlalin dış 
kaynaklardan gerçekleşen saldırılardan meydana gelmesine karşın 
200 saldırının 
organizasyon içerisindeki eylemlerden ileri geldiği" belirtiliyor. 


şifreleme, cihaz doğrulama, tamamıyla özel bulut alanı, mikro segmentasyon özelliklerin kullanılmasını sağlayarak ihtiyaç duyulan güvenlik altyapısını oluşturuyor. 

Donanım olarak yönlendirici çözümleri farklı, paralel ağların oluşturulmasını sağlayarak tamamıyla farklı bir ağdan bağlantı kurulduğunda veya çalışanların e-postalarını erişim sağlaması gibi farklı durumlarda dahi veri konusunda HIPAA uyumluluğunu sağlanmasında yardımcı oluyor. Söz konusu yönlendirme özellikleri saldırganların güvenlik olarak zafiyetleri bulunan nokta veya riskli durumdaki uygulamalar üzerinden erişim sağlanmasında dahi hasta kayıtlarına yönelik ihlallerin yaşanmasını önlüyor. 

Nihayetinde tüm bu çözümler sağlık profesyonellerinin bilgi toplama, depolama ve uzaktaki bir konuma verilerin transfer edilmesini sağlama süreçlerinde fiziksel konumlarına bağlı olmadan güvenli bir ortamda çalışmasını mümkün hale getiriyor. 


Finansal bilgilerin korunması Sağlık sektöründe HIPAA gibi sadece sağlık sektörünü ilgilendiren uyumluluk konularının ötesinde PCI (Payment Card Industry) gibi tüm sektörleri kapsayan uyumluluk gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekebiliyor. Temel olarak her şirketin veya organizasyonun kredi kartı ile ödeme kabul edebilmesi için veri güvenliği ve koruması konusunda bulunduğu ülkeye bağlı olarak finansal kuruluşların zorunlu kıldığı şartları sağlaması güvenlik ve yasal sorumluluk bakımından önem taşıyor. 

Sağlık kuruluşlarının sağlık verilerinin saklanması ve kullanılması konusundaki şartlara uyumluluk sağlaması finansal bilgilerin kullanımı ve konusundaki şartları yerine getirmede önemli kolaylıklar sağlıyor. Sağlık verileri konusundaki zorlu şartları sağlayabilen organizasyonlar için finansal konulardaki gereksinimlere uyum sağlamak genelde daha kolay hale geliyor. 

Mobil olarak çalışan sağlık profesyonelleri çalışmalarını yürütürken sağlık verileri konusunda gerekli altyapıya sahipse kredi kartı kullanması gerektiğinde sahip oldukları ağ ve cihaz altyapısı ile gerekli olan uyumluluk şartlarını karşılayarak finansal işlemleri gerçekleştirebilme imkanı bulunuyor. 
Hastane, klinik ve muayeneha- ne gibi ortamlarda kredi kartı ile ödeme yapılması durumlarında finansal verilerin ödeme süreci 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boyunca güvenli durumda olduğu söylenebilir. 


Küçük klinikler için destek Sağlık ve finans sektörünün getirdiği karmaşık gereksinimler büyük ölçekteki sağlık kuruluşlarının gerekli kriterleri karşılamakta zorlandığı şüphe götürmez bir gerçek. Sınırlı kaynağa sahip daha küçük klinikler, muayeneler ve sağlayıcılar için bu kriterleri yerine getirmenin çok daha zorlu olduğu göz ardı edilemeyecek detayların başında geliyor. 

Yazılım özelliklerine sahip ağ teknolojisi küçük ölçekteki sağlık kuruluşları için maliyet olarak uygun olabilecek çözümlerin ba- 


Küçük ölçekteki organizasyonlar için gerekli şartların sağlanmasının yatırım gerektirmesi uyumlulu problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 


şında geliyor. Yazılım özelliklerine sahip ağ altyapısını kullanan sağlık kuruluşları VPN ile gerekli olan altyapının oluşturabilir. Bu sayede hasta kayıtlarının doktor, hastane, acil muayene gibi diğer taraflarla güvenli bir şekilde veri transferi yapılabilmesi mümkün. 

Küçük ölçekteki organizasyonlar için gerekli şartların sağlanmasının yatırım gerektirmesi uyumluluk problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ağ altyapısının yönetimi konusundaki basit çözümler güvenli, maliyet olarak cazip ve sağlık sektöründe yerine getirilmesi gereken kriterleri sağlamada cazip seçenekler olarak ön plana çıkıyor. 


Kurumsal alanda ihtiyacınız olan 
8 yapay zeka teknolojisi 


Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla yöneticiler çalışanların kabiliyetini artırabileceği ile ilgili detaylara daha çok önem veriyor. Yeniliklerin yaşandığı bu süreçte yapay zeka stratejisi üzerinde çalışmanın ihmal edilmemesi önem taşıyor. 


apay zeka kurumsal alan- 
Y da stratejik bir önem taşıyor. Her geçen gün “Yapay Zeka” teknolojilerinin kurumsal alanda uzun zamandır süregelen problemlerin çözümünde kullanılmasıyla ilgili yeni örnekler dikkat çekiyor. Tüm bu yeniliklerin yaşandığı bu süreçte yapay zeka stratejisi üzerinde çalışmanın ihmal edilmemesi önem taşıyor. 
Maalesef yapay zeka denildiğinde yöneticilerin büyük bir kısmının bu kavramı doğru anla- 


maktan yoksun olması ön plana çıkıyor. Aslında yapay genel zeka ürünü olan bilim-kurgu filmlerindeki her yeri yakıp yıkan robotlar genelde yapay zeka denildiğinde akla ilk sahne olduğunu söylemek mümkün. Nitekim yapay genel zeka teknolojisi bilgisayar zekası- nın (tipik) olarak biyolojik zekanın kopyası olma özelliği taşıyor. 
Genelde laboratuvarlarda ve araştırma projelerinde söz konusu olabilecek bu durumun günümüz senaryosundan oldukça uzakta. Şu 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an için kodlamayı azaltacak ve problemleri çözümüne katkı sağlayacak algoritmalar üzerinde çalışıyorsanız makine öğrenme teknolojilerinin ve daha önemlisi günümüz yapay zeka altyapısının sınırları içinde yer alıyorsunuz. 

İşte size kurumsal alanda kullanılabilecek 8 yapay zeka teknolojisi... 


1. Makine öğrenme 

Pek çok kurumsal organizasyonun “yapay zeka” stratejisinin kalbinde yer alan ve yüksek seviyede potansiyeli olan alanların başında makine öğrenme teknolojileri geliyor. Tipik bir makine öğrenme platformu algoritma, geliştirme araçları, API'ler, model dağıtımı 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ve benzer bileşenlerden oluşuyor. 
Makine öğrenme teknolojileri ile bilgisayarların herhangi bir programlama ihtiyaç olmadan öğrenme özelliklerine sahip olabiliyor. 
Amazon, Google ve Microsoft gibi teknolojileri devleri ve yenilikçi projelerin neredeyse tamamı makine öğrenme teknolojilerini kullanıyor. 


2. Derin öğrenme platformları Derin öğrenme makine öğrenme teknolojilerinin altında bulunan bir alandır. İnsan beynine benzer şekilde işleyen bu teknoloji yapay nöral ağları kullanmasına rağmen yapay genel zekanın niteliklerine ulaşması mümkün değildir. Yapay 


nöral ağlardan geçen bilgi kullanmış olduğu ağların yapısını etkiler. 
Bilgi girişine veya çıktısına göre yapay nöral ağlar değişebilir veya “öğrenebilir” özelliktedir. Öğrenme veri kümelerinin izlenmesi 


şeklinde gerçekleşir. Derin öğrenme yapay zeka alanında büyük veri 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uygulamalarına uygunluğu nedeniyle her geçen gün daha popüler geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle sınıflandırma ve modellerin algılanması söz konusu olduğunda derin öğrenme platformları yoğun bir şekildekullanılmaktadır. Deep Instinct, Fluid Al, MathWorks, Ersatz Labs, Sentient Technologies, Peltarion ve Saffron Technolgy şirketleri bu alanda takip edilmesi gereken şirketlerdir. 


3. Doğal dil işleme 

Doğal dil işleme insan dili ve bilgisayar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen alandır. Doğal dil işleme teknolojisine sahip bilgisayar programları yazılı veya sözlü insan 


konuşmalarını anlama özelliğine sahiptir. Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Google Assistant gibi ürün ve hizmetler doğal dil işleme teknolojisini kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verebilmektedir. Hizmet, müşteri desteği ve müşterilerle il- 


gili işlemler konusunda yaygın şekide kullanılan doğal dil işleme teknolojisinin kurumsal alandaki süreçleri geliştirmeye yönelik önemli bir potansiyeli bulunuyor. 


4. Doğal dil oluşturma 

Doğal dil oluşturma yazılımı tüm veri insanlar tarafından okunabilir metne dönüştüren bir teknolojidir. 
Yeterince önem gösterilmeyen bu teknoloji ile iş zekası, raporlama, ürün açıklamaları, finansal raporlar, toplantı noktalarının oluşturulması ve buna benzeri süreçlerin otomatik olarak yapılabilmesi mümkün olabilir. Özel, alışılmışın dışında ek maliyetlerin yer aldığı kendine özgü bir rapor oluşturulması kurumsal süreçlerde düşünülenden çok daha fazla fayda sağlayabilir. Doğal dil oluşturma ile sınıflandırılmış veri tıpkı bir insan tarafından yazılmış gibi fakat saniyede sayfalarca rapor ortaya koyabilecek hızla metne dönüştürülebilir. Otomatik olarak yapılan değerlendirmeler dikkat çekici sonuçlar ortaya koyarak farklı bakış açıları geliştirebilir. Automated Insights bu alanda farklı çalışmalarıyla ön plana çıkan geliştiricilerin başında geliyor. Bu alanda takip edilmesi gereken diğer oyuncular arasında Lucidworks, Attivio, SAS, Narrative Science, Digital Reasoning, Yseop ve Cambridge Semantics yer alıyor. 


5. Sanal elemanlar 

Sanal eleman, sanal çalışan ve zeki sanal asistan gibi terimler sanal elemanlar teknolojisin tanımlamak için kullanan diğer terimler arasında yer alıyor. Sanal elemanları müşteri hizmetleri alanında kullanması ve bazı kişilerin ise sanal asistanları daha çok kişisel asistan olarak tercih etmesi dikkat çeken farklılıklar arasında yer alıyor . Sanal elemanlar daha çok bilgisayarlar tarafından çalıştırılan ve kullanıcılarla görüşme yapabilen yapay zeka karakterleridir. Bu elemanlar sorulara cevap verebilir ve sözlü olmayan davranışlar ortaya koyabilirler. Sanal elemanların en önemli avantajlarından birisi müşterilere 7/24 destek sunabilir olmasıdır. Sağlık ve endüstriyel alanlarda çok daha karmaşık uygulamaların ortaya koyulması ihtimaline karşın bu alan üzerine odaklanılarak yeniliklerin takip edilmesi son derece önemli. 


6. Konuşma algılama 
Konuşulan kelimeleri ve kelime gruplarını anlama ve analiz etme yeteneğine sahip, konuşmaları veri haline dönüştürebilen altyapılardır. Konuşma algılama teknolojisi kurumsal alanda çağrı yönlendirme, görüşme, sesli arama ve konuşmanın yazıya dönüştürülmesi işlemlerinde kullanılır. Konuşma algılama teknolojisinin olumsuz yanlarından birisi arka plandaki gürültü ve telaffuzdaki farklılıklardan dolayı bazı kelimelerin anlaşılamamasıdır. Konuşma algılama teknolojisi mobil uygulamalarda her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Bu alanda takip edilmesi gereken şirketler arasında Nuance Communications, Openlext, Verint Systems and NICE yer alıyor. 


7. Dâhili yapay zekaya sahip donanımlar 

Yapay zekaya sahip cihazlar, işlemciler ve grafik işleme birimleri bu kategoride yer alır. Google nok- 


tadan noktaya kontrol gerçekleştirmek için donanım altyapısına yapay zeka özelliğini eklemesi bu alandaki en önemli yeniliklerden birisi olarak dikkat çekiyor Yapay zekanın donanıma eklenmesi tüketici uygulamaları için eğlence ve oyun konularına yönelik gelişmelerden çok daha fazlasını sunabilir. 
Dâhili yapay zekaya sahip donanım teknolojisi derin öğrenme alanında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Google, IBM, Itenl, Nvidia, Allluviate ve Cray bu alanda çalışmalar yapan teknoloji devleri arasında yer alıyor. 


8. Karar yönetimi 

Karar yönetimi (BDM — Business Decision Management) diğer adıyla kurumsal karar yönetimi, karar alma sürecinde kullanılabilecek otomatik sistemlerin tasarım, yapı ve yönetim ile ilgili tüm detaylarını kapsar. Bu altyapı organizasyonlarda çalışan, müşteri ve tedarikçi ile ilişkilerde kullanılmaktadır. 
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BDM sistemlerinde odak noktası operasyonel kararların doğru alınması ve değerlendirmelerin daha kapsamlı şekilde yapılmasıdır. Bilindik yönetim sistemlerinin yeterince esneklik sunamaması ve büyük verinin önemini ön plana çıkaracak şekilde analiz sonuçlarını öğrenerek uyum sağlayamaması karar yönetimi teknolojilerinin önemini ön plana çıkan etkenler arasında yer almaktadır. BDM altyapısı mümkün olan tüm bilgilerin kullanılması sayesinde tüm riskleri göz önünde bulundurarak daha fazla seçenek, süreklilik, çeviklik ve detaylı değerlendirme imkânı sunabilmektedir. 

Banka, sigortacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren organizasyonlar müşteri hizmetleri ve kurumsal süreçler bakımından karar yönetimi teknolojilerini yaygın bir şekilde kullanıyor. Otomatik olarak verilen kararlar çok fazla sayıda kararın etkin ve sürekli olarak alınmasını sağlıyor. ww 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ittikçe daha az firma direniyor. Onlar güvenlik ve mevzuattan dijital 


platform stratejilerinin sağlanmasına, mevcut altyapı yatırımlarının ömrünü arttırmaya kadar birçok istek ve gereksinim arasında seyretmek zorunda kaldılar. Oyun bir dengeye otururken analistler çoğunun hibrit bulutlar üzerinde karara varacağını öngörüyor. 

Fakat hibrit mimarileri benimseyen Sayısız büyük organizasyon varken şu soru yeniden kafa kurcalıyor: Taşınmaz bir mevzuat gereksinimi nedeniyle özel veri merkezine bağlı değilseniz, sizi tutan nedir? Engeller sizin düşündüğünüzden çok daha kolay aşılabilir. 

Buluta geçişleri (o sırasında yönlendirdiğim firmalarla olan çalışmalarımda, firmalar hibrit hakkında endişelendiğinde tereddüttün genellikle iki temel alana düştüğünü gördüm: veri güvenliği, gecikme ve performans. 


Hibrit bulutu benimseyin, güvenlik söylentilerini bırakın! 


Kurumsal liderler bulutu benimsiyor ama hibrit bulut performansı ve güvenlik hakkında halen endişeli; bunlar aslında daha kolay idare edilebilen iki güçlük. Hala özel veri merkezi düşünüyorsanız gerçekten şunu kendinize sormalısınız: Neden? 


Gecikme: Yavaş bulutlar için hızlı çözümler Gecikme meşru bir problem; kullanıcılar yavaş uygulamalara müsamaha etmeyeceklerdir. Fakat gecikme- nin potansiyel kaynaklarını tanımlayabilirseniz, aynı zamanda bunların etrafında tasarlanan bir hibrit bulut seçeneği bulabilirsiniz. 

Yakınlığı düşünün. Dijital varlıklar sanal uzayda duruyor ama onları barındıran makineler fiziki dünyada. Makineler arasındaki mesafe ne kadar uzarsa gecikme problemleri potansiyeli o kadar artar. Bir organizasyon basitçe tesisleri sizin organizasyonunuzun veri merkeziyle aynı bölgede olan bir bulut servis sağlayıcısını seçerek gecikmeyi sıklıkla azaltabilir. 

Daha teknik bir örnek: Varsayalım bir firma 


arka uçları ve APl'leri kendi veri merkezinde tutmak, yönetim ve analitik servislerini bulut içinde çalıştırmak istiyor. Her ne kadar her şeyi bünyede yapmaktan daha maliyet etkin olsa da, bu yaklaşım gecikmeyi getirebilir; APl'lerin buluta gidip gelmesi operasyonları yavaşlatabilir. Bu problem için birçok kurum API işleyişini veri merkezinde tutan hafif, federe bulut ağ geçitlerini görevlendiriyor ve asenkron olarak analitik verilerini servis sağlayıcının bulutuna yönlendiriyor. 


Güvenlik: İç tehditler üzerine odaklanmak 

Peki, şayet gecikme büyük oranda yönetilebilir bir sorunsa, bu hibrit bulutlar hakkındaki endişe- nin büyük oranda veri güvenliği ile ilgili olduğu manasına geliyor. 
Gartner'a göre, “Genel bulutu kullanmayı planlamayan işletmelerin yüzde 38'i bunun temel nedeni olarak güvenlik ve gizliliği işaret etti” Fakat Temmuz ayındaki bir web seminerinde Gartner Research başkan yardımcısı Jay Heiser, “bulut servis sağlayıcılarının son kullanıcı organizasyonlarına nazaran daha düşük güvenlikle çalıştığını işaret eden bir delil yok; diyor. “Genel olarak konuşursak, genel bulut bilgiişlem yerinde uygulamalara göre daha güvenli bir başlangıç noktası” 

Bu “daha güvenli” başlangıç noktası bazı endişeleri dindirebilir; ama o kesin değil. Mevzuat ve güvenlik gereksinimlerini karşılarken kurumsal veri merkezlerini genişletmede bazı bulutlar diğerlerine nazaran daha donanımlı. SLA ve yedeklilik anlaşmalarını dikkate almak önemli; sağlayıcı ister üçüncü parti denetlemelere başvursun ister endüstri sertifikasyonlarıyla ödüllendirilmiş olsun. Bu buzdağının ucu elbette. Aynı zamanda sağla- 


yıcının sizin ihtiyaç ve hedeflerinizi sağlamada deneyimi olup olmadığını, verilerinize doğrudan erişip erişmeyeceklerini de vs. 
dikkate almalısınız. Ancak asıl nokta şu ki hibrit bulut dünyasındaki tehditlerin azaltılmasının önemli bir bölümü partnerlerin düzgün bir biçimde incelenmesini içerir. 

Bu inceleme fiziki güvenliğe de uzanıyor. Korkularımız sıklıkla bir ağa izinsiz giriş yapan uzak saldırganlar tarafından tanımlanıyor. 
Fakat pratikte birçok tehdit uzaktan yürütülen ağ ihlalinden ziyade yakından gelen saldırıları içeriyor. 
İranın santrifüjlerinin çalışmaz hale gelmesiyle bağlantılı Stuxnet'i düşünün. En çok USB flash sürücüler, sözleşmeliler ve taşıma esnasında kaybolan ekipmanlar üzerinden yayıldığına inanıldı. Bu türden tehditlere karşı bulut sağlayıcıları sıklıkla teknik kaynakları ve veri merkezi yönetim uzmanlığını elinde bulunduruyor; bunu şirket içinde yürütmek birçok özel işletme için güç ve pahalı olabilir. 
Önde gelen bulutların birçoğu çeşitli fiziki, yerinde güvenlik mekanizmalarını devreye sokuyor; 


biyometri üzerinden az sayıda kişiyle kısıtlı veri merkezi erişimi, uygun yazılımı çalıştırıp çalıştırmadığını tespit etmek için özel makineler gibi. 

Tehdit önleme aynı zamanda firmaların dâhili tehditlerin rolünü ciddiye almasını gerektiriyor. Bunlardan bazıları fikri mülkiyetleri çalan eski bir çalışan gibi kötü niyetleri içeriyor. Ama çoğu basit kullanıcı hatalarından çıkıyor; özensiz parola yönetimi ya da fishing saldırılarına elverişlilik. Esasında Gartner 2020'de bulut güvenliği sorunlarının yüzde 95'i “müşterinin hatası olacak” diyor. 

Ana fikir şöyle ki, bulut etrafında algılanan tehditlerin çoğu teknolojinin kendisine ait açıklarla çok az ya da hiç ilgili değil; bir firmanın iç güvenliği ve yönetim süreçleriyle çok daha ilgili. 


CSP'ler kullanıcı güveni üzerinde çalışıyor Son bir not: Başarılı bulut servis sağlayıcı modelleri hemen hemen kesin bir biçimde kullanıcı güvenini muhafaza etme temeli üzerine inşa edildi; ölçeği çoğu kurum içi operasyonların yapabileceğini aşan, CSP güvenilirliği ve güvenlik yatırımlarını açıkça gösteren konuşulmamış bir kontrat. 

Bulut sağlayıcılarının bu kullanıcı güvenini kazanmayı sürdürmesiyle, potansiyel müşterilerinin çogunun en baskın korkularının ispat edilmiş tehlikeler kadar (ya da daha fazla) anksiyete içerdiğini gösterdi. 
Önde gelen endişelerin beklediğimizden daha yönetilebilir olduğunu fark etmemizle birlikte organizasyonların önemli bir kısmı artık bulutu benimsiyor, bilhassa hibrit çeşitlerini. Bu da halen neden direnenler var sorusunu akla getiriyor. ww 


www.cio.com.tr | ŞUBAT 2018 


» Görüş 


Zafer BABÜR 
« “Değişim Projeleri Yöneticisi” 


2018'in siber dünyasında verinin saklanması, paylaşılması durumunda suç ve ceza 


Geçtiğimiz yıl manşetlerde siber dünyanın suç örgütleri, orduları ve savaşları ile ilgili ne kadar çok manşet haber gördük. Kötü niyetli bilgisayarcı sıradan tüketicinin de korkulu rüyası haline 

geldi. Kamu kuruluşları da vatandaşını korumak amacı ile çalışmaya bu konuda yönetmelikler yayınlamaya başladı. Öylesine cezalar ile gelindi ki, ister istemez tüm şirketlerin ciddi miktarda bütçesi siber dünyada güvenlik şirketlerine akmaya başladı. 


eni dönemin IT davaları siber güvenlik dalın- da ağırlıklı oluşacak gibi 


görünüyor. Kuruluşların hukuk danışmanlarının bu konuda eğitilmeleri ya da dışarıdan bu konuda birikimli hukuk firmalarından veya IT Hukuku üzerinde uzmanlaşmış kişilerden düzenli danışmanlık almaları gerekli hale geldi. 

Regülasyon düzenleyenlerin 
2018 de uyumlu olmamızı istedikleri GDPR (General Data Protection Regulation) Avrupa vatandaşının datasını işlerken yapılacak bir uyumsuzlukta kurum bütçesinin yüzde 4'üne el koyacağını belirtmesi kurumlarda alarmların bir anda hep beraber çalmasına 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GDPR altında yer alan data 
hırsızlığının 72 
saatte bildirim kuralı deyim yerinde ise kurumları köşeye sıkıştıracak. 


neden oldu. GDPR altında yer alan data hırsızlığının 72 saatte bildirim kuralı deyim yerinde ise kurumları köşeye sıkıştıracak. 
Oyunun kuralını yeniden yazan bu yönerge sayesinde bildirimlerin niteliği ve niceliği de farklı olacak zira büyük data hırsızlıkların- da olay anlaşıldıktan 72 saat içinde verilecek sağlanacak verinin neyi ne kadar kapsayabileceği içinde sorular barındırıyor. 72 saat içinde hasarın ne kadar büyük ve nereleri etkilediğini çıkartmak filmin birkaç karesini izleyip film hakkında yorum yapmak gibi olacak, piyasada istenmeyen sonuçlara dolaylı olarak neden olabilecek. 
Çin Devletinin bir kısmını uygulamaya alacağı 2018 siber güvenlik kuralları ise çok daha zorlu olacak. Çin'de doğan data ve Çin'e ait data Çin de işlenir kuralı birçok kuruluşun altyapısını yeniden düzenlemeye gitmesine neden olacak. Hastanın verilerini toplayan taşınabilir ya da sindirim yolu ile alınabilir her türlü cihazın hasta hakkında topladığı data- nın anonimleştirerek taşınması, saklanması bir başka sorun. Cep telefonlarında yer alan veri topla- 


ma yazılımı ile tıbbi cihaz doktor tarafından da kullanılabilecek bir evsafta ise bunun izinleri nasıl alınacak, takip edilecek? 

loT olarak adlandırılan yerinde ölçüm, uzaklara iletim ve uzakta analiz cihazlarının hukuki sorumluluğu henüz tanımlı değil ve ne gibi sorunların ileride bizi beklediğini bilmiyoruz. Bu cihazların topladığı veriler hangi koruma kapsamında olacak, davalarına kim bakacak. Kimin sorumluluğu nerede başlayacak ya da bitecek? 

Denizaşırı ülkelerdeki şirket ve kişilerin davalarında kimin datası hangi kuruma nasıl verilecek? 
AB de tedavi görmüş Avrupalı bir insanın sağlık datası ABD de bir başka sigorta şirket ile olan davasında verilebilir mi? Türkiye'de halen faaliyet gösteren sağlık provizyonu veren özel şirketler kendilerinde tuttukları bu datayı sigorta şirketlerine bile istisna verebilir mi? Kamu ve özel sağlık sigorta şirketleri bunları kendi aralarında paylaşabilir mi? 


Bugünden yarın için neler yapılabilir derseniz; 

Öncelikle kişisel verilerin ne oldugunu nerede ve nasıl tutulduğunu kimlerle paylaşıldığını ortaya çıkartmanız, gerekirse bunun için dışarıdan işi bilen saygın bir firmaya analiz yaptırmanız, akabinde de Kişisel Verilen Koruma Kurulu ile beraber bunun kuruma etkisini değerlendirmeniz gerekiyor. Bu arada tavuk bile reklamını yapar şiarından yola çıkarak yazılım geliştiricilerinden, uygulama tasarlayanlara kullananlara kadar herkesin dikkatini bu konuya çekmelisiniz. Bu konuda yapılacak yatırımlar bütçe ayırmalısınız, eğer açık varsa üzerini örtmeyiniz zira olası kaçaktan oluşacak hasar hangi sektörde çalıştığınıza bağlı olarak şirketin karının önemli bir kısmını yutabilir. 


www.cio.com.tr | ŞUBAT 2018 


m Uzman Görüşü 


Maxim Frolov 
Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve 


4 | Afrika Yönetici Direktörü 


Çalışanlarınıza siber güvenlik eğitimi vermek için 5 ipucu 


Siber güvenlik konusunun farkında olan çalışanlar, siber suçlulara karşı verilen bitmek bilmeyen savaşı kazandıracak silahlar olabilirler. 
Çalışanlar sadece saldırıları engellemekle kalmayıp bunları önceden belirleyip tahmin edebilirler. 


önemli bir artış yaşandı. Siber suçluların da çok daha gelişmiş 

yöntemler kullanmaya başladıklarını gördük. Örneğin, fidye yazılımlar son yıllarda bölgede ve tüm dünyada kaos yaratarak uluslararası üne kavuştu. Ülkeleri etkileyen WannaCry ile başlayan saldırılar kötü şöhretli PETYA ile devam etti. Verileri şifreleyen fidye yazılımlarının saldırısına uğrayan kullanıcı sayısı, en son KSN fidye yazılımı raporuna göre 2016'dan 2017'ye kadar iki kat arttı. Bu tür si- 


S on birkaç yıldır, Orta Doğu'daki siber saldırıların sayısında 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ilmeyen savaşı azandıracak ilahlar olabilirler. 


ber saldırılar bazı kurumlar için yıkıcı olsa da diğerleri için uyarı niteliği taşıyor. Birçok kurum korumalarını güçlendirip BT güvenliğini daha farklı ele almaya başladı. 

Her şey sağlam bir güvenlik çözümü kullanmakla başlıyor. 
Ancak bu tek başına yeterli değil. 
Kaspersky Lab ve B2B International tarafından yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde 52'si, BT güvenliğindeki en büyük zayıflıklarının çalışanlar olduğunu kabul ediyorlar. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen siber güvenlik vakalarının yüzde 46'sında çalışanların katkısı var. İnternet tehditleriyle mücadele ederken siber güvenlik konusunda eğitim almış çalışanlara sahip olmak, kullanılan güvenlik çözümünün kendisi kadar önemli. 

Korumak, tedavi etmekten daha iyidir. Bu söz, BT güvenliği dünyasına mükemmel uyuyor. Siber güvenlik konusunun farkında olan çalışanlar, siber suçlulara karşı verilen bitmek bilmeyen savaşı kazandıracak silahlar olabilirler. Çalışanlar sadece saldırıları engellemekle kalmayıp bunları önceden belirleyip tahmin edebilirler. 


1. Fidye Yazılımları 101 

Fidye yazılımlarının hiçbir zaman tamamen ortadan kaybolmayacağını kabul etmek gerek. 
Bu yüzden, fidye yazılımlarının ne olduğunu ve arkasında yatan nedenleri anlatmak büyük önem taşıyor. Şüpheli bağlantılara tıklamamak, bilinmeyen veya belirsiz kaynaklardan gelen ekleri açmamak, bilgisayar ve mobil cihazlar da dâhil tüm uç noktalara güvenlik çözümleri kurmak gibi basit önlemlerle fidye yazılımlardan kolayca kaçınılabilir. Verileri düzenli olarak yedeklemek de önemlidir. Bu sayede, bir fidye 


saldırısına uğradığınızda verilerinizi kurtarabilirsiniz. 


2. Doğru dengeyi bulmak 

Şirketlerin 9644'ü, çalışanlarının BT güvenliği politikalarını takip etmediğini dile getiriyor. 
Güvenlik politikalarına sahip olmak yeterli değil. Şirketlerin, çalışanların dikkatsizliğini ve bilgisiz çalışanlardan kaynaklanan tehlikeleri önlemek amacıyla politika ve bunlara katılım arasında doğru dengeyi bulması gerekiyor. 


3. Gizlemeyin, haber verin Çalışanlarınızı internetteki farklı siber tehditlere karşı düzenli olarak eğitin. Bu eğitimler, çalışanlarınızda farkındalık 


oluşmasına yardımcı olur ve siber tehditlere dikkat etmelerini teşvik ederek karşılaştıkları sorunları saklamaları yerine haber vermelerini sağlar. Yaptığımız çalışmaya göre, şirketi saldırıya uğrayan çalışanlar her zaman harekete geçmiyorlar. Tüm dünyada şirketlerin yüzde 40'ında çalışanlar bir vaka yaşandığında bunu gizliyorlar. Bunun ardın- da ise cezalandırılacaklarından duydukları endişe yatıyor. Bu durum küçük şirketlerden çok, büyük şirketler için bir sorun teşkil ediyor. 


4. Her zaman güncel olun Yazılım şirketleri uygulamalarında sıklıkla açıklar bulur ve bunları 


kapatmak için anında güncellemeler yayınlarlar. Çalışanları cihazlarında güncelleme yapmaya teşvik etmek önemlidir. Güncellemeleri zamanında yapmak saldırılara karşı güvende olmanıza yardımcı olabilir. 


5. Güçlü parolalar kullanın Çalışanların cihazlarında karmaşık parolalar tercih etmelerini gerektiren güçlü parola kuralları uygulayın. Bu, özellikle çalışanların kendilerine ait cihazları kullandıkları kurumlarda önemlidir. 
Birden fazla cihaz için birden fazla parola kullanmak sisteme sızılma ihtimalini azaltır ve siber suçluların hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırır. WW 
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Sosyal medya ile kurumsalda doğru sonuçlara nasıl ulaşılır? 


Otomasyon ve deneyimin harmanlandığı güçlü bir sosyal medya stratejisi verileri pratikte kullanılabilir bilgiler haline dönüştürmede size yardımcı olabilir. Bu sayede ürün, reklam ve müşteri deneyimi stratejilerini daha ileri taşıyabilirsiniz. 


ek çok şirketin Facebook, 
P Twitter, LinkedIn, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yer aldığı günümüzde; sosyal medya üzerinden edinilen verilerin pratikte kullanılabilir bilgiler haline dönüştürülememesi ve kapsamlı sosyal medya takibi araçlarının otomatik hale getirilememesi dikkat çeken konuların başında geliyor. 
Gartner araştırma başkan yardımcısı Jenny Sussin, sosyal zekanın sadece sosyal analiz araçlarını kullanılabilir hale getirdiğini fakat bu durumun sosyal medyadan edinilen ipuçları olarak kullanılması gerektiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Bu noktada olmamız gereken noktada ulaşamadık ve gerekli adımları atılamadı” 

Sussin, yeni bir lezzet belirlemek için pazar arayan bir yoğurt şirketi ile ilgili şu örneği veriyor: “Yoğurt için hedef kitle kadın olmasına rağmen yoğurt şirketi 


herhangi bir lokasyonda takviye edici gıda olarak 'güç yoğurdu'na ihtiyacı olan erkekleri hedef kitle olarak belirlemek isteyebilir. Böyle bir senaryoda Brandwatch, Crimso Hexagon, Synthesio ve Talkwalker gibi sosyal analiz araçlarında yapılan sorgular yoğurt şirketinin istediği sonuçları vermesi pek mümkün değil. 
Oluşturulan sosyal medya analizlerinin geleneksel CRP, ERP ve diğer yönetim sistemlerindeki mevcut dâhili verilerin bir araya getirilmesi sosyal zeka konusunda kurumsal alanda eksikliği en çok hissedilen ve oyunun kurallarını değiştirecek noktaların başında geliyor. Sussin, şirketlerin çoğu zaman sosyal analiz raporlarının “fazlaca sadeleştirilmiş” sürümlerini aldığı- 


nı ve el ile CRM sistemlerine dahil ettiğinin altını çiziyor. 


Sosyal Zeka: İnsan dokunuşu Nissan North America'nın Sosyal Medya Müşteri Stratejisi ekibinin önemli yöneticilerinden Bryan Long, teknolojinin Nissan'ın sosyal medya konusundaki çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceğini söylüyor ve ekliyor: “Sadece sosyal analiz alanında fazlaca otomasyon kullanılabiliyor ve kullanılan otomasyon markanın bir yıl içerisinde milyonlara ulaşan paylaşım, gönderi ve tweetlerini sınıflandırmada önemli fayda sağlıyor. Elde edilen verilerin pratikte kullanılabilir birer ipucu haline dönüştürülmesi insan tarafından analizi gerektiriyor” 

Sosyal medyadan toplanan verilerin okunması, yorumlanması, müşteri hizmetlerinin neler oldugunun anlaşılması ve markanın ne şekilde tepki karşılık vermesi gerektiği konularında her zaman insana ihtiyaç olacağını söyleyen Long, Nissan North America'nın Twitter, Facebook, Instagram ve Google Plus platformlarını izleyen sosyal medya yönetim aracı Sprinklr tarafından yapılan sorgu- 


larla toplanan verileri izleyen altı ile sekiz arasında analisti bulundugunu ifade ediyor. Long, analistlerin ne zaman cevap verileceğine karar veren kişiler olduğunu vurgularken tek bir kişinin dile getirdiği durumların endişelenecek durumlar olmayabileceğini fakat ilk 10 veya 20'de yer alan konular üzerinde durulması gerektiğini dile getiriyor. 

Long, sosyal medyadan elde edilen bilgilerin çok önemli olduguna dikkat çekerek elde edilen bilgilerin memnuniyet anketleri ve diğer müşteri geri bildirimleriyle birleştirilmesi halinde ürün, reklam ve müşteri deneyimini şekillendirmede etkili olduğunu vurguluyor. 

Şirketlerin SAP S/AHANA uygulama veya bu platforma geçiş aşamasında kurumsal ihtiyaçları tanımlanası önem taşıyor. Doğru strateji ile hedeflere mümkün olan en çabuk şekilde ulaşılması sağlanabilir. 

Beş yıl önce kurulan sosyal medya ekibi elde edilen bilgilerin karar alacak kişiler tarafından pratikte kullanılabilmesini mümkün hale getirmek için veri etiketleme ve organizasyon aksiyonlarında 


0) 


N pa (" 


Sprinklirı kullanıyor. Sprinkir ile sosyal medyadan edinilen bilgiler farklı problemlerin çözümü ve doğrulanması için farklı platformlardaki bilgilerle karşılaştırılabiliyor. Sosyal medya ekibi kurumsal iletişim, hukuk ve pazarlama gibi farklı departmanlar için rapor oluşturabiliyor. Long, şirket olarak sosyal medyanın pek çok kararda etkin rol oynadığını gördüklerini dile getiriyor ve ekliyor: “Duyarlılık, hacim ve etki gibi faktörleri izlerken hızlı fakat üzerinde çalışılan kararlar alıyoruz” 


Sosyal zeka stratejisi, sanat ve bilimin buluştuğu nokta 

Mobil bilgisayarlar, tarayıcılar, RFID ve barkod yazıcılar üreten Zebra Technologies şirketinde sadece sosyal medya konusunda çalışan Global Sosyal Medya Strateji Müdürü Sally-Anne Kaminski, kendisi şirket içerisinde sosyal zeka şampiyonu olarak tanımlıyor. 

Satış ekibi tarafından bilinen bir müşteriyle irtibata geçilmesi durumunda Oracle tarafından sunulan sosyal ilişki yönetim aracı Social Cloud'u kullanan Kaminski, kapsamlı bir gösterge paneli oluşturarak satışın gerçekleştirilmesinde etkin bir rol oynuyor. 
Kaminski, Social Cloud'un Boolean arama listesine anahtar kelimeleri ve kelime gruplarını girerek forum ve blog içeriklerini, Facebook, Twitter, LinkedIn platformlarındaki paylaşımları izliyor. 

Kaminski, muhtemel müşteriler için problem oluşturabilecek ürün ve çözümlere dair değerlendirmeler edindiklerini, kullanılan aracın semantik filtrelemesi ile sonuçların otomatik olarak maksadına uygun bir şekilde sınıflandırmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Sonrasında satış ekibine hedef markanın sosyal medya üzerindeki genel hassasiyetlerini gösteren kelime bulutuyla oluşturulan bir sunum dosyası hazırlayan Kaminski, uzun satış döngülerinin sunumların süreci sonlandırmadaki etkisinin belirlenmesini güç hale getirdiğini ve tekrar yardım istenmesi durumunda sonuçların olumlu olduğuna dair işaretler edinildiğini söylüyor. 

Nissan North America'da sosyal medya konusunda çalışan Long gibi Kaminski de sosyal analizlerin ve yönetim sistemlerinin entegrasyon altyapısından bağımsız olarak insan müdahalesinin sosyal zekanın önemli bir parçası olmaya devam edeceğini düşünüyor. Kaminski bu konudaki düşüncesini şu 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şekilde ifade ediyor: “Bence sosyal medya platformlarındaki binlerce paylaşımdaki bir veya iki cızırtılı ses arasında gerçek problemi bulmak sanat ve bilimin mükemmel uyumunu gerektiriyor” Sağlanan ürün ve hizmetlerin derin bir şekilde anlaşılmasının sosyal medyanın izlenmesi sürecinden sosyal zekaya geçişte önemli olduğuna dikkat çeken Kaminski, tamamıyla otomasyona geçilmesi halinde bu ince noktanın kaybolabileceğini vurguluyor. 

2009 yılından bu yana sosyal 
medya ile yakından ilgilenen Kaminski, herhangi bir marka konusunda sosyal medya üzerinden ateş püsküren, yönlendirmede bulunan ve teşekkür eden psikolojinin kendisini etkilediğini söylüyor ve ekliyor: “Otomatik sosyal zeka araçları değil ancak insanlar markanın nasıl daha ileri taşınabileceğine dair önemli noktaları ortaya çıkarabilir” 


IT bilgi altyapısına sosyal zekayı dâhil etmek 
Sosyal zeka konusunda daha ileri bir noktada olunmaması Sussin'i hayal kırıklığına uğratan detayların başında geliyor. Sussin, teknolojinin sosyal medya platformlarının izlenmeye başlanmasının ardından sosyal medya verilerinin daha fazla kullanılabileceği bir altyapının oluşturulmasına ihtiyaç oldugunu ifade ediyor. Fakat şu anda sosyal medyadan edinilen sınıflandırılmamış verilerin geleneksel sistemlerdeki sınıflandırılmış verilerle harmanlanarak sosyal zekanın oluşturduğu bir altyapı bulunuyor. 
Buna rağmen pek çok organizasyonun Oracle, Salesforce, Microsoft Dynamics ve benzeri kurumsal sistemlerde yer alan sosyal modülleri kullanmak yerine Tableau üzerinden kaç “beğeni” izlemeyi tercih ettiğine dikkat çeken Sussin, bu felsefe ile pratikte kullanılabilecek veri edinilemeyeceğini ve sosyal zeka anlamına gelmeyen “begeni” bilgisinin hiçbir şirkete fayda sağlamayacağını dile getiriyor. 

Sussin, entegrasyon konusundaki en büyük eksiğin sosyal medyanın organizasyonda pazarlama departmanı içerisinde kaybolan veya ayrı bir varlık olarak tutulan yığınların ürünü halinde kalması olduğunu söylüyor. İlk zamanlarda milyonlarca dolarlık fikir bulabileceğini düşünerek pek çok şirketin sosyal medyayı izlediğini ifade eden Sussin, bu amaca yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını söylüyor. 

Sosyal zekanın tam olarak oluşturulabilmesi için elde edilen bilgilerin TT altyapısında bulunan analiz ve zeka araçlarıyla birleştiril- 


2009 yılından 

bu yana sosyal medya ile yakından ilgilenen Kaminski, herhangi bir marka 


kon 


usunda sosyal 


medya üzerinden ateş püsküren, 


yön 


endirmede 


bulunan ve teşekkür eden psikolojinin 


ken 


disini etkilediğini 


söylüyor. 


mesi önem taşıyor. Veri yöneticilerinin hali hazırda daha büyük veri yönetimi problemleriyle ilgilendigini söyleyen Sussin, bu kişilerin aslında sorumluluklarından birisi olmasına rağmen sosyal zekayı kendi alanı olarak görmediğinin altını çiziyor. 

Sussine göre sosyal zekanın CRM ve ERP sistemleri gibi diğer veri yönetim uygulamalarıyla birlikte kullanılması halinde olumlu sonuçlar alınabilmesi mümkün. 
Daha iyi kararlar alınabilmesi için sosyal medya ve veri yönetimi konusunda çalışanların birbiriyle iletişim halinde olduğu bir ortamın olması en önemli konuların başında geliyor. 


Sosyal zekayı pazarlamanın dışına taşımak 
HES Research şirketinde Digitally Driven Office Services departmanı araştırma direktörü Melissa O'brien, organizasyon içerisindeki yer alan yığınların sosyal platformlardan sağlanabilecek faydayı olumsuz yönde etkilediği görüşü- ne katılanlar arasında yer alıyor. 
Sosyal medya üzerinde çalışmaya ilk başladığında müşteri ilişkileri anlamında sosyal medyanın doğrudan pazarlamayı nasıl etkileyebileceği konusunun öncelikli olduğunu söyleyen O'Brien, günümüzde sosyal medyadan edinilen bilgilerin kurumsal alanda çok daha önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. Fakat sosyal strateji hala tipik olarak pazarlamanın bir alt kümesi olarak var olmasının yanında bu alana sıkışmış gibi görünüyor. 
O'Brien, kurumsal oalanda müşteri odaklı sosyal medya konusundaki yolculuğun yeni başladığına dikkat çekerek müşteri odaklı felsefe ile sosyal zekanın tüm departmanları etkileyeceğini düşünüyor ve şunları ekliyor: “Bu konuda devam eden süreçler şirketleri zorlayacak” wn 


* 
nternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ey- 


lemleri, uluslararası alanda en önemli riskler arasında yer almaya devam ediyor. Müşterilerin kimlik bilgilerinden emin olmak, şirketlerin yüzde 84'ü için bu riski azaltabilir. Tüketiciler, genel olarak kendilerini daha iyi koruma altında hissettirmesi nedeniy- 


le güvenlik protokollerine daha yüksek tolerans gösterirken, Türk 


tüketicilerin bu konudaki toleransı çok daha düşük gözüküyor. 
Türkiye'de internet üzerinden hizmet ve ürün satın alma oranı yüzde 81, bireysel bankacılık kullanım oranı yüzde 91, kredi kartı ve bireysel kredi başvuru oranı ise yüzde 59 oranında seyrediyor. Experian tarafından hazırlanan Uluslararası Dolandırıcılık Raporu'na göre; şirketlerin yüzde 
72 oranındaki büyük bir çoğun- 


Güvenlik önlemi rahatsız ediyor! 


Türkiye'deki şirketlerin yüzde 59'u, müşterilerinin internet üzerinden yapılan işlemler için alınan güvenlik önlemlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor. 


luğunun dolandırıcılık işlemlerini giderek büyüyen bir sorun olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre, Türk şirketlerinin yüzde 62'si mevcut güvenlik önlemleri ve kimlik doğrulama süreçleri ile müşterilerinin dijital deneyimlerinin olumsuz etkilendiğini düşünüyor. 

Oluşturulan sosyal medya analizlerinin geleneksel CRP, ERP ve diğer yönetim sistemlerindeki mevcut dâhili verilerin bir araya getirilmesi sosyal zeka konusunda kurumsal alanda eksikliği en çok hissedilen ve oyunun kurallarını değiştirecek noktaların başında geliyor. ww 
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CiOgadget 


Dünyanın en güçlü grafik kartı 


Titan V 


Nvidia 


Nvidia, en güçlü ekran kartı olarak nitelendirdiği Titan V'i tanıttı. Daha önce üst seviye oyuncular ve profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılan Titan serisi, Titan V ile yapay zeka işlemcileri ve bilimsel simülasyonlarda da kullanılabilecek. İçinde 21.1 milyar transistör bulunan Titan V ekran kartında 5120 CUDA çekirdeği ile 320 desen haritalama birimi bulunuyor. Ortalama hızı yaklaşık 1.2 
Ghz olan Titan V turbo hız ile yaklaşık 1.45 Ghz'e kadar yükselebiliyor. İşlem performansı olarak Titan V,15 
TFLOPS seviyesine ulaşıyor. TitanV 'de bulunan HBM 2 
bellek ile 3072-bit veri yolu ve 652.8 GB/s bant genişliğiyle fark yaratıyor. Titan V'te 12 nm üretim süreci ve Volta mimaridinin verimliliği enerji tüketimini dengelemeyi sağlıyor. 250W ısıl tasarım ile gelen Titan V'de yalnızca 6 ve 
8 pinli iki güç bağlantısı kullanılıyor. 


4.5G destekli 
Wi-Ri cihazı 


Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, özellikle seyahatlerde grup olarak WiFi'a bağlanmayı sağlayan yeni mobil WiFi cihazı M7650'yi Türkiye'de satışa sundu. Her yere rahatça taşınan ve içine takılan SIM kart ile 32 kişi/cihaza kadar WiFi bağlantısı sağlayan M7650, 4.56 destekli ve yüksek bağlantı hızı sunuyor. LTE-Advanced Catl1 desteği olan M7650, aynı zamanda çift bant WiFi sağlıyor. Ayrıca üründe bir USB girişi de yer alıyor. Mobil cihazların dışında masaüstü bilgisayar gibi cihazlar da USB'den aygıta bağlanarak internete erişebiliyor. 
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Ofis kullanımı odaklı projektörler 


Epson, EB-S41 ve EB-X41 olmak üzere iki yeni modeli Türkiye'de satışa sundu. Ofis kullanımı odaklı yeni modeller, teknik özellikleriyle sunum kalitesini yükseltirken ergonomik tasarımlarıyla da az yer kaplıyor. 
15.000:1 kontrast oranına sahip her iki model de, en aydınlık ortamlarda dahi renkleri net ve canlı olarak sunuyor. İki model de ekonomik modda kullanıldığında 10.000 saate varan lamba ömrüyle iddialı. 


Home Max 


Home ve Google Home Mini modelleriyle dikkat çeken Google, ayında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Google Home Max'ın ne zaman satışa sunulacağı hakkında net bir bilgi 

vermekten kaçınsa da 2018'den önce satışa sunulacağının altını çizmişti. Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Google'ın online mağazazası ve BestBuy'da LI Aral Google Home Max şimdilik yalnızca listelenmiş olarak görünüyor ve “geldiğinde bildir" seçeneği bulunuyor. 


Google 


Akıllı hoparlörlerin yenisi 


Akıllı hoparlör sektörünün öne çıkan isimleri arasında yer alan Google, bu pazardaki rakiplerine karşı geliştirdiği Google Home Max kısa süre içinde satışa sunulacak. 

Google; Amazon, Apple, Microsoft ve Xiaomi gibi tanınmış teknolojileri devlerinin akıllı hoparlör piyasasına giriş yapmasının ardından ürün sayısını arttırmaya karar vermişti. Daha önce piyasaya sürdüğü Google bu alanda iyi bir pazar payı elde etti. Google'ın Ekim 


k tarihinde satışa sunulacak gibi görünüyor. 


Yeni bir 
Samsung DeX 


Samsung'un bu sene satışa sunduğu Galaxy S8 ile birlikte tanıttığı DeX aksesuarının yeni sürümü daha işlevsel hale geleceği bekleniyor. Galaxy S8'leri monitör bağlantısı aracılığıyla fonksiyonel bir bilgisayar haline getiren DeX'in önümüzdeki sene tanıtılacak Galaxy S9 ve Galaxy S9*- ile birlikte yeni sürümünün tanıtılacağı belirtiliyor. DeX Pad olarak adlandırılması beklenen yeni aksesuarın ilk sürümünden farklı bir tasarımla gelmesi bekleniyor. 
Kablosuz şarj yüzeyi gibi hazırlanan Dex Pad'in daha kullanışlı bir kullanım sunması bekleniyor. 


Karanlıkları çekiyor 


Cary 


, ME20F-SHN 


Canon Europe, düşük ışık ağ kamerası ME20F-SHN yi tanıttı. Yeni kamera, Canon'un “Çok amaçlı kamera serisi"ni ışıksız ortamlarda bile tam renk üretimi yaparak ve Full HD çözünürlük sunarak güçlendiriyor. Kritik gözetleme operasyonları için ideal bir seçenek olan Canon ME20F-SHN, hafif ve kompakt gövdesiyle olağanüstü düşük ışık performansı, ağ kapasitesi ve dahili video analizi sunuyor. 
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CiOstyle 


Saysha'dan özel davetler için farklı aksesuarlar 


Saysha'nın Ceremony koleksiyonu, kristal zarafetini üzerinde taşımak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Saysha tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlanan Ceremony koleksiyonu, minimal ve sofistikte duruşuyla ön plana çıkıyor. Diğer aksesuarlardan farklı olarak tene yapıştırılarak vücudunuzun her yerinde kendi stilinizi kodlama imkânı sunan Saysha Ten Takısı, Ceremony koleksiyonuyla CTO'lara özel sunuluyor. Uzun süre kullanım için; kuru ve temiz bir cilde uygulanması, yağ ve kremden uzak tutulması, orijinal paketinde muhafaza edilmesi öneriliyor. 


CIO'lar için ayaklarda özgürlük zamanı! 


ELLE, detayları ile dikkat çeken erkek ayakkabı koleksiyonunu tanıttı. ELLE'in erkek ayakkabı koleksiyonunda püskül detaylı, kalın tabanlı oxford'lar farklı renk seçenekleriyle stilini iddialı adımlarla tamamlamayı seven CTO'lara özgür seçimler sunarken, cool ve rahat sneaker'lar ayaklara konfor getirecek şekilde lanse ediliyor. Koleksiyonun gözdesi, militer ruhun vazgeçilmezi postallar, asi ruhların vazgeçilmezi olurken, erkek modasının önemli detayı loafer'lar farklı renk ve deri birliktelikleri ile ön plana çıkıyor. Jean ve chino pantolonlarla kullanılan bilek hizasında biten bağcıklı süet botlar ise alternatif olarak dikkat çekiyor. Yeni yıl koleksiyonu ELLE mağazalarının yanı sıra online alışveriş adresinden de satışa sunuluyor. 
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Fossil, akıllı saatlerini kullanıcıların beğenisine sundu 


Bu yıl Fossil saatleri, kişiselleştirilebilen, ilnam 

verici, sade, klasik ve akıllı saat modelleriyle dikkat çekiyor. Stiline önem veren C1O'ları markanın 

zarif ve modern olduğu kadar akıllı olan saat koleksiyonu bekliyor. 
İnovatif teknolojisiyle hayatınızı kolaylaştırmanın yanı sıra şarja ihtiyaç duymayan bu özel serinin dokunmatik ekranı sayesinde dilediğiniz kadranı seçebilir, en 

çok kullandığınız özellikleri ve aplikasyonları kadranınız üzerine taşıyabilirsiniz. İster deri kayışlı ister çelik bilezikli modellerden birini seçerek yeni yıl stilinizi inovatif ve çarpıcı olarak lanse edilen Fossil akıllı saatleriyle tamamlayabilirsiniz. 


Tasarım ve teknoloji bir arada 


Mosafer, sıkça seyahat eden CTO'ların ihtiyaç duyduğu her kategorideki çok özel ürün seçenekleri ile yolculukları keyifli hale dönüştürüyor. BRTC'S, Türkiye pazarına 

en beğenilen koleksiyonu olan Bellagio 

ile Mosafer mağazalarından giriş yapıyor. 
Bellagio'nun ultra hafif ve darbelere 

karşı dayanıklı yüzeyini, su geçirmeyen fermuarlar ve yumuşak sürüş deneyimi sağlayan şok emici dört tekerlek ile güçlendiren BRTC'S, Tuscan derisi şeritler ile klasik ve şık bir dokunuş ekleyerek tasarım ve teknolojinin kusursuz uyumunu ortaya koyacak şekilde lanse ediliyor. 
Bellagio, markanın klasikleşen kahverengi şeritlerine beyaz, gri, siyah, lacivert ve kırmızının en şık tonları ile farklı bir yorum katıyor. 


Derya Coşkun Sayın / derya.coskun(ddunya.com 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urünanaliz 


Güvenli ve çok yönlü bir iş dizüstü bilgisayarı: 


HP EliteBook 1040 63 


EliteBook 1040 63 HP'nin premium modellerinden biri ve ekran becerisiyle oldukça dikkat çeken bir model. Dizüstü bilgisayar özellikle BT profesyonellerinin çokça işine yarayacağı daha önemli yeteneklerle geliyor. 


liteBook 1040 63, mat gümüş 
- alüminyum gövdesiyle premium bir iş dizüstü bilgisayarı olarak görünüyor. Aşırı sıcaklığa ve düşmelere karşı sağlam olan cihazın klavyesi de aynı şekilde sıvı dökülmesine karşı dayanıklı bir yapı sunuyor. 33,/x23,45x1,65 cm ölçülerindeki 1040 G3, 1.43 kg ağırlığında. 
Sahip olduğu ölçüleriyle de taşıma konusunda çok sorun çıkartmıyor. Dizüstü bilgisayarın 3.9 x 2.6 inç'lik, düğmesiz, cam touchpad'i pürüzsüz bir yüzey sunuyor. 
Her tıklama için sağlam bir his vermekle kalmıyor aynı zamanda iki parmak ve üç parmak kaydırmayla uygulama değiştirme özelliği de doğru bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bilgisayarın üzerinde 720p HD bir kamera ve mikrofon bulunuyor. 
Eğer ekranda yüksek çözünürlük 

isteyen bir tasarım meraklısıysanız 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muhtemelen başka modellere bakmak isteyeceksinizdir. Çünkü EliteBook 1040 G3 
14 inç'lik Full HD çözünürlüklü dokunmatik 
bir ekrana sahip. Ancak burada önemli bir detay var ki EliteBook 1040 G3'ün bu ekranı dikkat çekici bir özellikle geliyor. HP'nin ilk kez bu ürününde kullandığı Sure View adındaki teknolojiyle klavye üzerinde FN ve F2 tuşlarına basıldığında ekranı, solunuzda ya da sağınızda duran bir kişinin ekranınızı neredeyse imkansız hale getirecek şekilde soluklaştırıyor. Bu, hassas bilgilerinizi başka gözlerden korumak için iyi düşünülmüş bir özellik olmuş. 
HP EliteBook 1040 63 kullanıcısına oldukça zengin bir bağlantı seçeneği sunuyor. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında bir güvenlik kilit yuvası, USB 3.0 bağlantı noktası, kulaklık girişi ve Akıllı Kart Okuyucu bulunuyor. Bilgisayarın sağında ise 


mikroSIM yuvası, USB Tip C konnektörü, ikinci bir USB 3.0 portu, HDMI, yerleştirme konnektörü ve güç bağlantı noktası yer alıyor. Ayrıca yerleştirme konnektörüyle beraber bir Ethernet jakı ve bir VGA bağlantı noktası sunan bir dongle ile kutu içerisinde geliyor. Parmak izi okuyucusu ise klavyenin sağ köşesinin altında konumlandırılmış. 

İnceleme birimimizde, Intel Core 1/-6500U işlemci, 8 GB RAM, 256 GB M.2 SSD sabit disk yer alıyor. Intel HD 
Graphics 520 grafik birimi ve Windows 10 
Pro işletim sistemiyle gelen cihaz Chrome tarayıcısında bir düzineden fazla sekme ile arasındaki geçişlerde, dosya düzenleme ve HD video oynatmanın da dahil olduğu bir kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. 
Uygulamaları çalıştırma, birden fazla görev yapma gibi diğer görevlerde de performans üzerinde kötü bir deneyimi yok. Özellikle iş amaçlı kullanacağınız tüm uygulamaların hakkını veriyor. Cihazdan çok fazla fan sesi duymadığımızı ve yoğun kullanımda dahi çok fazla ısınma olmadığını gözlemledik. 
HP EliteBook 1040 G3, her ne kadar oyuncuları hedef alan bir ürün olmasa da, sahip olduğu donanımıyla bazı oyunları çalıştıracak güçte. EliteBook 1040 63'ün Bang & Olufsen tarafından optimize edilmiş hoparlörleri de gerçekten iyi çalışıyor. 
Ancak kulaklıkla dinlenilen seslerin de daha iyi performans gösterdiğini gördük. 
Kablosuz bağlantılar tarafında da bilgisayar 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve NEC teknolojileri bünyesinde barındırıyor. 
NEC'nin de touchpad'in sağ üst noktasında yerleştirildiğini belirtelim. 

Güçlü güvenlik 

EliteBook 1040 G3'ün sağladığı güvenlik seviyesi ve sağlamlığı BT yöneticilerini 


memnun edebilir. Zira bilgisayar bir düzine askeri şartlara uygun güvenlik testlerinden onay alan bir ürün. Bu, bilgisayarın düşmelere, darbelere ve aşırı sıcak ve soğuk iklimlerde hayatta kalacağı anlamına geliyor. Bilgisayar, BT tarafından uzaktan yönetilebilirlik için bir TPM (Güvenilen Platform Modülü) çipi, biyometrik güvenlik için bir parmak izi okuyucu ve doğrulanmış oturumlar için de entegre bir Akıllı Kart Okuyucu paketi içeriyor. Ayrıca hassas materyallerin şifreli olarak depolanmasını sağlayan bir vPro yongası bulunuyor. HP'nin SureStart teknolojisi de kullanıcılarını BTOS üzerindeki saldırılara karşı koruyor. Bu koruma verilerinizi güvence altına almanıza yardımcı oluyor ve SSD'yi kendiliğinden şifreliyor. Elbette bu düzeyde bir güvenliği bazı şirketler zorunlu kılabilirler ancak bu özellikleri küçük bir işletme sahibi olanların kullanmaması için bir neden yok. Elite Book 
1040 G3, bazıları deneme sürümleri olsa da 
iş dünyasına yönelik programlar ile birlikte geliyor. Örneğin, HP Touchpoint Manager, BT departmanlarının dizüstü bilgisayarları kolayca uzaktan yönetilmesini sağlıyor. 
Sizin ya da çalışanlarınızın 

başında casusluk yapan kişilerden endişeleniyorsanız, EliteBook 1040 G3'ün Sure View teknolojisi bu kaygılarınızı ortadan kaldıracaktır. Bunun yanında eğer vasat pil ömrünü çok dikkate almazsanız EliteBook 1040 63 sağlamlığı, performansı, güvenlik ve yönetilebilirlik özellikleriyle profesyonel kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak türden bir model. 
Bunun için de ödemeniz gereken miktar ise 
seçeceğiniz özelliklere bağlı olarak 5500 
TL'den başlayarak yukarı çıkıyor. 

Ali Atilla MEDE 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m Analiz 


Her özellik olsun ama cep yakmasın: 


Xperla XA1 Plus 


4 GB hafıza, MediaTek helio P20 Sekiz Çekirdekli 64 bit işlemcisi ile 
günümüz oyunlarında ve uygulamalarında size performans sorunu çıkarmayacaktır. 


kıllı cep telefonlarında ciddi bir hayli fazla. Peki iyi özelliklere sahip, yaş bir yarış var. Şimdilerde dört sağlam ve sizi uzun süre idare edebilecek 

kameralı, kendinden akıllı bir telefona kavuşmak bu kadar zor işlemcilere sahip, zoom yapabilen, suya olabilir mi? Daha az ödeyerek daha batan, yağmurdan korkmayan, ekranı iyisine sahip olmanız mümkün değil kavisli, ince belli, uzun pilli.... Daha neler mi? Elbette mümkün. Hatta iyi haberim neler? Elbette en iyisini almanın da bir var, birçok üretici artık bu segment için bedeli var. Üstelik bu bedel günümüzde ürünler çıkarıyor. Yani gelecekte 1000 ila 
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2000 lira arasında değişen fiyatları olan 
ancak üst segmentteki birçok telefonun yaptığı işi de yapabilen cihazlar çıkmaya devam edecek. Sony Xperia XA1 Plus'da bunlardan biri. 

Optimum performans 

Sony Xperia XA1 Plus'ın teknik özelliklerine baktığımızda üst segment telefonlarda kullanılabilecek kalitede bileşenler ile donatıldığını görüyoruz. 
4 GB hafıza, MediaTek helio P20 Sekiz 
Çekirdekli 64 bit işlemcisi ile günümüz oyunlarında ve uygulamalarında size performans sorunu çıkarmayacaktır. 
32 GB olan hafıza düşük ancak SD kart 
sayesinde 256 GB'lık takviye yapmanız mümkün. 5.5 inçlik ekran Gorilla Glass olarak belirtilmiş. Darbeye dayanıklı bir 
ekranın çözünürlüğü ise 1920 x 1080 
yani tam HD. Sanırım konuyu anladınız. 
Sony, hafızayı yüksek tutuyor, iyi bir işlemci kullanıyor ancak depolama birimini azaltarak size tasarruf olarak ansıtıyor. Elbette yarı yolda kalmayasınız iye de SD kart desteği veriyor. Ya da kran büyük ve parlak ancak yeni nesil üst segment 4K ekranlar yerine Full HD kullanarak daha uygun maliyet çıkarabiliyor. 

Öte yandan Sony, telefonun kamerasında hiç cimri davranmamış. 


DO 


23 Megapiksellik ana kamera Sony'nin 
1/2,3 inç Exmor RS" görüntü sensörünü kullanıyor. Bu sensör hibrit odaklama teknolojisi sayesinde nesneleri çok daha hızlı odaklayahiliyor. Ayrıca 1506400 desteği ile çok daha düşük ışıklarda bile başarılı fotoğraflar çekmeniz mümkün. 
Kameranın önünde 24 mm'lik geniş açılı F2.0 lens bulunuyor. Lens sayesinde hem daha fazla ışık alabiliyorsunuz, 

hem de geniş açı ile daha yakından daha fazla kişiyi kadraja sığdırmanız mümkün. 
Burada Sony'nin yeni nesil kameralarda bulunan 960 fps hızında çekim özelliği ya da 3D tarama özellikleri maalesef bulunmuyor. 

Sony Xperia XAT Plus içerisinde 
3430 miliamper saatlik bir batarya 
bulunuyor. Pek çok telefonda yalnızca 
3000 mililamperlik batarya olduğunu 
düşünürsek bu standartların biraz üstünde, 

Tasarım olarak Sony bir önceki modellerden aldığı mirası koruyor. Henüz çerçevesiz ekranı keşfetmemiş olan Sony, şimdilik burada geleneksel gidiyor. 
Ekranın önüne yerleştirilmiş hoparlörler, yan tarafta bulunan parmak izi sensörü ve fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran fiziksel buton, klasik Sony bileşenleri. 

Murat YILDIZ 
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Analiz 


ogitech'in birden fazla cihazla 
| eşleştirebilen klavyelere aşinayız 
aslında. Şirket geçtiğimiz son 3-4 yılda bununla ilgili ürünlerini pazara sunmuştu. Şirketin bu alanda son ürününün adı ise K3/5s Multi-Device. Diğer çoklu aygıt kablosuz klavyeleri gibi K3755 ile üç cihazınızı eşleştirebilir ve tek tuşla aralarında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Diğer modellerinden farklı olarak klavye bu kez bir stand setiyle birlikte geliyor. Herne kadar plastik malzemeden yapılmış olsa da standın gayet iyi göründüğünü belirtelim. 
Çoğu telefonu ve tableti sağlam şekilde tutacak bir yapı sunuyor. 

K375s de firmanın aynı fiyat noktasında satılan diğer klavyeleriyle benzerlik gösteriyor. Bunun yanında mat kaplamasıyla da ortama gayet iyi uyum sağlıyor. Tuşların büyüklüğü makul ve üzerindeki harf ve rakamlar ise biraz küçük görünüyor. Klavye hafif eğimli tuş yapısıyla Lenovo'nun Thinkpad dizüstü bilgisayarındaki klavyeyi hatırlatıyor. 
Tuşlar ise en küçük bir dokunuşa bile güzel tepki veriyor. Numaraların da 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Her şeyi yönetmek için bir klavye: 


Logitech K375s Multi-Device 


Logitect'in yeni çoklu aygıt klavyesi K375s Multi-Device, birden fazla görevler için harika bir çözüm sunuyor. Klavye hem çalışma ortamınızda hem de evde gerçekten işinize yarayabilir. 


olduğu Numpad'iyle tam teşekküllü olan klavyede daha rahat yazmaya olanak sağlayan bir çift katlanır ayak bulunuyor. 
Türkçe karakterler ile daha hızlı bir yazma deneyimi sunan klavye, bir akılı TV'ye, masaüstü PC veya dizüstü bilgisayara bağlanmak için bir USB alıcı kullanıyor. 
Tablet veya akıllı telefon ile bağlanmak için ise bluetooth bağlantısı kullanıyor. 
Herhangi bir Android akıllı telefon ve tableti ya da iPhone ya da iPad'i klawe üzerinde beyaz renkle vurgulanan 3 düğmeyi cihazları eşleştirmek için kullanıyorsunuz. 
Sonrasında cihazınızın ekranında yazmanız gereken bir PIN kodu görünecek. Bu PIN'i girdiğinizde, ekranda geribildirim çıkmıyor. 
PIN'i girdikten sonra, eşleştirme işlemini tamamlamak için, klavyede veya sayısal tuş takımında Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Klavye gücünü iki adet AAA kalem pilden karşılıyor. Pilleri de paket içeriğinde birlikte geliyor. Kutu içeriğinde klawye ve pil dışında bir de kullanım kılavuzu bulunuyor. Logitech K375s Multi-Device'ın fiyatı ise 120 TL. 


Ali Atilla MEDE 


Müziği 'her an'da kulağınıza taşıyor: 


Plantronics BackBeat FIT 305 


Plantronics BackBeat FIT 305 kablosuz kulaklık, spor salonunda, koşu parkurunda veya diğer spor aktivitelerinde egzersiz yaparken müziğin keyfini çıkarmak isteyen C1IO'lar için en ideal ürünlerden biri. 


ulaklık pazarının en iddialı K oyuncularından olan Plantronics, bu alandaki bilgi birikimini yeni 

ürünü BackBeat FIT 305'te bir kez daha ispatlamış oldu. Aslında kulaklık herne kadar aktif sporculara yönelik üretilmiş olsa da hareket halindeki herkes için yani günlük hayatta da kullanılabilecek bir cihaz olduğunu da rahatça söyleyebiliriz. 
Sinir bozucu kabloları telefonunuza kadar uzatmadan, dikkatinizi dağıtmayacak şekilde yapacağınız işe daha fazla odaklanmanız mümkün. Bluetooth bağlantısıyla iletişim kuran BackBeat FIT 
305 en çok iki cihazla eşleşebiliyor ve 10 
m'lik mesafede sorunsuz çalışıyor. Ayrıca kulaklık eşleştirdiğim her cihazı hatırladı ve kolaylıkla yeniden bağlandı. Ses kalitesinden de oldukça memnun kaldığım kulaklık, uzun egzersiz seanslarına ve yağışlı havaya dayanabilen IPX5 sertifikasına sahip. 
Dayanıklı örgülü kablosunun yanı sıra üzerindeki kancaların tasarımı sayesinde koşu ya da atlama yaparken bile yerinde sapasağlam durmasını sağlıyor. Gürültü engelleyici özelliğine de sahip kulaklık üç farklı boyda kulak içi kanca ile geliyor. Bu silikon kancalar dışında, kıyafet klipsi, min çantası ve şarj etmek için kısa bir USB kablosu kutudan çıkan diğer aksesuarlar. 
14 gram'lık ağırlığıyla son derece hafif 
olan kulaklığın kontrollerinin kullanımı da oldukça basit. Ortada kulaklığı açmanıza ve Bluetooth eşleştirmesini yapabildiğiniz büyük bir kare düğme bulunuyor. Bu tuşa iki kez bastığınızda da son yaptığınız görüşmedeki kişiyi arıyorsunuz. Evet, kulaklığı ayrıca telefon görüşmelerinizde 


de kullanmanız mümkün. Büyük '#"ve"—" düğmeleri ses seviyesini ayarlamanıza ve parçaları atlamanıza imkan sunuyor. Hızlı basışlar sesi yükseltip azaltırken, daha uzun basışlar da bir sonraki ya da önceki parçayı tekrar açmak gibi görevleri yerine getiriyor. 
Düğmelerin yükseltilmiş şekli de yerlerini bulmayı kolaylaştırıyor. Kulaklığın sunduğu pilömrü de tatmin edici. İki saatten az bir sürede şarj olan kulaklık altı saat müzik çalma, altı saat konuşma süresi sunuyor. 
Yaptığımız testlerde ise kulaklığın pilömrü 5 
saat 48 dakika ile 6 saat 15 dakika arasında değişiyordu. Bu süreler bir egzersiz zamanı için fazlasıyla yeterli görünüyor. BackBeat FIT 305; hafifliği, rahat kullanımı, iyi pil ömrü ve suya dayanıklı yapısıyla özellikle sporcuların ilgisini fazlasıyla çekebilir. Farklı renk seçenekleriyle gelen BackBeat FIT 305'e sahip olmanız için ödemeniz gereken miktar ise 377 TL. 

Ali Atilla MEDE 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finish 


Hava durumunu önced 

nu ğ r i m li rsi m 
Japon yazılım mühendisi Ken Kawamoto tarafından üretilen Tempescope adlı cam kutu size ertesi gün olacak hava durumunu canlı bir şekilde gösteriyor. Sistemin çalışabilmesi için Tempescope'un kablosuz olarak bilgisayarınıza bağlanması ve hava durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Cihaz, hava durumu tahminini kablosuz internet bağlantısı ile öğrendikten sonra, küçük kutusunun içinde bazen yağmur yağdırarak, bazen minik bulutlar yaratarak ufak bir gösteriyle sizle paylaşıyor. Kullanıcılar dünya üzerinde istedikleri her yerin hava durumu tahminini görebiliyorlar ve eğer isterlerse hava 


durumunu manuel girerek ayarlayabiliyorlar. Tempescope, hava durumu verilerini bilgisayarınız üzerinden kablosuz bağlantı sayesinde alıyor. ww 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IT dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen teknoloji liderlerinin buluşma noktası... 


CIO 


NN içimizdeki güç, yazılımdan çok daha fazlası! 


Satış, servis ve lojistik konularında Yazılım 
Projelendirme 
Danışmanlık 
Barındırma ve Destek hizmetlerimiz ile dijital dönüşümünüzde yanınızdayız. 
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